Boğaz'a ilk defa demirleyen 
Rus sosyal-emperyalistlerinin 
savaşgemileri ülke çapında 
protesto ediliyor 


imanlarımızda 
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Sosyal - emperyalist savaş gemilerinin, İstanbul Boğazı'na ilk defa 
demirlemesi yurt çapında tepkiyle 
karşılandı. Türkiye İşçi Köylü Partisi, Devrimci Gençlik Birliği ve çeşitli kuruluşlar, Rus bahriyelilerinin 

stanbul'a ayak basmasını kınadılar 
Çin Denizinde 

Sewyetler o Birliği 

nin 105 denizaltısı 

60 uzak deniz savas 

gemisi bulunuyor. 

Pasifik fi osu: 74 
denizaltı - 
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16 


KASIM 1978 


Kuruluş yılı: 1921 


Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 300 KURUŞ 


(Severom o- 
Kuzey Denizi 
Ossu ve tersa- 


Karadeniz filosu 
19 denizaltı - 59 
savaş gemisi, 


ve halkı protesto eylemlerine çağırdilar. 


6. Filoya bağlı Amerikan bahriyelilerinin, 17 Temmuz 1968 günü ayak bastıkları Dolmabahçe rıhtımından denize dökülmelerinden on yıl sonra, Rus Karadeniz filosuna bağlı iki gemi bugün İstan- 


yanusuna kutup buzlarını geçerek Çikıy or. Kola Yarımadasından h t 
eden denizaltitar, Buz Denizinden 
Grönland Adasının Kuzey inden 
Kennedy Boğazıif vé Bafin Körtezini 
geçerek Atlantik Okyanusuna, Amerika'nın. Kuzeydoğu kıyılarına çika- 


ADEN VE MESE 

WA: Güney Yemen 

Afrika Boynuzu 
ssi. 


Sovyet Akdeniz filo 
su. 


N In Spitzbergen Adalarında 
bir helikopter üssü kuran Sovyetler 


57 savaş 


Birliği bu adayı bir Ikm gem isi il 3 i x 
Kur Adaları bul'a geliyor. Sovyet Deniz Kuvvetleri 

a Moskova'nın h ila iz A A 
Izlanda-Norveç a e Dİ al Karadeniz Filosu Komutanı Koramiral 


Nikolay İvanoviç Hovrin'in komutasındaki Dezerjnisky kruvazörü ile Rezhitelniy muhribi Dolmabahçe Sarayı önüne 
emirliyor. 


ma elele ia artırdığı İçin Rus 
si heri Davi: e 
lentile inmeğe çalışıyorlar, o" At HİNT OKYANUSU 


Baltık flow 


2 denizaltı - 47 sa- 


sunda sürekli olarak 20 gêmiik bir savaş filosu butunduruyor. 


TOP ATIŞLARI 


Afrika Boynuzunda karışıklık çikartan Rusya kurduğu hava köprüsünü, 
Afganistan üstünden 
Hint Okyanusu, Kizil Deniz ve Basra 
Körfezinden geçire. 
rek Moskova Yarısı 
Aden ve AÂdis Abe 
ba hükümetlerine sllah gönderiyor. 


Rus savaş gemileri İstanbul'a girerken 
21 pare top atışı yapacaklar. Rus gemilerini karşılamak için Selimiye Kışlası'ndaki bataryalardan da aynı sayıda top atışı yapılacak. Gemilerin limana demirlemesinden sonra, Koramiral Hovrin karaya 
çıkarak İstanbul Valisi, 1. Ordu Komutanı ve Kuzey Deniz Saha Komutanıyla 
görüşecek. Rus komutanı, saat 16.00'da 
gemisinde bir basın toplantısı düzenliyor, 

İki savaş gemisinde, toplam 125 subay, 
1064 assubay ve-er ile henüz öğrenci ölan 
150 asker bulunuyor. Rus gemilerinin İstanbul'da bulundukları sırada, Türk ve 
Rus bahriyelileri arasında çeşitli temaslar 
ve spor karşılaşmaları yapılacak. Bu arada, Rus gemilerindeki görevlilerden 
oluşan bir topluluk, Harbiye Şehir Tiyatrosunda bir caz ve dans gösterisi yapacak. 

Rus savaş gemilerinin İstanbul'a gelmeleri, Türkiye hükümeti ile Sovyetler ara- 


nizlere gönderiyor. aşka uirelerin karasularında avlanarak, bu Ülkelerin đeniz ürünlerini sömürüyor. Yine sözümona balıkçılık adı altında, casusluk fao 
liyeti yürütüyor. Dünya denizlerinin "tek hakimi'' olmayı istiyor. 


Rusya dünya denizlerinde giderek yoğunlaşan askeri faaliyetler yürütüyor. 
Küçük ülkelere baskı yaparak buralardâ üs kurmayı planlıyor. Başka ülkelerin 
karasularını ihlal ediyor. Anlaşmaları çiğneyerek, Kiev gibi gömileri açık de- 


Sovyetler Birliği, 
dünyadaki önemli 
su yollarını denetimi 
altına almak istiyor 


Mm en le SUR mala Ra 
e 


>. 


ABD 6. Filo'nun limanlarımızı her ziyareti |korkan 6. Filo artık Türkiye'ye gelmeye ce- 


saret edemiyor. Şimdi de Sovyet Filosu geliyor. Türkiye halkı onlara aynı tepkiyi gösteriyor: "DEFOL" 


protestolarla karşılanırdı Gençler, halk Türki. 
ye'nin dört bir yanında anti-emperyalist gös 
teriler yapardı Halkımızın bu tepkisinden 


Kızıldeniz'e indi 
DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Fransız Askeri Haber 
Alma Servisi (EAD), 17 


savaş gemisi ve 11 denizaltıdan meydana geden 


e T 


(Devara Sa.7, Sü.6'da) 


Yılmaz Alpaslan 
başkanlığında bir 
parlamento 
heyeti 
Rusya' ya gitti 


ANKARA (AA) 


NATO Genel 
Sekreteri 
Ankara” da 


bir Rus filosunun Hint Türk—Sovyet Parla- Yı 

Okyanusundan Güney mentoları Arası Dostluk unanistan 
Yemen sahillerine ve la Enler olarak 

Etyopya'nın elindeki Tekirdağ CHP Milletveki- N ATO 
Masao limanı önlerine li Yılmaz Alpaslan, Trab- ve 

geldiğini bildirdi Mo- zon CHP Milletvekili Er- 


dem silahlarla donatılmış olan bu filonun uzun 
süre Kızıldeniz'de kalacağı tahmin ediliyor. 
Fransız Askeri Haber 
Alma Servisi, Kremlin'in 
bölgede devamlı olarak 
tuttuğu filonun da donatımı ile ilgili bilgiler 
(Devamı Sa.7, Sü.4'de) 


"Mare Nostrum” 


{v p 
Doğu Perinçek 

“Programımız, Boğazların barış zamanında, 
olsun, savaş zamanında olsun bütün Savaş ge- 


"Balkanlar bir barış ve işbirliği 
bölgesine dönüştürülmelidir” 


töz Vahit Suiçmez ve 
Burdur CHP Senatörü 
Ekrem Kabay'dan oluşan 
üç kişilik bir heyet dün 
Sovyetler Birliği'ne gitti, 

(Devamı Sa.7, Sü. 8'de) 


Davadan dönen 
arkadaşını öldüren 


ilişkilerini 
görüşüyor 


ANKARA (ÖZEL) 
NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, CEN- 
TO Genel, Sekreteri 
Kamran Gürün'ün konuğu olarak resmi bir ziya- 


ANKARA( ÖZEL) H {A zi iz 
G t 
Başbakan Bülent Ece : » (0k faşist tutuklandı Gear Deme Kij! İran halkının mücadelesini destekleyen sloganlar attılar. (Fo- Türkiye sad 
vit'in 12-14 Kasım tarih- Diplomatik ovma 


İRAN HALKIYLA DAYANIŞMA 


leri arasında Romanya'ya 
yaptığı ziyaret sonucum 
da hazırlanan Türk-Romen ortak bildirisi açıklandı. Ortak bildiride "iki 
ülke arasındaki iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerinin sürekli ve sağlıklı 


ANKARA (AA) 
"Davadan Dönen" arkadaşını öldürdüğü saptanan Ülkücü Gençlik Derneği üyesi İsmail Mazman 
yakâlandı ve dün gönderidiği mahkemece tutuklandı. 


Emniyet yetkililerin- 


GECESİ YAPILDI 


Luns'un esas geliş nedeninin Türkiye ve Yunanistan ilişkileri ile bu 
ülkelerin NATO ile olan 
sorunlarını görüşmek olduğunu belirtiyorlar. 
Yetkililer, o Türkiye'- 
nin Kıbns'a müdahale- 


bir biçimdi liştiği" be- e S m AA diğ 3 r i i 
milerine kapatılmasını öngörmek tedir." tirtiliyor. İki ille ağ a bilgiye göre, (| © İranlı ve Türkiyeli binlerce kişinin katıldığı geceyi, TİKP Baş- paa ni Miner 
i im 1922 günü böyle söylüyor- i ilişkileri undan bir süre önce * m içi Mi lin ; f ifakıi 

henin, 27 Ekim günü böyle söylüyor: gaki Slatin, yant N Aydınlıkevler'de © İsmail iyi De eşik İsi ri ei io Üniversite- kanadndan çekildiğini 

Bir de Kruşçev ve Brejnevlerin programına gerlendirildiği bildiride Mazman, Bedri Şenoğlu R yeteri aha pek Çok kuruluş katılarak mesaj gön- hatırlatarak, şimdi Yubakmalı. Acaba onlar bu konuda ne söylemek- “devletler arasındaki u- y9, ayr ile dererek destekledi. ağ eri eği 
te ve ne yapmaktadırlar? Onların programı yuşmazlıkların (o barışcı Türkeş İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında gö ya başladı. İsmail Maz- A 5 öldüğünü belirtiyorlu 

Mh ileri Sak yollardan ve dışardan | rülüyor. ie al İl İSTANBUL (ÖZEL) irki rl 
boğ a ia at b ekg AN deri müdahale olmadan çözül- Davadan dönen" Bedri İstanbul İran Yüksek Ancak, Türkiye, Yunaazların, hatta yalnız boğazların da değil, Tier b TÜRKES (Devamı Sa.7, Sü.7'de) ö im Kültü i (Devamı Sa. 7, Sü. 8'de) 
aynı zamanda limanların kendi savaş gemilerine p= EEE İn Gül MHP ER e rap Senah, 4 Beş 
açılmasıdır. GENİŞ HABERİ . 
4 Lenin'in başında bulunduğu Sovyetler Birli- 5. SAY FADA MHP RAPORUNA u tepe ni Yıllık Kalkınma 
ği'nin denizlere hakim olmak, boğazları dene- lokali olayları zinosunda, binlerce kişitim altına almak gibi bir meselesi yoktu. Tam Kıb yi NE "SAHTE" DEDİ e Lİ nin katılmasıyla yapıldı. Planını görüşüyor 
tersine Lenin'lerin meselesi, Karadeniz'i bir voris sorunu davasına a Dayalı teara me pi Tür- ANKARA (ÖZEL) 
barış gölü haline getirmek, kıyısı olmayan dev- Güvenlik Konseyinde ISTANBUL (ÖZEL) d eN lll a e der Cumhuriyet Senatosu, 
letlerin Akdeniz de kol gezmösini önlemekti. MHP Genel Başkanı Türkeş dün İstanbul İl evam edildi pebaşı Gazi- ları aatal di 4. Beş Yıllık Kalkınma 
Çünkü Sovyetler Birliği o zaman gerçekten sos- SOVYETLER Merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Ba- İSTANBUL (ÖZEL) NANUN ge geçen geceye birçok Piani Lİ Ee 
yalist bir ülkeydi ve bu nedenle gerçekten barış- sın toplantısında Ecevit'i bölücülükle suçlayan Gültepe MHP Gen Binde TXI kuruluştan da destek dün saat] 15.00'de ‘tof 
çı bir politika izliyordu. YİNE ULUSLARARASI Türkeş "Hayali faşizm iddiaları ile milleti kan- mM My mesajları geldi. landı Planm Cumhuri 


Kuruşçev ve Brejnevlerr ise, eski çarların 
deniz hegemonyacılığı siyasetini dirilttiler. Sovyet Dışişleri Bakanı Litvinov, 1936 Temmuzun- 


KONFERANS 


dıramayacaklardır.” dedi. 
Türkeş, gazetemizde yayınlanan Demirel 
hükümetinin MHP ile ilgili olarak hazırlattığı 


lik lokali olaylarının davasına devam edildi. Bu 
olaylarla ilgili 12 ülkücünün sorgulamaları yapıl- 


portresi ie 
Ikl süper devletin yağmacılığını vur- 


PETROLUMUZU AMERIKA 


İranlı öğrencilerden 
oluşan bir koro da, halkın mücadelesini yansıtan 


yet Senatosu Genel Kurulunda (görüşülmesinin 
6 gün süreceği bildirili- 


ni n = sele , yapı SL İRİ yor. Öte yandan Millet 

da yapılan Montrö Konferansında eski emper- ÖNERİSİNİ ei ea RA Aa Apa jaibanirimite d. Komandolar gizli ör- AAA d miril va marglaria, Daya- Meclisi Genel Kurulu da 
alist Rusya'nın "Karadeniz'i bir sıçrama tah- içişleri Bakanı tarafından raporun devlet güt kurmak, tabanca bu- dığı bir pano GAZIMIZI RUSIYA YAPM nışma Gecesinin coşkun bdemindelki "konii 

y Tüp aç ç 5 ORTAYA ATII arşivinde bulunduğunun belirtildiğini ancak lundurmak, ve tabancal asılmıştı. yi io havasına katıldı. gündemindeki (konuları 

tası olarak kullanma" siyasetini mahkum etmiş- raporun sahte ve düzmece olduğunu" söyledi. salli NE AAMk AS AYETULLAH HOME Saat 19.30'da açılan görüşmek üzere bugün 

(Devamı Sa. 7, Sü. 9'da) Türkeş bir soru üzerine Rus Savaş gemilerinin rından yargılanıyor. zi e Dayanışma Gecesine ge- papi 16.00'de toplana- 


5. SAYFADA 


(Devamı Sa. 7, Sü. 2'de) 


(Devamı Sa. 7, Sü.4'de) 


(Devamı Sa. 7, Sü. 8'de) 


(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


Bi 
16 Kasım 1978 


Türkiye ekonomisi, 5,5 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Elde ettiği döviz ise ancak 3 
milyar dolar civarında. Bunun 2 milyarı ihracattan, 1 milyarı da yurtdışındaki Türkiyeli işçilerin gönderdiği dövizlerden oluşuyor. Enaz 2,5 milyar dolarlık bir dış açık 
var. Dış açık, dışa bağımlı Türkiye ekonomisinin belini büküyor. Döviz yokluğu 
hammadde sorunu yaratıyor. Kapanan ve 
kapanmak üzere bulunan sanayi tesisleri- 
nin sayısı artıyor. İşsizlik artıyor, hayat pahalılığı artıyor. Türkiye bu sorunu nasıl çözecek? Tam da bu tarihi şartlarda Dünya 
Bankasından gelenler, IMF den gelenler Türkiye'ye ihracatını artırmasını tavsiye ediyorlar Hükümetin de bu tavsiyelere aklı yatmış olmalı ki, tutuyor sayın Güneş Öngüt 
ve kurduğu ekibi Güney Kore'ye gönderiyor. 


Derken İstanbul'da “Türk ekonomisinin 
Dışa açılma sorunları"'nı tartışmak üzere Dr. 
Nejat F.Eczacıbaşı'nın "'himmetleriyle" bir 
konferans düzenleniyor. Konferansta Dünya 


ihracat yapmalıdır. İhracat yapabilmek için 
sık sık devalüasyon gereklidir. Enflasyon ortamında ihracat, ihracatçı için ancak böyle 
kârlı olur. Bir de yabancı sermayeye açılma 
konusunda çok başarılı olan Güney Kore 
ve Tayvan'dan öğrenmelidir. Aslında Türkiye 
Marshall yardımlarını alarak zamanında dünyaya bir konuda öncülük etmişti. Fakat daha sonra, nedense, geri kaldı." 19. yüzyılın 
ünlü "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" anlayışı, bugün, emperyalizmin elinde 
daha çok ezmek, daha çok sömürmek, daha 
çok talan etmek için, işte, bu sözde bilimsel 
kılıklara giriyor. 

Bunlardan Mr.Chenery kahve molasında 


Bankasının eski tüfeklerinden, halen Başkan 
Yardımcısı Dr.Hollis E.Chenery, Türkiye Hükümetlerine paramaliye politikaları konularında uzun yıllar "danışmanlık" yapmış 
bulunan, şimdi Boğaziçi Üniversitesinde sözde hoca Dr. Maxwell |.Fry ile Amerikan 
Minnesota Üniversitesinin İktisat bölümün- 
den sözde Prof. Anne O.Krueger 


ve bestesi ABD 


sürdüren HAKİKAT ve 
KIVILCIM gazeteleri 


Genel Yayın Yönetmeni 


emperyalizmine ait 
bilinen plâğı çalmaya başlıyor: "Türkiye döviz kazanmalıdır. Bunun için kolları sıvayıp 


Osmaniye'de yayınını 


"Haksızlıklara karşı yerel 
gazeteler tek bir çatı 


güfte 


ikamesi 


Gayret 
.nadolu : 


altında birleşmeli” 


Sayın BARDAK, Anadolu basınının 
içinde bulunduğu sorunları ve çözüm 
yollarını anlatırmısınız? 

MUSTAFA BARDAK: Anadolu 
basınını bu gün iki bölüme ayırabiliriz. Birincisi büyük trajlı gazetelerdir 
ki bunların çoğu İstanbul basınının 
aracı ve yönetiminde çıkarlar. Hemen 
hepsi de büyük il ve ilçelerin burjuva 
yaşamımı konu eden yazıları zoraki 
gibi halka okuturlar... Bir diğer 
bölümü ise gerçekten halkın sorunlarını büyük gazeteler denli hatta onlardan daha iyi biçimde yansıtan 
yerel mahalli gazetelerdir. İşte Anadolu'nun sesini duyurmaya uğraşan 
bu yerel gazeteler, maddi olanakların 
keşmekeş yaşamı içinde 
bocalama ile yaşam sürdürürler. Anadolu basınında, yerel tüm gazetelerin 
sorunlarına bakılırsa genelde aynı olduğunu görürüz. Her şeyden önce 
kağıt büyük bir sorun taşımaktadır. 
Kağıt alabilmek için önceden büyük 
değerde para yatırmak gereklidir. Karaborsa alımlarda ise bu iş daha kötüdür. Her üç top kağıtta bir dördüncü 
kağıdı alabilecek para fazladan: alınıyor... Bu iş açıktan karaborsa... 
Üç dört elden alınan kağıtların serbest piyasa gibi satılması bizim belimizi dahada büküyor... 

Yerel gazeteler kendi maddi güçleriyle çıkarlar. Daha çok yöresel ilan 
ve küçük reklamlar aracı,biraz olsun 
güç katar, abone de büyük bir sorundur. Halk,daha çok büyük trajlı 
gazeteleri okumaktadır. Oysa bugün 
bir çok yolsuzlukların, haksızlıkların 
kökenine dek inip çözebilen, büyük 
gazetelerimizin başaramayacağını başaran yerel gazetelerimiz' az değildir. 
Bir gazete de en az üç kişi görev 
Yapar, dizgici, Kalıpçı ve baskıcı 
olmak üzere. Birde bunların yazacakları haberleri getirecek muhabirlere 

gereksinme duyulur. Mahalli bir gazetenin tam olarak halkına, yöresine 
yansıyabilmesi için mutlak surette 
güçlü çalışkan bir muhabire gerek 
duyar. Bizde, bu da büyük sorunlar 


Röportaj: Yakup Şahindal 


doğuruyor. İşçilere, yazgıcıya, dızgıciye, muhabire bunlara da maddi 
eder ödenmesi gerekir. Gazete sahibi 
ve ilgilileri bu maddi gücü nereden 
çıkartacak?.. Resmi ilan ve tüzükler 
için günlük çıkması koşulu dayatılıyor. Çoğunluğu haftada iki kez çıkan gazetelerimizin sorunları yetmiyor gibi bir de ilan ve tüzüklere 
ambargo... Mahalli muhabirler emniyette de, jandarmada da hor karşılanıyorlar. Bazan bir yolsuzluğu açığa 
çıkartmaya uğraşan gazeteci arkadaşlarımızı Saatlerce göz altında bulundurmuşlardır. Devletin bu haksızlık- 


larına karşı yerel gazeteler tek bir 
çatı altında birleştirilmeli ve İstanbul dışında bir yerden yönetilmelidir... Anadolu basını kendi haberini 
kendisi bulur, Kağıdını, işçiliğini kendisi karşılar. Bu koşullarda da halkına biraz olsun eğitici bir şeyler verebiliyorsa ne mutlu. Bazı gazeteler ise 
arkalı önlü iki sayfa çıkarlar. Arka 
sayfa günlerce, aylarca değişmeyen 
ilanlarla doludur, ön sayfasında bir 
kaç haberle sayfayı bağlarlar. Birde 
Anadolu Basınını Yaşatan etken de, 
bazı haber ajansları, kendisini Anadolu Basınına kabul ettirmek için kurulan bu ajansların ücretsiz haber ve 
klişe göndermeleri... biraz olsun yerel gazetelerin ilk sayfa haberlerini 
dolduruyor. Gerçi ajans haberlerinin 
tümü dış uluslara özgü oluyor, yerel 
haber biçimine de ters düşüyor ama 
ne yapalım, koşullarımız onu gerektiriyor. 


Önerimiz odur ki ezilen, hor görülen, kendi maddi olanaklarıyla halkına hizmet eden Anadolu'nun mahalli 
gazeteleri tek çatı altında birleşsinler. Devletin üzerimize sardığı 
çemberi parçalamak için birbirleriyle 
sürekli yazışma ve haberleşme, birbirlerine Sürekli gazete alış verişinde 
bulunmaları ve etkin bir uğraşla 
sorunların üstesinden gelmeye çalışmak istemeliyiz. 


bir iktisatçı olarak konuşurken ,bir iktisatçı 
gibi düşünmenin doğru olduğunu söyledim. 
İktisatçıların "optimal kaynak dağılımı ile 
en fazla üretimi en düşik maliyetle" gerçekleştirmek anlayışıyla meseleye yaklaştıklarını, bu açıdan bakıldığında bugün Türkiye' 
nin önündeki doğru çizginin öncelik verilmesi gereken şeyin ihracat teşviki değil ülkenin 
kendi kaynaklarını harekete geçiren bir ithal 
olduğunu belirttim. Mr.Chenery 
"konuyu böyle ele aldığınız için sizinle ta- 


Mehmet Betil 
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası-İktisatçı 


rıldı. 


SİVAS 
Metin Sokulgan 


“Kontrgerilla üzerine sünger 
mi çekilecek?” 


Bugün Kontrgerillayı 
tüm ayrıntılarıyla ve faaliyetleriyle (o güpegündüz 
açığa çıkartan Aydınlık 
gazetesini bu başarısın- 
dan ve gösterdiği cesaretten dolayı kutlarım. 

Peki öyleyse, daha 
önceleri Kontrgerilla 
vardır diyenler, bugün 
herşeyin -açığa .çıkmasından sonra susmakla 
kime hizmet ediyorlar? 
Oysa bu kişiler şimdi 
Kontrgerillanın yakasını bırakıp herşeyi delilleriyle ortaya çıkaran 
Aydınlık gazetesini ken- 


ANTAKYA 


İktisatçı 


Adnan Oruç 
"Kontrgerilla 
dağıtılmalı ve 
hesap 
sorulmalıdır” 


Aydınlık gazetesi 
Kontrgerilla meselesini 
yeteri kadar açıkladı detaylarıyla birlikte, fakat 
hâlâ hükümette bir kıpırdama yok, bu bizi düşündürüyor. Sayın Ecevit, 
anarşi konusunda demeçler veriyor. Ve hastalığı 
tedavi etmekten bahsediyor. Aslında kangren olmuş bu yarayı koparıp 
atmalıdır. Kontrgerilla 
konusu apaçık ortada 
ve bir önlem alınmıyor. 

Bence Kontrgerilla 
vardır. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Aydınlık gazetesi belgeleriyle koydu. Gazetenin ele 
almış olduğu Kontrgerilla meselesi, bu günlerde 
cerevan eden anarşik 
olaylara: ve cinayetlere 
ışık tutuyor. Burada Aydınlık Gazetesi haklı çıkmaktadır. Şöyle ki; 
Adam öldüren katil Ülkü Ocakları Derneği 
(ÜOD) üyesidir. Katil 
adam öldürüyor. Silahın namlusu duman tüterken en yakın MHP 
lokaline veya parti binasına sığınıyor. Polis. 
de arkasından binaya gi- 


Dışa bağımlılık getiren dışa açılmaya hayır! 


mamen farklı görüşteyim, anlaşamayız. Allahaısmarladık" diyerek elini salladı ve ay- 


Bay Chenery, bugünkü tarihi şartlarda 
böyle bir ithal ikamesi siyasetine niye karşı? 
1978'lerin Türkiyesinde ithalatın % 5 ini tüketim malları, % 45 ini yatırım malları ve 
% 50 sini de hammadde ve aramalları meydana getiriyor. Bu hammaddeler, yatırım 
mallarını, ara mallarını Türkiye acaba kaça 
ithal ediyor? 

Türkiye'de kurulu General Elektrik'in 
bir tarihte muhasebeciliğini yapr“'ş bulunan zata kulak verin, lütfen sizde iwir.Che- 


man üretimi için gerekli hammadde Türkiye'de var. Flaman fabrikası kurulsun diye 
uğraşıldı. Tınmadılar. "Bunun bugünkü dünya şartlarında bir istisna değil, ezen ülkelerle, ezilen ülkeler arasındaki eşitsiz ilişkiyi somutlaştıran bir örnek olduğu kanısındayım." 

Ankara'da şişe yıkama makinaları yapan 
bir tesis var. Soruyoruz kaça sattığını "3 
milyon lira" diyor. Aynı makinaların ithalatçısı da, o sırada yerli mi yaptırsın, yoksa 
ithal mi etsin diye araştıran bir yatırımcıya 
verdiği teklif 6 milyon lira. O da İtalya'da. 
Oradan Türkiye'ye getirmek için gerekli 
yol parası ve sigorta masrafı hariç. Anlayacağınız aynı kapasitedeki makina ithal edilirse, Türkiye'de yapılana kıyasla iki misli 
pahalıya geliyor. 

Araştırdıkça gördük ki, Türkiye'nin ithal 
ettiği hammadde, ara malı ve yatırım mallarının çoğu, yerli yapılan bazılarına kıyas- 


nery! "Şenlikler dolayısıyla İran uluslararası 
p^zarlardan ampul almak istiyordu. İhaleye 
katılmaya karar verdik. Yalnız direkt işçilik ve hammadde giderlerini toplayıp 33 
sentlik satış fiyatımızı İran'a bildirdik. İhaleyi, 17 sent veren Japonlar kazandı. O gün 
kendi kendime, yahu bu iş nasıl oluyor sorusunu sordum. Hemen hammaddelere baktım. Yalnız Flamanı 13 sente ithal etmiyormuymuşuz. Bu şartlarda imkanı mi var bu 
malları ihraç etmenin. Oysa bugin Rusya 
nın kapatmak için peşinden koştuğu fla- 


HALKIN SESİ 


Dev-Maden Sen İşçi Baştemsilcisi 


dilerine baş düşman olarak seçmiş görünüyor- 


günlerde Kontrgerillâdan 
bahsediyordu, ama şimdi > 
geçmişte olduğu gibi bu- | dir. 
gün de Kontrgerilla meselesini örtbas edip üstüne sünger mi çekecekler. 
Her kim olursa olsun bu 
konuyu örtbas etmek is 
teyenler halkımızı daima 
karşılarında 
dır. Halkımız mutlaka 
Kontrgerilladan 
soracaktır. 


lar öneriyor. 


Orlar da 


kolaylaşacaktır. 


SIVAS 
Emekli öğretmen 
(Eski TOS üyesi) 


lar. Aydınlık gazetesine n 
karşı girilen bu sad | Kaldırılmalıdır 
rları yurtsever halkımızın tüm gerçekleriy- Mi 

le biraz düşünmesi ye- Aydınlık gazetesinin 
.terlidir. yayınladığı bilgilere gö- 

, Ayrıca Başhakan Ece re Kontrgerilla kaldırılvit hükümeti kurduğu ilk | malıdır. Kontrgerilla in- 


Fikirlerden 


kette özgürlükten 


lemez. 


bulacaklar- A , 
Yeryüzündeki 
hesap 


salardı, 
SIVAS 


Ulucami Mahallesi 
Muhtarı. 


Muhtarlar Demeği 
Yönetim Kurulu 
üyesi 


Mahmut Duran 


"Demokrat ve 
yurtseverlerin 

Kontrgerilla faaliyetlerine 
karşı çıkmalarını dilerim” 


Aydınlık'ın Kontrgerilla konusundaki görüşlerini desteklediğimi beyan ederim. Daha fazla 
bu konuyu geniş çapta demokrat ve yurtsever 
arkadaşlarımın, bu gazeteden alıp gerçekleri 
görmelerini ve Kontrgerilla faaliyetlerine karşı çıkmalarını isterim. 

Bu katiller şahitli ve ispatlıysa idam talebini dahi hükümetten yapmasını arzu ederim çünkü hükümet içinde ayrı bir hükümet tüm yurtseverleri günlük olarak ezdiğini bizde görüyoruz. 

Hükümet her türlü tepkinin karşısında susmamalıdır. Alevilerin çok olduğu yerlerde olay 
çıkarmak mezhep çatışmasına döndürmeye çalışmakta olan MHP'liler ve Kontrgerilladır. 
Bunların meselesi de hükümeti yıkmaktır. Halk 
düşmanlarından hesap sorulmalıdır. 


la en az iki,en fazla beş misli pahalı. Emperyalizm işte böyle, bir yandan kanayan 
yaralar açıyor diğer Yandan kanamayı durduracağını iddia ettiği yardımlar, politka- 


Bilmem bay Chenery'nin neden kaçtığı 
anlaşıldı mı? Bazı anlamayanlar olabilir. 
lütfen emperyalizmin taktığı at 
gözlüğünü sonra yirmi derecelik miyop gözlüğünü çıkarıp, atsınlar. Eğer iyi niyetli iseler, anlamaları gerçekten çok hem de çok 


Mustafa Kaplan 


"Kontrgerilla 


san öğüten değirmen- 
den başka birşey değil- 


dolayı 
insanlar bu teşkilatın 
cellatları tarafından öldürülüyorsa, o memle- 


demokrasiden” söz edi- 


insan 
toplumları, ilkel düşüncelere bağlanıp kalbugünkü yeni- 


liklere, bugünkü bilime ve güzel yöntemlere kavuşmazlardı. 

O halde fikir özgürlüğü en kutsal güventedir. Benim anladığıma göre izini belli etmeden insan avı yapan 
bu teşkilat çok korkunçtur. Bu teşkilat insan dimağını çalıştırmaz, Çalışan dimağları da körleştirir. 

Korku ve şüphe içinde Yaşayan ülkelerde 
geleceğinden daima 
ümitsiz olanlar verimsiz 
bitkilere benzerler, in- 


san hakları ve sosyal . 


adalet korkudan dolayı filizlenemez, eşitlik * 
zihniyeti e hiç hatır- 
dan geçmez. 

Kontrgerilla ve onun 
korkunç cellatları kaldırılmalı. Gizli adam 
öldürme, anayasa kanununa aykırıdır. TC kanunlarına ay kırıdır. 
Çünkü ifadesi alınma- 
dan hiç bir insan öldürülem ez. 


MALATYA 


İnşaat Mühendisi 
Mehmet Erdoğan 


"Halkımızı 
bölmeye, 
bağımsızlığımızı 
zayıflatmaya 
çalışan örgütler 
kapatılmalıdır” 


Gençliğimizi ve halkımızi bölen kanunsuz 
kuruluşların üzerine gidilmeli ve hesap sorulmalıdır. 

Bugün ülkemizde büyük bir huzursuzluk hüküm sürmektedir. İşçisinden, köylüsüne, me- 


: Aydınlık yi 
meclisi 


Hazıf'dan oto tamircisi H.G: 


Gençlik ve MHP 


Ülkemiz gençliği; fedakar, çalışkandır. Halkına, yurduna hizmet etmek, yurdunun bağımsızlığını savunan, köleliğe, haksızlığa boyun eğmeyen, adaletli vs. gibi milli hisleri, 
duyguları, gelenekleri vardır. Gençliğimiz yurtseverdir. Gençliği faşizmin vurucu gücü haline getirmek isteyen faşistler, gençliğin bu duygu, 
his ve geleneklerini unutur mu hiç? 
Unutmaz elbette... Ülkemizde faşizmin özlemi içinde olan faşistler 
çoktandır, milli hisleri, devrimci gelenekleri, yurtsever duyguları ırkçılığa alet etmek için çalışıyorlar. Okul 
kitaplarında her satır bununla doludur. MHP ve Türkeş, Milli Kurtuluş 
Savaşımıza sahip çıkıyor. Barışın, demokrasnin kazanıldığından dem vuruyorlar. Kurtuluş Savaşımıza sahtekarca sahip çıkanlar, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasından büyük bir 
umutsuzluğa düştüklerini, üstelik, 
“...Ancak Türkçü-Milliyetçi anlayış, devlet yönetiminin hakim unsuru 
olmaktan çıktığı an, bu devletler yıkılmıştır” diyor Türkeş. Yani; Osmanlı İmparatorluğu, dünyaya hakim 
olmuş olsaydı, halkı ezseydi, yıkılmazmıymış! Halk üzerinde baskı, zu- 
Tüm, kıyım, sömürü yapan bütün imparatorluklar, ezilen halkm mücadelesyle yıkılmışlardır. Osmanlı padişahlarının saltanatlığı da halkın mücadelesiyle yıkılmıştır. Milli Kurtuluş 
Savaşımız, Osmanlı İmparatorluğunun Saltanatma veemperyalistlerin 
işgaline son vermiş, demokratik ve 
bağımsız bir Türkiye yaratmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun baskı, zulümünü öven, ona Sahip çıkan MHP ve 
Türkeş'in, Mili Kurtuluş Savaşımıza 
sahip çıkmasına şaşmamak gerekir. 
Onlar, gençliğin, halkın devrimci geleneğine sahip çıkıp, milli hisleri istismar etmektedirler. 

Faşizmin savunucusu MHP ve Türkeş, emperyalizmin, toprak ağaları- 
nın ve burjuvazinin baskı, sömürüsü 
altında ezilen, siyasi mücadelenin 
karmaşıklığı, güçlükleriyle etkilenen 
yoksulluktan, işsizlikten, can güvenliğinin olmayışından, umutlarını kaybetmek korkusu içinde olan gençliğin özlemlerine, taleplerine sahip çıkmakta, gençliğe, okutmak, iş vermek, 
giydirmek, beslemek, can güvenliğini 
sağlamak vs. gibi vaadlerde bulunmaktadırlar. MC dönemlerinde bunlar yapıldı. Bugünde, Kontrgerilla, 
ETKO, ÜGD gibi faşist cinayet örgütleri, karışıklık çıkarmakta, cinayet işlemekte, gençliğin can güvenliğini tehdit etmekte, tertipler düzenlemekte, anarşiyi körüklemek tedirler. 
Böyle bir ortamda, MHP ve Türkeş, 
yoksulluktan, işsizlikten, pahalılıktan, can güvenliği olmayışından dem 
vuruyor. Hatta vurgunculuğa, tefeciliğe, emperyalizme karşı olduğunu 
haykırarak kitlelerin dikkatini çeken, 


“İşçi fabrikaya ortak, toprak reformu, öğrenim özgürlüğü can güvenliği, kahrolsun emperyalizm, kapitalizm ve faşizm. v.s ....." çekici sloganlar haykırmaktadır. İşledikleri 
cinayetleri, tertipleri gizlemek isteyen Türkeş televizyonda, gazeteler- 
de, "kardeşlikten, barış"tan bahsetmektedir. Oysa Türkeş kararını çoktan vermiştir. 10 Ocak 1968'de 
Hürriyet gazetesinde, sorulara olan 
cevapları aynen şöyledir. "Soru: İki 
grup çatışması daha genişlerse, hatta 
halka inerse, bu tehlikeli olmaz mı? 
— Yanıt: Olmaz. Çünkü biz bu gençlerimizle barajı kurduk. Komünistlerin hareketi artık gelişemez. Belki 
bugünlerde birkaç olay daha olacak 
ama yatışacaktır. Çünkü, karşılarında 
biz varız. Komando dedikleri gençler 
dokuz ışığı benimsemişlerdir. Soru: 
Komando gençlerin hareketlerini tamamen desteklemekte olduğunuzu 
yazabilir miyiz? Yanıt: Doğrudur ve 
ben bu gençleri tamamen ve her bakımdan destekliyorum." 


Anarşiyi yaratarak, CHP hükümetine karşı umutsuzluğa ve hayal kırıklığına uğrayan emekçi halka,kendini kabul ettirmeye çalışıyor MHP 
ve Türkeş. Hakim sınıfların en gerici, 
vurguncu, şöven kesiminin temsilcisi 
MHP ve Türkeş, "Emperyalizme, faşizme ve sömürüye karşı olmaktan 
bol bol sözediyor. Diğer taraftan, 
",. Demek ki özel teşebbüsü korumak, himaye etmek prensibimizdir; 
desteklemek, teşvik etmek amacr 
mıdır” diyerek burjuvaziye güven 
veriyor. Bir de şu laf cambazlığına 
bakalım: “Milliyetçi hareket, her türlü sömürü düzenine karşıdır. Milliyetçi hareket, sermayenin emeği sömürmediği, sermaye ve emeği milli menfaatler içinde dengeleyen bir düzen 
taraftarıdır. Emeği sermayeye, sermayeyi emeğe boğazlatan, soyduran 
sahte sınıf çı, bölücü sistemlere inanmıyoruz. İnanç ve imüz, emek 
sermaye barışıdır." İş g le üretim 
yaparak emek sarfeden işçidir. Sermaye ile iş gücü satın alan sermaye 
sahibi, burjuvazidir. Türkeş, hem s3- 
mürüye karşı olduğunu söylüyor, sömürüye karşı mücadele verenlere de ' 
"Bölücü" diyor. Tam bir cambazlıkla 
emek, sermaye barışını savunuyor. 
Türkeş, faşist Hitler'in "sınıflararası 
barışı” savunarak, sömürülen emekçi 
kitleleri hedef alıyor. "Birlik, beraberlik" demagojisine sığınarak halkı 
uyuşturmaya çalışıyor. ....... 

Sonuç olarak gençlik; 1— Milli ve 
devrimci geleneklere sahip çıkmak. 
2— Gençliğin, özlemlerine, taleplerine sahip çıkmak, savunmak, 3— 
Gençliğin, dini ve ahlaki duygularını, 
hislerini istismar etmek gibi yollarla 
aldatılmakta, faşistleştirilmek istenmektedir. 


200 ADET 3X200 AMPER DÖKÜM KOFRE ŞARTNAMESİ VE 
TEKNİK RESMİ ESASLARI DAHİLİNDE İMAL ETTİRİLECEKTİR 


İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


/ 


1— Yukarıda yazılı döküm kofre işi, fiyat ve teklif isteme usulüyle ihaleye 
çıkarılmış olup, şartnamede belirtilen kanuni nisbeilere göre hesap edilecek 
geçici güvenceyi içeren teklif mektupları 27.11.1978 günü saat 15.00'e kadar 
Metrohan 4. katta bulunan İç Ticaret Müdürlüğü, Elektrik ve Gaz Kısım Ş ef- 


liğine elden verilecektir. 


2— Bu işe ait şartnameler Elektrik ve Gaz Kısım Şefliğinden bedelsiz 


alınabilir. 


(Basın: 27499 — 1450) 


İLAN 


DSİ X. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1— Bölgemiz Karakaya Barajı Çermik-Çüngüş Ulaşım yolu ikmal inşaatı 
bünyesinde bulunan Sinek Çayı köprüsünde kullanılmak üzere 10 ton fildöfer 
malzemesi (Gablon tel kafes) 6200 sayılı kanunun 34. maddesinin tatbikine 
mütedair esasların 4 ve 5-c maddelerine göre TEKLİF İSTEME Usulü ile Satın- 


alınacaktır. 


2— Muvakkat teminat miktarı: 20.000.- (YİRMİBİN TL.) dir. 

3— İhalesi 24. Kasım. 1978 Cuma günü Saat 15.00'de Bölgemiz Makina ve 
İkmal Başmühendisliği Diyarbakır Şehitlik tesislerinde yapılacaktır. Teklif 
Mektubu ihale günü en geç saat 14.00'de verilmesi gereklidir. 

4— İhaleye iştirak edebilmek için, ihaleden önce teklif mektubu ile birlikte geçici teminat makbuzu veya banka mektubu, ikametgah senedi ve Ticaret Odasından bu işlerle iştigal ettiğine dair belgelerin Satınalma Komisyon 
Baş kanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir. 

5— İlgili şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde (8.00-17,30) arası 
Bölgemiz. Makina ve İkmal Başmühendisliği Şehitlik tesiderinde ücretsiz 
olarak görülebilir. İsteyenlere ücretsiz posta ile gönderilir, 


6— Postadaki gecikmeler nazari itibare alınmaz. 


(Basın: 27194 — 1448) 


remiydr. arama emri i- Emekli PTT memuru murundan, esnafına ka- 2 b kı 
tivorlar? Arama emri Y r i = HAS 
i i usuf Tun dar herkes anarşiden şi 
İLAN mahkemeden istendiğin- ç kayetçidir.; Denet kendi AYDINLIK Te 


de, mahkeme yetkisizlik 
kararı alıyor, üst mahke- 


EDİRNE V ALİLİGİNDEN meşru giçlerini kullana- YAYINLARI 


rak anarşi ortamını artı- 


"Bazı sol 


İhale İhale 


Keşif: Tutarı 
Lira Krş. 
750.000 - 


Cinsi 


TRAFO O.G, TESİ- 
SATI YAPIMI 


Geçici Teminatı 
Lira Krş. 
33.750. 


Saatı 
10.30 


Şekli 
Kapalı zarf 
usulü 


Edirne Endüstri Meslek lisesi ihtiyacı için yukarıda muhteviyatı yazılı bir 
kalem TRAFO O.G. TESİSATI 2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

1— İhale 20.11.1978 Pazartesi günü saat 10.30'da aynı okul müdür odasın- 


da yapılacaktır. 


2— İsteklilerin geçici teminat makbuzları ile 1978 Yılma ait Ticaret ve 
Sanayi Odası belgesini, Şirketler adına ihaleye gireceklerin şirket şirküleri 
ve vekaletname belgelerini dilekçeleri ile birlikte vereceklerdir. 

3— Teklif mektuplarını 20. 11. 1978 Pazartesi günü ihale saatinden bir 
saat önce İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 

4— Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Şart- 


meye müracaat ediliyor, 
üst mahkeme gündüz olmak kaydıyla elinde silahı bulunan katili arama 
kararı alıyor. Aradan 48 
saat geçtikten sonra; 

Bu olay, TC Kanunlarına uyuyorsa Kontrgerilla yoktur. Uymuyor- 
sa (ki uymuyor) Türkiye'de Kontrgerilla vardır. Emniyd kuvvetlerini oyalayan, onların yapacağı baskınları daha 
önceden katillere haber 
veren gizli bir kuvvet 
vardır. Bu da Kontrge 


geçinenler 
Kontrgeriİlaya 
alet oldular” 


Kontrgerilla konusun- 


‘da yayın yapan gazeteyi 
birçok vatandaşımız yakindan 
Yurdumuzda gizli faaliyette bulunduğu belirtilen, halkımıza yasa dışı 


izlemektedir. gazete bu kirli 


ğı açığa çıkarılmalıdır. 


Aylarca yayın yapan 
oyunu 
oynayan şebekeyi resim 
ve vesikalarla ortaya çıkardı. Bazı sol geçinen 


ran kaynakların üzerine 
yasal yoldan gitmelidir. 

Basında adı geçen ve 
yasal olmadığı ortaya çıkan Kontrgerilla denilen 
örgütten hesap sorulmalıdır. Ayrıca bununla ilişkisi olan ve halkımızı bölmeye Oo bağımsızlığımızı 
zayıflatmaya çalışan örgütlerin de üzerine gitmeli bunların kökünü kazıyarak halkımızın bindiği 
-~ ve bütünlüğü sağlanmalıdır. 


DOĞU PERİNÇEK 
Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek 


-Turancılığa ve Irkçılığa Karşı Mücadele - 


Fırtınalı Bir Döneme Girerken 


name her gün mesai saatleri içerisinde okul müdürlüğünde görülehilir çini Feline, pee mok İsi: sorumsuz ve alçakça kat- takımlar da bilerek--ve- Anarşinin kaynakları 5 lira 
ilân Olunur. “Basın: 26582— 1447) | “orsa Kontrgerillayı da. liamlar yapan böyle bir ya aldatılarak -Kontrge- halkla bideşilirse TP ONLARI 
gıtmalıdır. s ` © örgütün ne olup olmadı- rillayaalet oldular. kurutulur. 


,(Aydınlıkfi 


Lübnan'da 


çarpışmalar 


yeniden 
başladı. 


BEYRUT (THA) 

Lübnan'ın 
başkenti Beyrut'ta, 
dün sabah: Arap 
Barış Gücündeki 
Suriyeli askerlerle 
Hıristiyanlar arasında 
bir süredir duran 
çarpış malar yeniden 
başladı. 
Çarpış maların, Ekim 
ayı ortasında taraflar 
arasında ilan edilen 
ateş-kes'len sonra 
meydana gelen en sert 
çarpış malar olduğu 
bildiriliyor. 
Çarpış malarda 
can kaybı 
olmadığı gelen 
haberler arasında. 


göstermezlerse, 
sorumluluğu 


©ABD, Kudüs'ü 
işgal edilmiş bölge 
saydığını belirtti 


© Bumedyen, 
Moskova'dan 
döndü, Habbaş 
Moskova’ ya gitti 


“SOVYET-VİETNAM ANLAŞMASININ 
BATI BASININDAKİ TEPI 


Saarbrücker Zeitung: 


«VİETNAM MOSKOVA'YA 
DAHA ÇOK YANAŞIYOR» 


GÜNSELI ÖZDEMİR ZÜRİH"TEN 

TURGUT KARABULUT KAİSERLAUTERN'DEN bildiriyor 
Kısa bir süre önce Sovyetler Birliği ile Vietnam arasında imzalanan 
birliği Anlaşması", Batı basınında önemli başlıklarla 


"Dostluk ve İş 


yeraldı. Çeşitli yorumlar yapıldı 
İsviçre gazeteleri haberi şu başlıklarla verdiler: 


EE Vietnam ı Daha Sıkı Şekilde Kendine Bağlıy or." 


"Vietnam Şimdi Tam Olarak Doğu Blokunda" 


LNNachfichten: 


İşgal Hakkı" 


"Rus-Vietnam Dostluk Anlaşması Açıklandı Moskova'nın Hindi-Çini'de 


Sovyetler Birliği, Komşuları İle Anlaşmazlık Halindeki Vietnam'ı Askeri 


Olarak Desteklemek İstiyor". 


Federal Almanya'da yayınlanan gazeteler ise olayı şu şekilde de verdiler: 


“Hanoi Şimdi Tam Olarak Moskova'nın Tarafında" 


——e 
Saarbrücker Zeituhg ile Rheinplalz gazeteleri 6 Kasım tarihli sayılarında 


şu yorumları yaptılar: 


Geğrürdet 1761 


Anlaşmanın 6, maddesinden açıkça anlaşılacağı gibi, zorunluluk koymamakla beraber, karşılıklı askeri yardımı belirtmektedir. Sovyetler Birliği'nin 
coğrafi durumu, Çin-Vietnam arasında çıkabilecek bir savaşta, Vietnam'a 
aktif askeri yardımı zorlaştırmaktadır. Bu durumda anlaşmadaki bu madde, 
daha çok Rusya'nın Çin-Rus sınırından saldırmasını da belirtebilir. 

Sovyetler Birliği, anlaşma gereğince ilk önce Vietnam'a silah yardımı yapmayı ve buna karşılık olarak, Vietnam sahillerinde deniz filosuna liman hakkı 


elde etmektedir. 


Siyası gözlemcilere göre, Vietnam ile Sovyetler Birliği arasıda imzalanan 
Dostluk Anlaşması, Çin-Vietnam-Kamboçya arasmdaki durumu daha da gerginleş tirecektir. 25 senelik bir dönem için imzalanan bu anlaşma, özellikle Çin 


Snarbriicker Zeitung 


Halk Cumhuriyeti'ni tehdit etmektedir. 


Yine Pazar günü Kamboçya başkenti 


patladığını açıkladı. 


Bağımsızlık ve özgürlük için mücadele bayraklarını kaldırın parlizanlur 
Spy ros Memelsiz 


dağlarda 


üslenmiş olacaktır” 


VÍETNAM, MOSKOVA'YA DAHA 
YANASIYOR! DOSTLUK ANLAŞMASI 
AÇIKÇA VE HER ŞEYDEN 
PEKİN'İ HEDEF ALIYOR 


i SOVYETLER BİRLİĞİ İLE VİETNAM 
Mar eme | ARASINDA İMZALANAN DOSTLUK 
KON UN EAA ANLAŞMASI HİNDİ.ÇİNİ'DEKİ DURUMU 

7 ; GERGİNLEŞTİRMEKTEDİR! 


Phnom Penh'de bulunan Çin Komünist 
Partisi Başkan Yardımcısı Van Tung-sing ve Başbakan Yardımcısı Yu Çili, 
Kamboçya radyosunda yaptıkları açıklamada, "Sovyet ve Vietnam saldırıları: 
na karşı, Kamboçya'ya sonsuz yardım yapacaklarını" belirttiler. Phnom Penh 
de, yapılan anlaşmanın, Vietnam'ın Sovyetlerin bir uydusu haline geldiğini is- 


Mısır Devlet Başkanı Sedat: 
© “YENİ BİR 
'DÖNEMECE VARDIK 


©” öteki taraflar olumlu bir yaklaşım 


(AJANSLAR) 

Mısır Devlet Başkanı 
Enver Sedat, Mısır-İsrail 
barış görüşmeleri konusunda bir açıklama Yaparak, "Yeni bir dönemece vardık" dedi. Bu 
sözün görüşmelerin kesileceği anlamına gedmediğini, fakat büyük bir anlam taşıdığını belirten 
Sedat . sözlerini şöyle 
sürdürdü: "Barışçı bir çözüm için kendi görüşlerimizi ortaya koyuyoruz. 
Görüşmelere katılan 
öteki taraflar olumlu bir 
yaklaşım göstermezlerse, 
dünya kamuoyu önünde 
bunun sorumluluğunu 
üslenm iş olacaklardır." 

PARTİ 

TOPLANTISINDAKİ 

KONUŞMA 
Öte yandan Enver Se 

dat, başkanı bulunduğu 
Mısır Ulusal Demokrat 
Partinin bir toplantısında 
da Orta Doğudaki son 
gelişmelerle ilgili bir 
konuşma yaptı. Basına 
kapalı olarak yapılan 
toplantıdan sızan haberlere göre, Sedat, Şeria 
nehrinin batı yakasında 
İsrail işgalindeki topraklarda yaşayan Filistinlilerin Camp David anlaşmalarına karşı çıktıklarını belirtti. Sedat, Filistinlilerin bu karşı çıkışlarını gözönüne alarak, 
barış görüşmelerinde Sina konusu yanında, Gazze uzlaşmazlığını gündeme getirmekle yetindiklerini, Şeria konusunu 
ise görüşmelerin ikinci 
aşamasında gündeme getireceklerini söyledi. 

Bu arada İsrail Baş- 
bakanı Menahem Begin, 
Mısır'ın Orta Doğu. barışına ilişkin yeni öneriler vereceği ve bunları 
öğrenmek gerekçesiyle 
bugün yapılacak kabine 
toplantısını o erteediğini 
açıkladı. 

Öte yandan İsrail, Sina'dan çekilmek için 
ABD'den 3,3 milyar 
dolar daha istedi, 

İKİNCİ HASAN 
WASHİNGTON'DA 
Fas Kralı İkinci Hasan, üç gün sürecek resmi bir Ziyaret için 
Washington'a gitti. 
New York Times gazetesine bir demeç veren 
Kral Hasan, ziyaretinin 
esas nedeninin "Doğu 
Kudüs'ün Araplara geri 
verilmesi olduğunu" 
söyledi. Bir açıklama y apan Beyaz Saray sözcüsü 
ise, Kudüs ` konusunda 
ABD görüşünün açık 
olduğunu, ABD'nin bu 
kenti işgal edilmiş bölge 
olarak nitelediğini belirtti, 

BUMEDYEN 
MOSKOVA'DAN 
DÖNDÜ, HABBAŞ 

MOSKOVA'YA GİTTİ 

15 Ekimden beri Moskova'ya esrarengiz: bir 
ziyaret yapmakta olan 
Cezayir Devlet Başkanı 
Bumedyen ülkesine döndü. Bumedyen'in bu seyahat sırasında Sovyet 
yetkilileri ile birçok .görüşme yaptığı bildirildi. 

Öte yandan "Filistin 
Halk Kurtuluş Örgütü" 
Başkanı George Habbaş, 
iki “FHKO"' Siyasi Büro 
üyesi ile birlikte Moskova'ya hareket etti. Habbaş geçtiğimiz Nisan 
ayında da Küba'ya gitmişti. 


köy mahkemesi. 


Abduilah GÖRGÜN 
Stockholm'den 
bildiriyor. 


İsveç'in başkenti 
Stockholm'un ünlü 'Modern Müzesinde" (Modern Museet}, geçtiğimiz 
ay "Yunanlılar" isimli bir 
fotoğraf ve resim sergisi 
açıldı. Serginin "Partizanlar" ismini taşıyan birinci bölümünde Spyros 


rıntılı kanıtlar istedi. 


belirtiyor: 


uymamaktadır." 


kıldığını 


ce 


amnesty e 
international 


r| ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ 
HAVANA HÜKÜMETİNE 
BİR MUHTIRA VERDİ 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Uluslararası Af Örgülü 9 Kasım 1978 larihinde Küba hükümetine bir muhtıra göndererek, ülkedeki mahkum ve tutuklu sayısı hakkında resmi bir açıklamada bulunmasını istedi. 

“Kübalı siyasi mahkumların bütün dünyada, 
en uzun süre hapiste kalan mahkumlar oldu ğunu biliyoruz" diyen Uluslararası Af Örgülü 
muhtırası geçen yıl örgüt Başkanı Thomas Hammarberg'in başkanlığında Küba'ya bir inceleme gezisi yapmıştı, Gezi 
tutuklunun salıverilmesinin, olumlu olduğunu 
kaydeden Uluslararası Af Örgütü, “Ancak Küba'da halen 3 bin siyasi tutuklunun hapishanelerde bulunması endişe vericidir dedi. 

Örgüt, Küba ihtilaline ideolojik olarak karşi 
çıktıkları" iddiasıyla 15-20 yla mahkum edilen 
bu tutukluların somut olarak ne ile suçlandıklarının açıklanmasını Havana hükümetinden talep etti. Ayrıca bu suçlamalar için kesin ve ay- 


sesinde, birkaç yüz 


Rapor, cezaevi koşulları konusunda şunları 
iyasi tutukluların ziyaret ve mektuplaşma hakları bir yi boyunca ellerinden alınmiş. Mahkumlara yapılan muamele, Birleşmiş 
Milletlerin ilke olarak kabul ettiği standartlara 


Bazı siyasi mahkumların “tehlikeli kişi" olarak damgalanıp her türlü haktan yoksun bıra- 
' da belirten Uluslararası Af Örgütü, 
sözkonusu mahkumlara "ek güvenlik” önlemleri adı altında çeşitli baskılar yapıldığını açıkiyor. Örgüt Küba'da pek çok mahkumun ölüm 
asına çarplırılmasını da endişe ile karşılıyor. 
Raporun son bölümün 
si” tarafından acil olarak 
nığın, 30 yıl gibi ağır hap& cezalarına çarptın!- 
masının kabul edilemez bir $€Y olduğunu kaydeden Uluslararası Af Örgülü, bu sistemin de 
uygulamadan kaldırılmasını talep ediyor. 


de, “İhtilal Mahkemetgılanan birçok sa- 


Belçika'nın yeni ve eski başbakanları Yan yana, Boey 
nanisve Tindemans. 17 Aralık seçimlerinden sonra 
üçuncü başbakan kim olacak? 


GENEL SEÇİM KARARIYLA 
Belçika Parlamentosu 


seçim kararı alarak kendisini feshetti 


BRÜKSEL (AA) 

Belçika Parlamentosu Salı gecesi aldığı bir kararla kendi kendini feshetti ve 17 Aralık günü gend seçimler yapılmasına karar verdi, Parlamentonun aldığı 


fesih kararı, Kral Baudouin tarafından da onaylandı 


10 Ekim günü görevinden istifa eden Tindemans 
hükümetinden sonra kurulan geçici Boeynants kabinesi, seçimlerin 17 Aralıkta yapılmasını önermişti. 

Brüksel'deki hukuk çevreleri, yeni kurulacak 
olan Meclisin ''Kurucu Meclis" statüsünde olacağıni belirliyorlar. Yeni Meclisin Anayasa'da bazı değişiklikler yaparak ülkenin üç büyük idari bölgesinde, bölgesel parlamentolar kurmasının mümkün olduğu bildirildi. Belçika; Flandr, Vallon ve Brüksel 
olmak üzere üç idari bölgeye ayrılmış durumda. 

Bu bölgelerdeki dil ayrılığı Tindemans hükümetinin, istifa etmesinde başlıca iç etmen olarak yorumlanmıştı. Bilindiği gibi Flandr bölgesinde Flamanlar, Vallon bölgesinde Fransızca konuşanlar 
başkent Brüksel ve civarında ise iki kesimin karı- 


şımından oluşan bir halk yaşıyor. 


: d AA 


Hitler'in ajanları ve işbirlikçileri köy mahkemelerinde yargılanıy ordu. Bir 


Fotoğraf: Spyros Memetsiz 


Memetsiz'inİkinci Dünya 
savaşında Alman faşistlerine karşı direniş srasında çektiği fotoğraflar 
sergilendi. 


Spyros Memetsiz, direniş hareketinin fotoğrafçılığını yapan bir partizandı. Memetsiz, bir 
yandan faşizme karşı bağımsızlık ve özgürlük için 
savaşırken diğer yandan 


da fotoğraf makinası ile 
Yunanistan halkının bu 
büyük direnişini belgelemeye çalışmıştı. Yunanistan dışında ilk kez 
sergilenen bu resimler ilgiyle izlendi. 

Serginin "isveç'te Yunanlılar" isimli ikinci bölümünde ise, Yunanlı iş; 
çilerin hayat şartlarını 
gösteren fotoğraflar ve 
resimler yer aldı. 


safe 


z 
a Şah aleyhtarı gösterilere pn binler 
sitesinin bahçesi, Öğrenciler, aydınlar işçiler on binlerce halk.. 


y 


PRENS RIZA'NIN 


D 


insan katılıyor. İşte Pazar günü 


TAHTA GEÇMESİNE KARŞI ÇIKAN HOMEYNİ: 


"İran'ın liderini, bizzat 
iran halkı seçecektir” 


© Şahrejimi Sengor kentinde 23 kişiyi daha katletti © Petrol grevinin etkileri 


sürüyor 


TAHRAN 
Paris'te sürgünde bulunan dini muhalefet lideri 
Ayetullah Homeyni, ver 
diği bir demeçte, Veli 
aht Rıza'nın, Şah Rıza 
Pehlevi'den sonra tahta 
geçmesini asla kabul el 
meyeceklerini belirtti. 
Şah Pehlevi ailesini, 
“Yabancıların. elinde, bir 
oyuncak” olarak nitele 
yen Homeyni, "İran'ın 
liderini, bizzat İran halkı 
seçecektir" dedi 
Öte yandan, Homey 
ni'nin Paris'te sürgünde 
bulunması, Fransız Millet 
Meclisinde gündem dışı 
bir konuşma ile tartışıldı. 
De Gaullecü RPR Partisi 
nin bir milletvekili, İç 
işleri Bakanından bu konuda bir açıklama Vapp 
masını istedi 
23 KİŞİ DAHA 
KATLEDİLDİ 


İran'da askeri hükümetin işbaşına geçmesinden 
bu yana ülkede Şah 
aleyhtarı gösterilerin sür 
düğü bildiriliyor. Ordu 
birliklerinin çeşitli kentlerde halka ateş açmasına 
rağmen, muhalefet hare 
ketinde ve halkın mücadelesinde gelişme olduğu 
belirtildi. Ancak, İran'ın 
resmi PARS Ajansı ve bu 
kaynağa dayanan bazi 
Batılı ajanslar, ülkede durumun gittikçe sakinleş 
tiğini iddia ediyorlar. 

14 Kasım günü, Sengor kentinde polis gösteri yapan halka saldırarak, 
3 kişinin ölümüne, 19 ki 
şinin de Yaralanmasına 
sebep oldu. Tahran'ın gü 
ney batısındaki Sengor 
kentinde halk, vilayet bi 
nası önünde faşist diktarlüğü lanetleyen bir 
gösteri düzenlemişti. Son 
üç gün içinde Sengor 
kentinde polis ve ordu 
tarafından öldürülenlerin 
sayısı 23'e çıktı, 

Öte yandan, İran 
resmi çevrelerinin ve bazı 
yabancı basının iddiaları- 
nın tersine Abadan petrol 
grevi devam ediyor. Pet- 


rol ihtiyacının yarısından 
fazlasını İran'dan ithal 
eden İsrail'in de bu yüz 
den güç durumda kaldığı 
açıklandı. Tel Aviv hükü 


“metinin bu açığı kapat- 


mak için Norveç'e başvurduğu, ancak, olum 
suz cevap aldığı haber 
verildi. 

CARTERIN 
ÇELİŞKİLİ 
AÇIKLAMALARI 

14 Kasım günü PBS 
televizyon kanalına bir 
demeç veren Jimmy Car 
ter, İran hakkındaki yeni 
görüşlerini şöyle açıkla 
di "ABD, İran'daki gelişmeleri yakından izlem ektedir. Bu ülkede süratle 
bir koalisyon hükümetinin kurulması konyspg dağ 
umutlarımızı yitirmedik." 

Şah yönetiminin bek 
lenmedik bir şekilde birdenbire düşmesini arzu 


etmediklerini sözlerine 
ekleyen Carter, Moskova'nın Şah rejimine karşı 
olduğu yolunda herhangi 
bir kanıta sahip olmadıklarını açıkladı 


Hatırlanacağı üzere 
Carter, İran'la ilgili son 
demecinde, Ş'ah'ı devirmek isteyen muhalefet 
gücTerini alçaklar diye 
rek karalamaya çalışmışt. Gözlemciler, muhalefet hareketi içinde yer 
alıp halkla beraber mücadele etmek yetine Şah'la 
uzlaşıp iktidarı paylaşmak isteyen küçük bir 
azınlığın Carter'i umutlandırdığını belirtiyorlar, 


KARANLIK BİR 
ADAM:ZİA ZAND 
İran Şahının basın danışmanı olduğunu iddia 
eden ve geçen gün Amerikan CBS televizyonuna 
bir açıklama yapan Zia 


500 kişiyi öldüren 
| iki SS subayı 
yargılanıyor 


İkinci Dünya Savaşında 
en az 500 Polonyalı Savaş 
tulsağının öldürülmesi 
emrini vermekten sanık 
olan iki nazi "SS" 
subayının yarglanmasına 
başlandı. 

Yargılanan iki SS, Martin 
Patz ve Karl Misling, 
191414 Ağustosunda 
Varşovu ayaklanması 
sırusındu Mokotov 
hapishanesinde bulunan 
tutsakların üzerine ateş 
uçtırmaktan sanıktırlar. 


© Petrol ihtiyacının yarısını İran'dan alan İsrail zor durumda 


Zand, İngiltere hüküme 
tinden siyasal sığınma 
hakkı talep etti. Zand, 
yaptığı açıklamada, 
Şah'ın devrilmesi durumunda ABD-—CIA ve Ba 
tılıların İran'a müdahale 
edeceğini ileri sürmüştü. 
Uzun bir | süredir 
Londra'da yaşayan Zand 
hakkında bir açıklama 
yapan İran'ın Londra 
Büyükelçisi, bu kişinin 
Şah'ın basın danışmanı 
olmadığımı bildirdi. Ancak Zand'ın İran Enformasyon Bakanlığında 
daha alt kademelerde çalışan bir görevli olduğunu belirten Büyükelçi, 
bu yüzden İngiliz hükümetinin Zand'a siyasal 
sığınma hakkı veremeyeceğini iddia etti. 
Zand'ın siyasal sığ mma hakkı aldıktan sonra, 
CIA—Şah ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgiler 
vermesi bekleniyor. 


KOLN(AA) 


Rusya, ülkeler arası anlaşmazlıkların barışçıl yoldan 
çözülmesi önerisine karşı çıktı 


MUSTAFA GENCER 
LOZAN'DAN Bildiriyor 
İsviçre'nin, uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözülmesi 


 emmirinniei 


İsveç te Yunanistan halkının Alman faşizmine karşı direnişi konusunda bir fotoğraf sergisi açıldı. 


4'de Alman istilası ali 


lis toplandı. Bu meclis, hükümeli seçeceklii Bü 


tün Yunanistan'da temsilciler 


katıldılar. 
Toplantı sırasında 
lider 


daki “Laokratia", 


bu toplantıya 


Milli Kurtuluş Cephesi o; 
erinden Jannis Zergos konuş 
“Halk İdares 
liyor Fot 


uyor. Duvar- 


“mf Sp 
öm py 


için hazırladığı tasarıyı 
ele almak üzere bir araya 
gelen Avrupa Güvenlik 
Ve İşbirliği Konferansma üye 35 ülkenin top- 


Varşova Paktı üyesi 
ülkelerin liderleri 
Moskova'da toplanıyor 


MOSKOVA (ANKA) 

Varşova Paktı 
üyesi yedi ülkenin iktidar partileri lidere 
rinin Kasım ayi so 
nunda Moskova'da 
toplanacakları açıklandı. 


Kesin tarihinin 
bedirtilmemesine rağmen toplantının, 
Sovyet parlamentosunun açılış tarihi 
olan 29 Kasımdan 
önce olacağı tahmin 
ediliy or. 


Toplantıda Avrupa ile ilgili sorunların temel yeri almasının beklendiği, 
ancak Orta Doğu ve 
Güneydoğu (o Asya 
daki durumun da görüşüleceği belirtili- 


or. 

Sovyetler Birliği, 
Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya, Çekoslovak- 
ya ve Doğu Almanya 
arasında son toplantı 
1976 yılında Bükreş. 

| teyapılmıştı. 


Y 


pauu ma 


lantısı Montreux'de sürüyor. 

Toplantı, daha önce 
toplanan Belgrád Konfe 
ransının devamı niteliğini 
taşıyor. Konuyla ilgili olarak bir açıklamada bulunan fsviçre heyetinin 
başkanı Büyükelçi Binsehedler, amaçlarının "'zora başvurarak anlaşmazlikarın çözmek alış kahliğina son vermek" olduğunu söyledi 


Konuyla ilgili 61 maddelik öneri daha önceden 
ilgili ülkelere verilmişti. 
Bu öneri on madte hâlin- 
de kısaltılarak Montrdux' 
de ele alındı. İsviçre önerisine göre, karşılıklı görüşmeye oturan ülkeler»iki 
yıl içinde bir anlaşmaya 
varamazlarsa, tarafları uzlaştırmak üzere bir arabulucu komisyon kurulacak. 


Toplantıya katılan! siyasi çevreler, İngiltere, İtalya, Belçika ve Hollan- 
da tarafından desteklenen tasarıya Sovyetler 
Birliği'nin şiddetle karşı 
çıktığını belirtiyorlar. 
Çalışmaların hemen esasa 
ilişkin olarak başlamasını 
isleyen İsviçre'ye karşılık, Sovyetler Birliği, ön 
velikle gündem tesbit etmek gibi bir oyal ta 
lcbiyle buna kanilan 
kıyor. Toplantıya katıian gazeteciler, Rusya'nın 
.nacının, işleri yokuşa 
sirüp, önemli bir sonuca 
vluşılamadan toplantının 

ona erdirilmesi için 
bulayorlar 


Pres 


EA 


esiz’ 
revizyonistlerinin attırdığı 


de Maden-i 


26 işçi direniyor 


(© Presiz'de her gün jandarma ve polis var @ Adem Karabaş fabrikada polise, 
© beni koruyun” dedi © Birkaç sahte solcu, işçiler arasında Aydınlık düşmanlığı 


yaparak revizyonistlerin peşine takılıyorlar 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Tuzla'da kurulu ve 
800 işçinin çalıştığı Presiz Fabrikasından Made 


Birko işçileri işten atılmaları 
protesto ediyor 


” Birko patronunun 
keyfi baskıları 


ne zaman 


son bulacak?’ 


e 24 işçi, patronun MİSK’ le işbirliği 


sonucu atılmıştı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


ıstabaşının vardiya değiştirmesi üzerine 
6 saatlik bir direniş yapmıştı, Direniş sonucunda 
MİSK ve patronun işbirliği sonucu 24 işçi atıldı. 
Bunun üzerine Birko Iplik işçileri gazetemize şu 
açıklamayı yaptılar: 


“Bizler Birko Iplik işçileri olarak hiç bir iş ve 
can güvenliğimiz yoktur 
Her an işten atılabiliriz 
Direniş yaptığımız için 
patron ve onun sendikası 
olan faşist MİSK birleşe 
rek 24 arkadaşımızı atlı, 


“Ekim ayında kadın 
arkadaşlarımıza sarkıntı 
lık eden, erkek işçileri 
tehdit eden faşist bir usta 
başını, başka vardiyadan 
alıp bizim vardiyaya vermesini protesto için 6 
saatlik bir direniş yaptık, 
Bu ustabaşının fabrika- 
dan atılması için yapılan 
direnişi MİSK önce kırmâya Çalıştı, fakal başa 
ramadı. Daha sonra destekler göründü. Direniş 
bittikten sonra işletme 
şefi ve fabrika temsilcilerinden iki kişi gelerek bu 

baş'a atacaklarını, 
n de çalışımaya de 
vam edeceğimizi ve paralarımızın da kesilmeyeceğini söylediler. Fakat usta başı direnişten sonra 
tekrar çalışmaya devam 
etti. 


"24 arkadaşımızı attılar. Sendika gene sessiz 
kaldı. Direniş yapmamızı engelledi ve işçileri 
bölmeye çalıştı." 


Birko işçileri ayrıca 
MİSK'in işçilere baskı 
yaptığını ve tehdit ettiği 
ni, komandolarla işçile 
re gözdağı vermeye ça 
lıştığını, sendikaya karşı çıkan işçilerin isimle 
rini patrona vererek iş 
ten Aattırdığını, fakat 


SOMA 
ENERJİ-İŞ: 
«KAZANILMIŞ 
HAKLAR 
ÖDENMEZSE 
DİRENECEĞİZ!» 


SOMA(ÖZEL) 
Soma Enerji-İş Sendikası Yürütme ve Yönetim; Kurulları yaptıkları 
ortak açıklamada, toplu 
sözleşmeden doğan bi 
rikmiş farkların Ödenmemesi halinde direnişe 
geçeceklerini açıkladılar 
Soma Erenji-İş Yü 
rütme ve Yönetim Kurullarının açıklamasında, 
biryılık birikmiş top 
lu sözleşme farklarının 
ödehmemesini protesto etmek için Başbakan, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı, Çalışma Bakanı, 
Devlet Bakanları ve TEK 
Genel Müdürlüğüne tel — 
graf çektikleri açıklanarak, farkların ödenmem: 
si halinde direnişe ge 
cekleri belirtiliyor 


dan sonraki günlerde, 
fabrika önünde, patronun 
ve Maden-İş yönetiminin 
işbirliği ederek gerçekleştirdikleri işçi kıyımıni protesto ediyorlar, 


İş yönetiminin attırdığı 
26 işçi, revizyonist ihanete karşı direniyorar. 
İşçiler işten atılmaların. 


ADEM KARABAŞ é 
POLİSE SIĞINDI i 

Bilindiği gibi, daha 
önce de iki işçinin atılması üzerine, Presiz işçileri 
4 gün direniş yapmışlardı. 26 işçinin atılmasın- 
dan sonra ise patron, işçilere: gözdağı vermek 
için her gün fabrikanın 
etrafında polis ve jandarmalara nöbet tutturuyor. 
Maden-İş 4. Bölge Başkanı Adem karabaş ise, 
geçen gün fabrikaya geldiğinde işçilerin tepkisi 
karşısında polise, "beni 
koruyun" diye sığındı. 
Bu arada jandarma ve polis baskısına rağmen işten 
atılan 26 işçi her gün fabrikanın önüne gelerek işten atılmalarını protesto 
ediyorlar. n 


karşı 


karak 


kün 


işçilerin mücadelesini ve 
birliğini bölemeyeceğini 
belirtiy orlar. 


© 


Maden-İş dergisi 
Göbels'ide 


geride MADEN-IŞ İğ 
bıraktı Mu KİR 


Maden-İş Sendikasının 15 günde bir çıkan Maden-İş Dergisi, 
her şeyi Lersvüz etme bakımından, Hitler'in propaganda nazırı 
Göbels'in bile pabucunu dama attı, Maden-İş her gün yeni yeni fabrikalarda yetkisini ve üyelerini kaybetmesine ve hızla 
çöküşe gitmesine rağmen, dergiye bakarsanız Maden-İş güçleniyor, örgütlenmesinde ağırlık Anadolu'ya kayıyor. Sendikalarında sahte TKP'lilerden başkasına hayat hakkı tanımayanlar, dergilerinde particilik yapmadıklarını yazabiliyorlar, vs. 
İşte size iki örnek 


Ağırlık Anadolu'ya 


kayıyor 
“Üyelerimizin örgütlü gücü Maden-İş'i yenilmez kılıyor" 
başlıklı yazıda şöyle deniyor: 


'Sendikamızın üye sayısı yüz bine gidiyor. Kırıkkale'de, 
Ankara'da, MKE işyerlerinde, Samsun'da Karadeniz Bakır 
İşletmelerinde, Seydişehir Alüminyum o Kombinalarında, 
İsdemir'de, Bursa ve İstanbul'da, Çukurova'da, Ege'de, irili 
ufaklı pek çok fabrikada Maden-İş'e geçmenin planlı, çetin 
savaşımı Sürüyor. Örgütlenmede ağırlık Anadoluya kayıvor... 


Maden-İş particilik 
yapmazmış! 


Aynı dergide "MKE işçileri Maden-iş'le birleş'” 
yazıda şu satırları ibretle okuyabiliy orsunuz 


başhiku 


“Maden-İş particilik yapmıyor. Particilik de işçiyi böler. 
Maden-İş'in saflarında her düşünceye, her inanca yer vardır. 
Çünkü Maden-İş şu veya bu partinin sendikası değildir. Bölücü değil, birleştiricidir. Çünkü bütün işçilerin çıkarı birdir, 
aynıdır...” 

"Maocu Aydınlık isimli karanlık gazetede Yayınlanan 
bu bildiriden bazı baştemcilerin haberi bile olmadığına ve 
Maden-İş'in sahtekarlık yaptığına ilişkin bir iddia yer aldı. 
Konu araştırıldı. Mesele ortaya çıkarıld. Bu Maocu paçavra, elinde uzaktan salladıkları sahte bir savcılık kâğıdı ile 
baştemsilcileri o dolaşmışlar, kendileri için halk düşmanı 
demekle suç işlediklerini, bu nedenle aleyhlerinde tazminat davası açacaklarını söyleyerek tehdit etmişlerdir..." 


| Maden-İşe 
öykünen 
Petrol-İş! 


Petrol-iş'in son Genel kurulunda Genel Sekrelerliğe gelen 
Adem Yilmaz ve arkadasları homen kolları sıvayıp Petrol-İş'te 
i yaptıklarına benzetmeye 


SAHTE SOLCULAR 
MADEN-—İŞİ 
SAVUNUYOR 

Öte yandan sahte solcular, Presiz işçileri arasında Maden İş 
yaygınlaşan nefreti sap- 


manlığı körüklemeye çalışıyorlar. 
muhalefet 
mizden bizi işten attırdılar” diyen işçilere, sahte solcular hâlâ sendika 
içinde kalarak muhalefet 
elmeyi öğütlüyorlar. Bir 
kaç sahte solcu, işçilerin 
“İstersek 24 saatte Maden-İş ï Presiz'den kovarz” demelerine karşi çırevizyonistlerin 
peşine takılıyorlar. 


Presiz 
"Maden-İş içinde kalarak 
muhalefet etmenin mümolmadığını 
kendi tecrübeleriyle yaşadıklarını, bundan böyle 
artık tek yolun Maden-İş 
ten istifa etmek olduğu- 
" belirtiyorla 


©FiDEF'in kuruluşuna ka 


yanlısı FİDEF çökmeye devam ediyor. 
Bilindiği gibi seçimlerden hemen önce 


ilerici ve yurtseverler de katılmıştı. 
Teoman Atalay, muhabirimizin bir sorusu 


nı, “TKP"ye özgürlük" diye bağıranların 
lerini açıkladı. 


sözlerine ekledi. 
Atalay konuşmasında, “Dernek Genel 
luğu bu. doğrultuda karar aldı" dedi. 


© karşı Öte yandan Türk Birliği Hannover E. 


Aydınlık düşle Ka Dostluk o Derneği. o TASK.DER, 
“Sendikaya 


ettiği- 


AE la) A Türkiye'nin enbüyük Holdinglerinden biri 
işçileri ise, 
HOLDİNG A.Ş. işyerinde sendikalaşan 
Bank-İş Sendikasından ayrılmaya zorluyor. 


bizzat 


hemen harekete geçen Sabancı, işçilerle tek 


maktadır. 


başladılar. Maden-İş, (A) ve (B) tipi eğitim seminerleriyle ür 
salmıştır. Petrol-İş'teki sahte TKP yanlıları boş durur mu? 
Hemen Maden-İş'in en kötü yanlarını taklit etmeye başladılar. 
Sendikanın aylık yayın organı "Petrol-İş", yeni yönetimin işbaşına gelmesinden sonra çıkan ilk sayısında bir de eğitim 
programı yayınladı. Bol bol sınıf ve kitle sendikacılığı laflarmın edildiği "Eğitim Programı'nda eğitim seminerleri tıpkı 
Maden-İş'teki gibi, A tipi seminerler: ve B tipi seminerler olarak ikiye ayrılıyor. A tipi seminerlere katılacaklar şöyle belirtiliyor: 

“A tipi seminerlere bütün üyelerin katılmasına imkan yoktur. Bu seminerlere temsilci düzeyinden itibaren başlamak gerekir." 

B Tipi eğitim seminerlerine katılacaklar 
niyor: 

"B tipi seminerler, A tipi seminerlere katmış ve başarılı 
olduklarını kanıtlamış arkadaşların katilmasıyla gerçekleş tirilecek daha yoğun eğitim çalışmalarıdır." 


Aster-İş'in 
ağzında 


"UMSB" 


DİSK'e bağlı Aster-İş Sendikasının aylık yayın organı Asterİş Dergisinin son sayısında "Sendikamız UMSB'nin 8. 
kongresinde temsil ediliyor. Yaşasın UMSB" başlıklı bir yazı 
yer aldı. Sahte TKP'lilerin paravan sendikalarından biri olan 
Aster-İş'in 3. Genel Kurulunda katılma kararı aldığı UMSB, 
yani Uluslararası Metal İşçileri Sendikaları Birliği, Rus sosyal-emperyalizmi güdümlü bir kuruluş. Aster-İş Dergisi bakın 
UMSB'ni nasıl tanıtıyor: 


ise şöyle belirle- 


“Dünyanın en büyük işkolu sendikalarını bağrında toplayan UMSB'nin merkezi SSCB'nin başkenti Moskova'da bulunmaktadır. Sendikamızın 3. Genel Kurulunda aldığı 
ÜMSB'ye katılma kararı, 8. Büyük Kongrede kesinleşmesi 
beklenirken, Cenel Kurula UMSB üyesi DİSK'e bağlı Türkiye Maden-İş Sendikası da katılacaktır. 

“Barış, demokrasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizm ülküterinin yılmaz savaşçısı UMSB'nin sendikal haklar ve sosyal 
ve ulusal kurtuluş savaşımına bugüne kadar önemli katkıları 
olmuştur. 8. Kongre böylesi katkının geliştirilmesi koşullaanı değerlendirecek ve savaşım hedeflerini bdirleyecektir." 


HÜRCAM-İŞ 


Hürcam-İş'in disiplin 
ilkeleri: Parti mi, 
sendika mı? 


DİSK'e bağlı Hür Cam-İş Sendikasının aylık yayın organı 
""Hürcam-İş" Dergisinin son sayısında, "Demokratik kitle ör- 
Şütlerinde demokratik merkeziyetçilik" başlıklı bir yazı ya- 


Yınlandı. Karma revizyonistlerin yönetimde olduğu bu sendi-" 
kanın yöneticilerinin nasıl sosyal-faşist bir kafa yapısına sa..ip 


oldukları, parti ile kitle örgütlerini birbirine karıştıran anla- 


yışlarıyla şimdiye kadar birçok fabrikada farklı görüşteki işçileriattırmalarına açıklık getirmesi bakımından yazı oldukça 


ilginç. Yazıda şöyle deniyor: 


Rus uşaklarından elini çeken yurtseverler 
halkla birleşiyor 


Moskova yanlısı FİDEF 
çöküyor 


Başkanı Atalay: “”T'K'P'ye özgürlük” diye 
bağırmak, işçisınıfı için mücadele değildir” 


HANNOVER HALİT AYAROGLU 
Türkiye Genel seçimlerinden hemen önce, Almanya'da kurulan Moskova 


için sahte TKP tarafından Almanya'da kurulan bü örgütün kuruluşuna bazı 


Bu örgütün kuruluşuna katılan Türk Birtiği-Hannover E.v. Genel Başkanı 


Rusya'nın ABD gibi emperyalist bir ülke olduğunu söyleyen Atalay bu 
emperyalist ülkenin kara kaşımız için ülkemize yardım etmediklerini de 


sirişimi ile çeşitli dernekler birleşme kararı aldılar. 
Birleşme çalışmalarına katılan dernekler arasında şunlar var: Türk-Alman 


liği, Damla-Genç adlı spor takımı. Rus uşaklarından elini çeken yurtseverlerin birleşmesi işçilerimiz tarafından memnunlukla karşılanırken, “İşçi 


Dayanışma Komitesi” adı altında faaliyet gösteren sahte TKP"liler bu birleşme çalışmalarına saldırmaktan geri durmuyorlar. 


Bank-İs, Sabancı'nın sendika 
düşmanı tutumunu kınadı 


in patronu Sakıp Sabancı, kendisine bağlı HACI ÖMER SABANCI 
İnter-.Press adlı muhbir bir ajansın, patrona işyerindeki örgütlenmeyi haber vermesi üzerine, ABD seyahatinden döndükten sonra 


gisinin sendikaya bağlı olduğunu tespit etmeye çalışmaktadır. Tesbit 
ettiklerini ise özel otomobili ile notere götürmeye ve istifaya zorla- 


tılân "Türk Birliği” 


e CHP'nin sırtından güç toplamak 


na karşılık, FİDEF'ten ayrıldıkları- 
işçi sınıfı, için mücadele etmedik- 


Kurulumuz ve üyelerimizin çoğun- 


v. nin Genel Başkanı T. Atalay'ın 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Denizcilik Bankasına 
bağlı Tersanelerde Atatür k'ü anma töreni yapıldı. 
Camialtı 


Türk İşçi Bir- 


Hannover 


İSTANBUL(ÖZEL). 
si olan Sabancı Hölding'- 


işçilere baskı Yaparak 


tersanesinde 


yapılan törende işvereni 
temsilen Sivil Savunma 
uzmanı M.Ali Ertekin, 
Sendika adma da Şube 
başkanı Ali uludağ konuştu. Bu konuşmalar- 


sınırlar içinde süren yetki mücadelesini bu tarz zorlamalarla kırmak 
istemesini kmamakta ve şöyle demektedir: 

“Bu ve buna benzer olaylar sayın patronların yasalarla işçilere 
tanınmış haklara ne ölçüde saygılı olduklarının açık bir kanıtıdır. 


Üyelerimizin anayasal haklarını gaspetmeye çalışan Hacı Ömer Sa- 


tek ilgilenmekte ve han- 


Da 


Tetkik 
ba 


“üst organlar, aldıkları kararları alt organlara iletirler. Alt 
organlar alınan bu kararları tartışmasız uygulamak zorundadirlar. Alt birimler karara katılmasalar dahi alınmış olan bu 
kararı uygularlar. . . 

“Üyeler örgüte uyarlar. Yani bir üye, örgütünün dışında 
kendi kafasına göre davranamaz. Örneğin, bir üye örgütün 
kabul etmediği bir konuda ortaya çıkıp demeç veremez, 
kendi başına uygulamalarda bulunamaz. .. 

“Her-üye kendi organı içinde. sınırsız eleştiri, özeleştiri 
hakkına sahiptir. Ancak eleştiri gelişi güzel her yerde yapılamaz..." 


İleri Maden-İş'in 
birlik anlayışı 


Bağımsız Ileri Maden-İş Sendikasının yayın organı "İleri 
Maden-İş"' dergisinin son sayısında, "Sendikamızın birlik anlayışı" başlıklı bir yazı yayınlandı. Sendika birlik anlayışının 
asgari ilkelerini 5 maddede toparlamış. Bu ilkeler şöyle: 


“1) İşçi sınıfı ve emekçi halkımızı sömürmek ve tahakküm 
altına almak isteyen emperyalizme, sosyal-emperyalizme bugünkü şartlarda dünyanın en büyük sömürücü ve zalimleri olan 
İki süper devlete ve ülkemizdeki uzantılarına karşı çıkmak. İşçi sınıfı ve emekçi halkimızın demokrasi ve bağımsızlık ilkelerine sarılmak ve bu uğurda yürütülen her türlü demokratik 
mücadeleyi desteklemek. 

2) İşçi sınıfı ve emekçi halkımızı süper devletlere peşkeş 
çekerek demokrasiyi ve bağımsızlığımızı tehlikeye düşüren, 
emekçiler üzerinde sömürü ve zulüm uygulayan büyük burjuvazi ve büyük toprak ağalığı düzenine karşı çıkmak. 

3) Ülkemizde süper devletlerin işbirlikçileri faşist ve sosyalfaşistlerin sendikal alandaki uzantıları olan, sarı ve revizyonist 
sendika ağalığına karşı çikarak işçi sınıfıyla bütünleşmek ve 
bu uğurda yürütülen her türlü mücadeleyi desteklemek. 

4) İşçi sınıfının ekonomik-demokratik mücadelesinin önündeki her türlü anti-demokratik engee karşı çıkmak. İşçi sınıfını demokrat-yurtsever temelde eğitmek. 

5) İşçilerin sendika yönetiminin her kademesinde söz ve 
karar sahibi olması yani sendika içi demokrasinin uygulanması. Tabanın söz ve karar sahipliğine dayanan bir demokratik merkeziyetçiliğin uygulanmasını savunmak." 


KİME İSİS) ©) 


i 
YÜRNİYE MADENİ EŞvA SANAYİCİLERİ SENDİKASI GAZETESİ 


MESS, işçi kıyımına 
hiçbir müdahale 
istemem diyor 


Türkiye Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) 
haftalık yayın organının 30 Ekim tarihli sayısında Genel Sekreter İlhan Lök'ün, son yasa değişiklikleri ile ilgili görüşleri 
yer alıyor. "Yasa Değişikliği Önerisinde Acele Edildiği bir 
Gerçektir" başlıklı yazıda, MESS Genel Sekreteri iş yasasınn 13 üncü maddesinde düşünülen değişikliğe şiddetle karşı 
çıkıyor. İşçi kıyımına hiç bir şekilde müdahale istemediklerini dile getiren Genel Sekreter, işçi atmak için iş mahkemesinin ya da Çalışma Bakanlığı müfettişinin kararını bekleme şartını çok lüzumsuz bulmuş. "Bizi ne diye uğraştıracaksınız ki Nasılsa sonunda yine atacağız” demeye getiriyor. Yazinin 13 üncü madde ile ilgili bölümü şöyle: 


1475 Sayılı yasanın 13 üncü maddesi değiştirilmiştir. Bu 
madde ile işverenin fesih hakkı belirli ve çok dar nedenlere bağlanmıştır. Örneğin ekonomik ve teknik zorunluluklar için iş 
mahkemesi ve Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin kararına başvurma İbaresi, işyerlerinin felce uğramasına, ekonomik nedenlerin ispatı için beyhude uğraşmalara sebep olacaktır. Bilirkişi heyetlerinin seçimi dahi bu heyetlerle çok çeşitli ve birbirinden ayrı görüşler elde edildiğinden tamamiyle sakıncalı bir 
yol olarak karşımıza çıkmaktadır." 


bancı Holding işvereninin sendikal baskı yaptığını kamuoyuna duyurur, bu yasadışı eylemi protesto ettiğimizi bildiririz. 


Ayrıca sendikalaşan işyerlerini patronlara ihbar ederek bu yoldan geçimini sağlayan İnter-Press ajansının, İthal Malları fiyat ve 
Sebat Ecza Deposu, Bopaz'daki örgütlenmeleri de 

a atış g D Mek 


İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna 

8 ay içinde 

560 bin işsiz 
başvurdu 


" ANKARA(ANKA) 
1978 yılının sekiz ayı 
içinde İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna' başvuran İşsiz 
sayısının 560 bin olduğu 
bildirildi. Yine bu dönemdeki” açık işler sayısının ise kayıtlara göre 
193 bin 715 olduğu öğrenildi. 

Geçmiş yıllar itibariyle bir karşılaştırma 
yapıldığında Kurumdan 
iş isteyenlerin sayısında 
büyük bir artış bulunduğu gözlenmektedir. 
1976 yılının aynı döneminde iş isteyenlerin sayısının 200 bin, 1977 yılında da, 210 bin iken, 
1978'de yüzde 166 oranında önemli bir artışla 
560 bine ulaştığı anlaşılmaktadır. 

İş ve Işçi Bulma Kurumu bültenindeki verilere göre yabancı ülkelere 1978 yılının Agustos ayında gönderilen 
işçi sayısı da 1569'dur,. 
Geçen yılın aynı ayında 
bu sayının 1594 olduğu 
görülüyor. 


Mezunlar 
Derneği 
adına 
ibrahim Benli, 
yöneticilerin 
muhalefetine 
rağmen, işçilerin 
isteği üzerine 
konuştu ve 
M.Kemal”'in 
bağımsızlık 
ruhunu 
savundu 

o 


Amirlerin engelleme çabalanna rağmen 


10 KASIM'DA TERSANEDE 
BAĞIMSIZLIK RUHU DiLE GETİRİLDİ 


dan sonra Tersane amiri 
törenin bittiğini söyledi. 

Daha önce Tersane 
müdürlüğüne törende konuşmak için baş vuran 
Gemi Yapı Teknik ve 
Meslek Mezun ve Mensupları Derneği yönetici 
ve üyederi Atatürk'ü anmanın basit bir şekilde 
geçiştirilemeyeceğini belirterek konuşma hakkı 
istediler, Bu talep engellenmek istenmesine rağmen işçiler dernek yönetiminin konuşmasını savundular. 

Bunun üzerine yönetim kurulu adına söz alan 
İbrahim Benli "Atatürk' 
ün kaşını, gözünü, rengini 
söylemekle anılamayacağını, Atatürk'ün esas olarak Milli Bağımsızlıkçı 
yönü ile anılabileceğini, 
Emperyalizme ortaçağ 
ci tutumun bu gün 45 
milyon halkı birleştirmek 
olduğunu, tersane işçileri 
olarak Kuvayı-Milliye ruhunun yeniden canlandırılmasında üzerimize düşen görevi yapmalıyız" 
dedi. 

Yine Milli Kurtuluş 
savaşı döneminde Haliç 
ve Hasköy tersanesi işçilerinin emperyalistlere ait 


donanmanın tamirine 
karşı çıkarak direnişe 
geç liklerini belirterek 


konuşmasını bitirdi. 
İbrahim Benli'nin konuşması işçiler arasında 

olumlu karşılandı. 


Tersane işçileri 
birikmiş 
ücreflerinin 
ödenmemesini 
protesto ettiler 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Denizcilik Bankasına 
bağlı tersanelerde Toplu 
iş sözleşmesi farklarının 
ödenmemesi işçiler tarafından protesto, edildi. 
Bayram öncesi ortalama 1200 TL bayram 
Parası verildi. Camialtı 
Tersanesinde calışan işçiler "Bizleri şeker parası vererek avutmak istiyorlar, bu parayla biz nasıl bayram yaparız" dediler. 3 gün para almayarak 
işverenin ve sendikanın 
bu tutumunu protesto 
ettiler. 


MNS İŞÇİLERİNİN GÜNDELİKLERİ 
2 YIL iÇiN 190 LİRA ARTIRILDI 


Petrol-İş Sendikası ile MNS Fabrikası yöneticileri 
arasında bir süredir devam eden toplusözleşme gö- 


rüşmeleri anlaşma ile sona erdi ve 


işçilerin günde- 


likleri 2 yıl için 190 lira artırıldı. 


300 


işçinin yararlanacağı 


yeni toplusözleşme 


ile işçi gündeliklerine 1. yıl için 90 lira, 2. yıl için 
100 lira zam yapıldı. Yıllık kıdem tazminatı süresi 
47 güne, ölüm ve sürekli iş görememezlik tazminatı 65 bin liraya çıkarıldı. İşçilerin, haftada 2 gün 
izin yapmaları ve 42,5 saat çalışmaları kabul edildi. Diğer sosyal haklarda da artış sağlandı. 


TEKSİS WINTHROP” DA 
SÖZLEŞME İMZALADI. 
TEKSTİPLİK DİRENİŞİ SÜRÜYOR 


Bağımsız 'leksis Sendikası Winthrop'da toplu iş 
sözleşmesi imzaladı. İmzalanan sözleşme ile işyerinde 
çalışan işçilere birinci yıl için 3500, ikinci yıl için 
3700 lira ücret zammı, 4 maaş ikramiye, günde 35 lira 
yemek parası, yılda 10 bin lira yakacak ve giyim 
parası ile çeşitli sosyal haklar sağlandı. Mecidiyeköy'de kurulu Winthrop İlaç Fabrikası şubesinde, 34 


işçi çalışıyor. 


Bilindiği gibi, yine Teksis'in örgütlü olduğu Büro 
Makina' da bir süredir uygulanmakta olan grev, geçen 
hafta sona ermişti. Büro Makina işvereniyle imzalanan 
bir yıllık sözleşmede, kârın işçilere dağıtılması kabul 


edildi. 


Yine Teksis'in Tekstiplik işyerinde sürdürdüğü grev 
ise, üç aya yaklaşıyor. 15 işçinin çalıştığı Cağaloğlu'nda kurulu Tekstiplik işvereni aleyhine sendikaca 
açılan dava devam ediyor. Bölge Çalışma Müdürlüğü 
müfettişleri, işverenin yürüttüğü lokavtın kanunsuz 
olduğuna ilişkin bir rapor verdiler. 


16 Kasım 1978 


HABER MERKEZİ 

Başbakan Ecevit'in Romanya gezisi sırasında sürdürülen teknik çalışmalar sonucu, Türkiye ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında ekonomik, teknik ve ticari işbirliğinin 
geliştirilmesine ilişkin bir tutanak 
imzalandı. Önceki gün Türkiye adına 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün, Romanya adına da Dışişleri Bakanı Stefan Andrei tarafından imzalanan tutanakta, şu ilkeler üzerinde görüş birliğine varıldı: 

1- İki ülke sanayilerini tam kapasite kullanmak amacına yönelik bütin temel bilgileri karşılıklı olarak 
birbirlerine sağlayacaklardır. 

2- Tarafların sanayileri için gerek- 
“sinme duydukları hammaddeler karşılıklı olarak sağlanacak, iki ülkenin 
ekonomilerinin mevcut işbirliği ile 
tamamlayıcı bir zemine oturtulacaktr. 

3- Taraflar, mallarının pazarlanmasını içeren ortak bir çalışma yapacaklardır. $ 

4- Türk ve Romen kuruluşları 
üçüncü ülkelere, özellikle Orta Doğu 
ülkelerinin açtığı olanakladan yararlanarak ortak girişimlerde bulunacaklardır. Bu alandaki işbirliği sadece sanayi alanında olmayacak, altyapı; mühendislik ve inşaat dallarını da içerecekttir. 

Bu işbirliği ilkelerini somutlaştırmak için, her iki ülke yetkililerinin 
Ocak ayı başında karşılıklı proje 
önerilerini kapsayan bir program 
oluşturmak amacıyla toplanacakları 
bildirildi. 

Bükreş'te yapılan görüşmelerde 
şu sonuçlara varıldı : 

Orta Anadolu Petrol Rafinerisinin 
ortaklaşa gerçekleştirilmesi için yapılan anlaşma fiilen yürürlüğe girdi. 
180 milyon dolara mal olacak ve Romanya'nın 153 milyon dolarlık finansmanını krediyle karşılayacağı 
bu proje, 42 ayda tamamlanacak ve 
yılda 5 milyon ton petrol üretecek. 

Sivas Vagon Fabrikasının tevzii 


TÜRKİYE-ROMANYA ARASINDA 
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLU İMZALANDI 


Türkiye ve Romanya, sanayilerinin ihtiyaçlarını 
birbirlerinden karşılayacak 


"konudaki ilke anlaşması, taşımacı- 


ve bazı özel tip lokomotiflerin almına ilişkin daha önce imzalanan 
bir anlaşmanın, yürürlüğe konulması konusunda görüş alışverişi yapıldı ve bu konuda bir Romen heyetinin Aralık ayı içinde Türkiye'ye gelmesi kararlaştırıldı. 

Petrol sondaj kuleleri ve petrol 
araştırma (teçhizatlarının alımına 
ilişkin anlaşma da gözden geçirildi 
ve Türkiy'nin Romanya'dan alacağı 
20 sondaj kulesinden ikisinin, bu 
ay sonuna kadar Türkiye'ye gönderileceği açıklandı. Bu kulelerin, 7 bin 
metreye kadar petrol aramalarında 
kullanıldığı bildirildi. Sismik araştırmalar yapmak ve jeolojik incelemeler- 
de bulunmak üzere Romen uzmanlarının Türkiye'ye gelişlerinin hızlandırılması da kararlaştırıldı. 


Taraflar, Doğu ve Batı Avrüpa ile 
Orta Doğu ülkeleri arasındaki yoğun 
transit taşımacılığında Romanya ve 
Türkiye'nin işbirliğinin önemini vurgulayarak, bu taşımacılığın karayolu 
taşımacılığından nehir, deniz ve demiryolu taşımacılığına kaydınlması 
konusunda ilke olarak anlaştılar. Bu 


lıkta Tuna nehri, Karadeniz, Türkiye' 
deki limanlar ve Türkiye'deki demiryolu ağının kullanılmasını öngörüyor. 

Bu arada 1979 yılında, iki ülkenin 
turist alışverişi, turistik tesislerin kullanımı ve turizm ulaştırmasında işbirliğini içeren bir program hazırlanacagı bildirildi. 

Aynca, Türkiye'de traktör imalatina ortak katkı, ekmek fabrikası yapan makina imalatı gibi konularda 
da anlaşma çerçevesine yeni boyutlar getirildi. Bu arada, Türkiye'nin 
Romanya'ya teklif ettiği, Elbistan 
santralinde Romanya'nın uluslararası ihaleye girmesi konusunda, Romenler olumlu cevap verdiler. 

Öte yandan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki yıl için 400 milyon dolara? çıkartılması da kararlaştarıldı. 


Dünya basınından 


Neue Zürcher Zeitung gazetesinin 
AP Kongresiyle ilgili yorumu 


“Demirel bütün isteklere rağmen 
CHP ile işbirliğine [remeni 


LELLES bd 
GÜNSELİ ÖZDEMİR 
ZURİH'TEN BİLDİRİYOR 

İsviçre'de yayınlanan Neue Zürcher Zeitung gazetesi, 9 Ekim 1978 
günkü sayısında AP Büyük Kongresiyle ilgili bir yoruma yer verdi. Yorumda Türkiye'nin karşı karşıya olduğu anarşi ve ekonomik durum 
sorunları (o Özetlendikten ve bazı 
çevrelerde gelişen partiler arası birlik isteği belirtildikten sonra şunlar yazılıyor: 

“Demirel, Ekimin üçüncü haftasında yapılan AP Kongresinde, partide batya yönelik reformlar yapılmasını savunan ve Türkiye'nin 
en akıllı şahsiyetlerinden biri olan 
parti içi rakibi Senatör Kâmran 
İnan'ı bariz bir şekilde mağlup 
ettikten bu yana, yeniden sahne- 
nin ön planına çıkmış bulunuyor. 
İnan, çok sayıda parlamenterin israrı üzerine parti başkanlığına adaylığını koydu. İnan, gençlerin teşvik 
edilmesiyle bir yenileştirmeden ve 
ülkenin ciddi sorunlarını çözmek üzere CHP ile büyük koalisyondan yanaydı. Ülkenin ciddi sorunları olarak 
özellikle anarşiyi, berbat mali durumu, dış borçlanmayı ve İktisadi durgunluğu görmekteydi. İnan, solcu olmayan geniş bir aydın tabakasının 
desteğine sahiptir. NATO ittifakını 
müli güvenliğin köşe direği olarak 
görmektedir. Bu noktada görüşleri 
ordunun görüşleriyle de çakışmaktadır. Liberal bir iktisadi düzenin savunucusu olarak da özel sektörün 
güvenine sahiptir. 

CHP, İNAN'IN ÖNÜNE 
ENGELLER KOYDU 

"AP Kongresi haftalardan beri, 
muhtemel kader tayin edici bir 
olay olarak kamuoyunda ön plandaydı. Gerçi kimse aydın İnan'ın 
kurnaz Demirel'e yetişeceğini düşünmüyordu. Ancak özellikle aydın 
çevrelerde İnan için daha iyi bir 
sonuç beklenmekteydi. İnan, Demirel'in 1439 oyuna karşılık sadece 
88 oy aldı. Aynı zamanda İnan parti 


etimindeki yerini de kaybetti. 
Aynı şekilde İnan'ın arkadaşları da 
parti yönetimine seçilemediler. İnan' 
ın hiç olmazsa parti Genel Sekreterliğine getirilmesi, böylece Demirel'i 
daha açık bir siyasete itmesi tahmin 
edilmekteydi 

“Demirel güçlü müttefiklere sahipti İnan ve taraftarları, radyo, televizyon ve haber ajansını elinde bulunduran CHP'nin bu haberleşme araçları vasıtasıyla kongre öncesi Demirel'in çeşitli yerlerde yaptığı ateşli konuşmaları kamuoyuna iletirken, 
İnan'ın yaptığı konuşmaları iletmemek için ellerinden geleni yaptığı 
görüşünü savunmaktadır. Aydın çevrelerin desteğine sahip olmakla övünen CHP'nin yine bir aydın olan 
İnan'ın yoluna niçin engeller koyduğu hakkında insanın kendi kendine 
sorası geliyor. İnan, Ecevit başkanlı- 
Bındaki bir CHP koalisyonuna girme 
taraftarıydı. Demirel ise, parlamenter 
sistem güçlü bir muhalefetten yoksun 
kalacak gerekçesiyle son yıllarda 
böyle bir çözüm şeklini sürekli olarak reddetmişti. Halbuki böylesi bir 
çözüme, sağ ve sol radikaller dışında 
kamuoyunun geniş çevreleri, muhafazakar işçiler, işverenler, ordu yönetimi ve Cumhurbaşkanı taraf'tardır. 


DEMİREL, GEÇMİŞE 
SARILIYOR 

Zeki bir taktikçi olarak, Demirel 
kendisine kongre için Menderes zamanından müttefikler aradı Kongre- 
ye 95'in üstünde fakat aklen zinde 
eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Bayar'ın kızı ve ek koz olarak halkın 
sevgilisi Menderes'in oğlu ile birlikte 
geldi. Genç Aydın Menderes, bir bakıma babasının sembolu oldu. Aydın 
Menderes Demirel'den daha fazla oy 
aldı ve Bayar'ın kızı gibi parti yöne- 


"timine seçildi. Bazı parti çevreleri, 


Menderes'in oğlunda Demirel'in halefini görüyorlar, Genel olarak popüler ve zeki eski Dışişleri Bakanı Çağlayangil ise zor zor parti yönetimine 
seçildi.” 


IMF, Türkiye'nin kredi taleplerini görüşüyor 
© IMF Survey dergisine göre Türkiye 3 milyon dolar borcunu 
erteletmek ve 500 milyon dolar taze kredi almak istiyor 


ANKARA(ANKA) 
Kısa adı IMF olan Uluslararası Para Fonunun 
yayın organı "IMF Survey''e göre, Türkiye'nin 
borçlarının ertelenmesine 
ilişkin görüşmeler sürüyor. Derginin 6 Kasım tarihli son sayısında, Maliye Bakanlığının uluslararası düzeyde borç erteletme ve taze kredi bulma 
çabalarına yer veriliyor. 
IMF Survey'de yer 
alan yazıya göre halen 
Türkiye yaklaşık 3 milyon dolaravaran borçlarını erteletmek için kredi 
veren kuruluşlarla yaptığı görüşmeleri sürdürüyor. Bu arada Maliye Bakanlığının uluslararası 
bankalardan 500 milyon 
dolara yakın taze kredi 
isteğinde bulunduğu 
da açıklanıyor. Yazıda, 
bu kredilerin ödemesiz 
devresinin üç yıl, ödeme 


süresinin ise yedi yıl olacağı, kredinin devlet garantisi karşılığını açılacağı ve faiz oranının jse 
Londra bankalararası faiz 
oranı 'libor' üzerine 
yüzde 1,75 eklenerek hesaplanacağı belirtiliyor. 


IMF Survey'e göre halen yedi uluslararası banka 
Türkiye'ye 25'er milyon 

dolar tutarında kredi açmaya söz verdi. Bu kredilerin ana ithal mallarının 

finansmanında kullanılacağı bildiriliyor. 


AET Genel Sekreteri 22 Kasımda 
Ankara'ya geliyor 


ANKARA(AA) 

Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Genel Sekreteri Emile Noel, AET' 
nin yüksek düzeyde görevlilerinden oluşan bir 
heyetle birlikte, 22 Kasım günü Ankara'ya gelecek. Heyette AET'nin 
Akdeniz Ülkeleri sorum- _ 
lusu Charles Caporale'nin 
de bulunacağı öğrenildi. 
Emile Noel ile Ankara'da 
yapılacak görüşmelerde 


Türkiye-AET ilişkilerindeki son gelişmeler üze 
rinde durulacak. 

AET Genel Sekreteri" 
nin Türkiye'yi ziyaretiyle 
ilgili olarak, AET Türkiye 
masası şefi Ferrandi ve ekonomi uzman Horrocks hafta içinde Ankara'ya gelmişlerdi. Dışişleri Bakanlığı AET Dairesi yetkilileri AET temsilcileri ile bir ön ça 
lışma yaptılar, 


ANKARA(ÖZEL) 
Başbakan Bülent Ecevit'in 12-14 Kasım tarihlerinde Romanya'ya yaptığı ziyaret sonucunda 
yayınlanan Türk-Romen 
ortak bildirisi iki ülke arasındaki iyi komşuluk 
ve dostluk ilişkilerinin sürekli ve sağlıklı bir biçimde geliştiğini belirtiyor. 

Ortak bildiride iki 
ülke arasındaki ekonomik 
teknik ve kültürel işbirliğine değinilerek "Taraflar iki ülke arasında ekonomik işbirliğinin daha 
da geliştirilmesi amacıyla 
yeni önlemler alınması ve 
uygulanması için harekete geçilmesini kararlaştırmışlardır. Bununla ilgili 
olarak taraflar makina 
yapımı, taşımacılık, orman ekonomisi, tarım, 
turizm ve üçüncü ülke- 


ler piyasalarında işbirliği dahil diğer çeşitli 
alanlarda yeni işbirliği 
yolları bulma gereğini _ 
vurgulamışlardır.” denior. 


İki ülke arasındaki ticaret hacminin 1977'ye 
oranla 1979'da iki katına 
çıkartılacağının belirtildiği bildiride görüşmelerin 
sonunda ekonomik sınai 
ve teknik işbirliği, ticari 
mal değişiminin çeşitlendirilmesi ve turizm alanında bir protokol imzalandığı da belirtiliyor. 


İLKELERİ 

Çeşitli dünya ve bölge 
sorunlarının da ele alındığı bildiride tüm ülkeler 
arasındaki ilişkiler konusunda şöyle deniliyor: 

"Ulusal bağımsızlığa 
saygı, egemenlik ve toprak bütünlüğü, hak eşitliği, içişlerine karışma: 
ma, işbirliği ve karşılıklı yarar, kuvvete başvur 
mama ya da kuvvetè" Baş- 


vurma tehdidinde bulun: 


mama. Devletlerarasında 
yeni barışçı ve eşit işbirliği ilişkileri, uluslararası 
yaşamda güven ve denge. 
Avrupa'da ve dünyada 
barış ve ilerleme ancak 
bu ilkeler dayanak alnmak suretiyle gerçekleştirilebilir." 

Bildiri tarafların devletrarasındaki tüm uyuşmazlıkların barışçı yollardan ilgili taraflar arasında görüşmeler yoluyla 
dışardan karışma olmaksızmn çözümlenmesinden 
yana olduğunu açıklıyor. 


BALKAN 
KONFERANSLARI 
DÜZENLENMELİ 


Türkiye ve Romanya 
Balkanların bir barış ve 
işbirliği bölgesine dönüştürülmesi, Balkan ülkeleri 
arasındaki ikili ve çok 
yanlı ilişkilerin daha da 
geliştirilmesi gerektiğini 
vurguluyorlar. o Taraflar 
çeşitli faaliyet alanların- 
da Balkan konferansları 
düzenlenmesinden yana 
olduklarını belirtiyorlar. 


YENİ ULUSLARARASI 
EKONOMİK DÜZEN 


Yeni uluslararası ekonomik düzen sorununa 
da değinen bildiri bu konuda şunlara yer veriyor: 

"Tüm devletler arasında hakça işbirliğini 
ilişkilerini sağlayacak yeni bir uluslararası ekonomik düzen kurulması, gelişme yolundaki ülkelerin daha hızlı kalkınması- 


nın tüm insanlığı ekono- 


mik, teknolojik ve top- 


tumsa] gelişmeyi tahrik 

etmek olduğunu belirtmişlerdir." 
AFRİKA'DA 


DIŞ MÜDAHALEYE 
SON VERİLMELİ 


İki ülke Afrika devletleri o arasındaki mevcut 
tüm sorunların dıştan kaxışma olmaksızın görüşme yoluyla çözümlermesi gereğine değiniyor 
ve Zimbabve halkının 
kendi geleceğini saptama 
hakkına sahip olması gerekliğini ifade ediyor. 
Namibya halkının ulusal 
bağımsızlık ve egemenlik 
halkarının desteklendiği 
ifade edilen bildiri Kıbrıs 
konusundaki görüş alışverişiyle son buluyor. Bu 
konuda şöyle deniliyor: 


KIBRIS'TA 
TOPLUMLARARASI 
GÖRÜŞMELER 
BAŞLAMALI 

"Taraflar Kıbrıs kanusunda görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Olumlu ve yapıcı bir anlayışla iki toplumun çıkarlarına uygun karşılıklı ka- 


bul edilebilir barışçı ve 
kalıcı bir anlaşmaya varılabilmesi amacıyla Kıbrıs 
Türk ve Rum toplumları 
temsilcileri arasında 
mümkün olacak en kısa 


zamanda görüşmelerin 
başlamasından yana olduklarını bildirmişlerdir." 


Başbakan Bülent Ecevit, Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti'n deki temaslarını tamamlayarak, 
“nceki gece yurda döndü. 
Etimesgut askeri havaalanında bir açıklama yapan 
Başbakan, gezisinin çok 
yararlı geçtiğini belirterek, "Yurda iyi haberlerle dönmenin mutluluğu 
içindeyim" dedi. 


ÇAVUŞESKU—ECEVİT 
GÖRÜŞMESİ 


Bu arada, Başbakan 
Ecevit, Çavuşesku ile 
yaptığı görüşmelerle ilgili 
olarak şunları söyledi: 


“Başkan oÇavuşesku, 
uluslararası alanda ağırlığı olan ve barış yolunda somut adımlar atılması bakımından gerçek 
katkıları bulunan, dünya 
çapında önem taşıyan bir 
devlet adamıdır. Kendisiyle bundan önce yaptığım görüşmeler de, benim için çok yararlı olmuştur. Bu arada, Sayin 


Başkan oÇavuşesku'nun- 


sıdaki ilişkilerin gelişmesine verdiği önem beni 
sevindirdi." 


Ecevit, görşümenin 
bloksuzlar konusunda bir 
gelişme sağlayıp sağlamadığı şeklindeki bir soru- 


konfera 


Kıbrıs sorunu 
bugün de Avrupa 
Konseyinde 

ele alınacak 


HABER MERKEZİ 
Kıbrıs sorununa toplumlararası görüşmeler 
yoluyla çözüm bulunması eğilimi gün geçtikçe gelişirken ve BM'nin 
son kararında bu istek 
dile getirilirken, Sovyetler yine uluslararası konferans önerisini ortaya attlar. Sovyetler Birliği" 
nin, bir yandan bloksuzların, toplumlararası görüşmelerin başlatılmasını 
öneren önergesine imza 
aterken, diğer taraftan 
uluslararası konferans 
önerisini tekrarlaması 
“samimiyetsiz bir tutum" olarak değerlendirildi. 

Sovyetler Birliği'nin 
Lefkoşe Büyükelçisi Sergei Astavin, bu konuda 
yaptığı açıklamada, bazı 
güçleri soruna uluslararası konferans dışında 
çözüm aramaya devam 
etmekle suçladı. Büyükelçi Astavin Halkın Sesi 
gazetesine verdiği demeçte "emperyalist çevrelerin bölgede kendi durumlarını güçlendirmek için 
Kıbrıs o Cumhuriyeti'nin 
varlığını tehlikeye atma- 
ya hazır olduklarını” da 
söyledi. 

KIBRIS SORUNU BM 

GÜVENLİK 
KONSEYİNDE 

Kıbrıs sorunu dün 
gece Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'nde ele 
alındı. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda geçen hafta Kıbrıs konusunda alınan kararlar soruna ilişkin olarak bugüne kadar 
benimsenmiş Birleşmiş 
Milletler kararlarının uy- 
.gulanmasını o sağlayacak 
yollari araştırmak üzere 
Güvenlik Konsevi'nin toplanması da öngörülüyordu. OKıbns hükümeti 
Genel Kurul kararından 
sonra Güvenlik Konseyi 
nin bu hafta içinde toplanması için Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterliğine başvuruda bulunmuştu. 

Toplantı öncesinde 
Rum tarafı bütün Konsey 


üyelerine bir karar tasla- 


ya, "Aslında her iki ülke- 


sa “Balkanlar bir barış 
İsesine dönüştürülmelidir” 


© "Afrika devletleri arasında mevcut tüm 


sorunlar, dıştan karışma olmaksızın 


görüşme yoluyla çözümlenmelidir” 


©” Devletitı arasındaki 
tüm uyusmazlıklar 
barışçı yollardan, 
dışardan karışma 
olmaksızın 
çözümlenmelidir” 


© "Taraflar, yeni 
uluslararası 
ekonomik 
düzen kurulmasına 
katkıda bulunmak 
amacıyla çabalarını 
birleştirecekler” 


Başbakan Ecevit, Romanya gezisi sırasında Pl oesti'deki petrokimya tesislerini 


nin tutumlarının zaman 


olacağını umuyoruz. 
Yoksa o yönde müşterek 
bir hareket söz konusu 
değil Pavramışlarımızdaki 


paralellik umut verici" 
karşılığını verdi. 
Başbakan. Ro- 


manya ile ilişkilerin her- 


hangi bir ülkenin aleyhine gelişen bir işbirliği olmadığını, bölge ve dünya 
barışına katkıda bulunacağını belirtti. 

ECEVİT NORVEÇ'E 

GİDİYOR 

Romanya gezisinden 
yeni dönen Başbakan Bülent Ecevit'in gelecek ay 


Türk askeri birliklerinin 
en geç altı ay içinde çekilmesinin 


içinde Norveç'i ziyaret 
dcoğ acikia Tir 
leri Bakanlığı Enformas 
yon Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada 
Ecevit'in Norveç Başba- 


kanı Odvar Nordli'nin 
konuğu olarak 13-15 A 
ralk o tarihleri arasıda 


Norveç'te bulunacağı bildirildi. 


100'den fazla ülke, toplumlararası görüşmelerin ` 
hemen başlamasını isterken 


Sovyetler yine uluslararası 
ortaya attı 


Fy 


Pİ 


Güvenlik Konseyi Kıbrıs sorununu görüşmeye başladı 


dağıtarak Kıbrıs'taki 


sağlanmasını onunda 


Cerrahpaşa Tıp'ta öğretim bugün başlıyor 
Il S 


Kaynar'ın yaralanması sonucu öğretime ara 
veren İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesinde öğrenime bugünden itibaren yeniden başlanacak. 


trzurum Diş Hekimliği Fakültesinde dersler başladı 


ERZURUMULHA) 

Atatürk Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği 

Fakültesinde yeni öğretim yılının bugün başladığı açıklandı. s à 

Ote yandan Tıp Fakültesinde de bugün yeni 
öğretim başlayacak. 


istanbul iktisadi Ticari fimler Akademisinde öğrenim başladı 


İstanbul İktisadi Ticari flimler Akademi - 
sinde 1978-79 öğrenim yılı dün başladı. Aka- 
"demi yetkilileri bu yu İşletme Bölümünde 
300, Siyasal Bilimler Bölümünde 150 ve Ekoinomi Bölümünde 100 olmak üzere toplam 550 
öğrencinin alındığını açıkladılar. 

Bursa Üniversitesine bağlı Tıp, İktisadi ve 
Sosyal Bilimler Fakültelerinde öğrenim dün 
yeniden başladı. Makina Fakültesinde ise boykot nedeniyle öğrenime başlanamadı. 

Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Okulunda 
da yeni öğrenim yılı dün törenle başladı. 


TÜ öğrencileri okullarının açılmasını istedi 


, 
İTÜ öğrencileri dün düzenledikleri basın 
toplantısında geçmiş yillarda uzun süreli kapatmalar nedeniyle bir yıl kaybettiklerini, 
okullarının en kısa zamanda açılmaması 
halinde tekrar bir yıl daha kaybetmk duru- 
.muyla karşı karşıya kalacaklarını ileri sürdüler. Bilindiği gibi İTÜ, Elektrik Fakültesi Dekanı Bedri Karafakioğlu'nun katledilmesi üzerine süresiz olarak kapatılmıştı. 
AŞ 


istedi. Sözkonusu taslak- 
ta Güvenlik Konseyi'nin 
bu altı aylık sürenin sotoplanması ve 


Türk askerleri hâla Ada- 
dan çekilmemişse TiirkKiye'ye karşı bütün uygun önlemleri alması, 
Türkiye'yi zorlayıcı yap 
tarımlara gidilmesi de öngörülüyor. Kararın kabul 
edilmesi için 15 Konsey 
üyesinden en az 9'unun 
onayı gerekiyor. 
AVRUPA 
KONSEYİNDE 
BUGÜN 
GÖRÜŞÜLECEK 
Kibris sorunu bugün 
de Avrupa Konseyinde 
de alınacak, 20 ülkenin 
dışişleri bakanlarını temsilen toplantıya katılacak 
delegeler Rumların Konsey'e sunduğu raporları 
inceleyecekler. Konseyin 
ele alacağı raporlar arasında Türk tarafının hazırladığı bir rapor da bulunuyor. 


Türkive ile Finlandiya 
arasında 21 milyon 
dolarlık borç erteleme 
anlaşması dün 
imzalandı 


ANKARA (AA) 
Türkiyeile Finlandiya 
arasında 21 milyon dolarlik borç erteleme anlaşması dün Ankara'da 
imzalandı 
Edinilen bilgiye göre 
bugün imzalanacak olan 
borç erteleme anlaşması- 
nın yam sıra, Finlandiya 
Türkiye'ye 4 milyon dolarlık bir bağışla bulu 
nacaktır 


Martılar 
Doğan Yurdakul 


Dün Romanya'dan dönenler, oradan hiçbir 
şey öğrenmemiş olacaklar ki, bugün Dolmabahçe'ye gelen Rus savaş gemilerini 21 pare 
top atışıyla karşılıyorlar. 

Romanya, Rusya'nın bütün baskılarına ve 
ısrarlarına rağmen ülkesinde Rus askeri bulundurmayı ve üs vermeyi reddetmiş bir ülkedir. Rusya'nın Balkanlar'a geçmek için 
zorladığı "askeri koridor" isteğini de geri 
çevirmiştir. Cekoslovakya işgaline karşı çıkmıştır. İki süper devletin savaş gemilerinin 
Akdeniz'i terketmesini istemektedir. Türkiye" 
nin Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarına 
son derece saygılıdır. Romanya da Karadeniz 
e kıyı bir ülkedir ama bu konumundan yararlanarak Akdeniz'e inmek için Rusya gibi zorlamalara, tehdit ve şantajlara başvurmamaktadır. 

Hepsinden önemlisi, Romanya, artan tehditlere karşı, halkının silahlanmasına dayanan bir 
milli savunma yaratmaktadır. 

Böyle bir ülkenin Başkanı ile 5,5 saat başbaşa konuşan Ecevit, ondan hiçbir şey öğrenmedi mi? Dünya hakimiyeti peşinde koşan 
süper devletin saldırgan deniz filosunun Perzhinski kruvazörü ile Rezhitelny destroyeri geliyor. Başlarında da Karadeniz filosu komutanları. Saldırganlar top atışıyla karşılanıyor. 

Amerika'nın saldırgan Altıncı  Filosunun 
gelişi karşısında zar zor sesini çıkarabilmiş olanter, şimdi iyice sederini kısmışlar. Hatta bir kisvu Rus savaş gemilerine alkış tutuyor. 

sa Altıncı Filoya karşı bağımsızlık tutkusu, göstermiş olan Türkiye halkı, Rus savaş gemilerine karşı da susmayacak, 9 Mayıs 
ta kaybettiğimiz şair arkadaşımız Gani Bozarslan'ın şiirindeki gibi haykıracak: 


Hopalı balıkçı Rüstem'in 
Bir kızı olmuş dediler 
İstanbul Boğaziçinde 
Rus Harp Gemileri 
Akdeniz'e inerlerken 
Ayaklarının tozuyla 


Rüstem'in de sevinci yerinde 


Adını Martı ko dedim 
Koyacak 

Marlı'nın saçları ipince 
Uzayacak 

Martı konuşmuyor 
Konuşacak 

Martı'nın kanadı yok 
Olacak 


Mar li'nın saçları uzayacak 
Lüle lüle 
Martı dillenecek 
Kanatları da olacak 
Güle güle 
Çığla Martı çığla 
Uç Martı uç 
İn Mart in 
Korsan Brejnev'in 
Gözüne gözüne! 
Martılar, martılar 
Fırtına kanatlılar 
Tutun Boğaziçimizi 
Geçmesin Yeni Çarlar! 


GAZETE |. 
BAYİLERİ 
ANLATIYOR: Doğumevi Durağı, 


Hazırlayan: Tekel ve Gazete 
ŞenolKonukçu Bayisi 


BEKİR KOÇAK: 
"Tüm bayiler 
Kontrgerillaya karşı 
mücadelede 
Aydınlık'a omuz 
vermelidir” 


Röportaj: 
Fikret Yakaboylu 


.. — Sayın Koçak, genel olarak karşılaştığınız 
güçlükler ve sorunlarınızı anlatır mısınız? 

— Bazı gazeteler, örneğin Aydınlık gibi gazeteler çok arandığı halde baş başii tarafından 
bize az veriliyor, Bu bizim için sorun yaratıyor. 
Çünkü müşterilerimizin talebini karşılayamıyoruz. Ayrıca büyük toptancıların bize fatura 
diye pulsuz makbuz vermeleri vergide büyük 
güçlükle karşılaşmamıza neden oluyor. İki ana 
bayinin olması da bizim belimizi büküyor. 


Çünkü her ikisine birden abone parası yatırmamız olanaksız, Bazı gazeteleri bu yüzden ara 
bayiden alıyoruz, bu da kârımızı azaltıyor. Bir 
de bayiler arasındaki fiyat kontrolsüzlüğü büyük 
sorun yaratıyor." 


— Gazete satımında baskılarla karşılaştığınız 
oluyormu? 

— Bazen faşistler tarafından devrimci yaymları satmayacaksın diye baskılar geliyor. Özellikle seçimlerde bu fazlaydı. Ama şimdi pek 
yok sayılır." 

— Sorunlarınızı yoketmek için, çözüm olarak bir öneriniz var mı? 


— Ben bütün bayilerin birleşmesini, gerekirse 
bir dernek kurmaların öneriyorum. O zaman 
güçlü oluruz. Baş başii gazeteleri keyfi dağıtamaz, Aydınlık gazetesine yaptığı gibi bazen üç, 
bazen de beş adet veremez. İstikrarlı ve düzenli 
dağıtımı bu demek aracılığı ile sağlarız. Ayrıca 
abone ücretini kaldırtabilir ve ara bayiliği yok 
edebiliriz. Böylece hem sürüm olur, hem kâr 
oranımız artar. Bu dernekle fiyat kontrolünü 
sağlar ve piyasadaki düzeni sağlarız." 

—Son olarak söylemek istediğiniz birşey 
var mı? 


— Aydınlık uzun bir siredir önemli bir yayın 
hizeti yapıyor ve Kontrgerillayı açığa çıkarıyor. 
Bizde tüm bayiler Kontrgerillaya karşı mücadelede Aydınlık'a omuz vermeliyiz. Aydınlık'ı sergilemeli, satışının artmasını sağlamalıyız. Kontrgerillaya karşı mücadelenin şartı bu bence. 
Sizin aracılığınızla Aydınlık gazetesine 50 TL 
yardımda bulunmak istiyorum." 


16 Kasım 1978 


"Halkın Kurtuluşu" 
nun 134, sayısında, Selim 
Bekir adlı Arnavutluk 
Yazarı Mao Żedung'un Yeni Demokrasi 
teorisine saldırmakta ve 
şöyle demektedir: 


"Köy şehri 'kuşatsın 
şeklindeki ahnti-Marksist 
Çin tezinin kökleri bundadır. Bu tezin gerici özü, 
proletaryanın tarihi göre- 


Mao Zedung'a düşmanlıkta her geçen gün daha 
da ilerleyen 
Birliği", sahte TKP'yi bile neredeyse "Mao'nun 
fikirlerinden etkilenmekle" eleştirecek kadar yolunu şaşırmış. Baş çelişki konusunda Mao'nun 


Bir süre önce, MHP 
hakkındaki raporun ortaya çıkarılmasının : yan- 
,kıları devam ediyor. Hiç 
kimse açıkça MHP'nin fa 
faaliyetlerini savunmaya 
cesaret edemezken, "'Sebil” 150. sayısında bu 
konuda şunları yazıyor! 
“Kaldı -kiy açıklanan 


apordâ Ar? Sade 
MHP'ye yakınlığı ile bili- 


Hesap No: 


Dergiler...Olaylar 


SONUNDA, 
HALK SAVAŞINI DA 


REDDETTİLER 


"Emeğin , 


Adı ve Soyadı: 


vinin inkar edilmesinde 
yatmaktadır. Bu tez, 'şehirde devrimci eylemlere 
girişilmesi çok güçtür, silahlı ayaklanmanın yapılması. ise imkansızdır ve 
maceranıdı" diyor." 

Uç Dünya Teorisini 
inkarla başlayan revizyonist tutum, artık proletarya önderliğinde kurtuluş savaşlarını reddeden 
bir noktaya vardı. AEP 


görüşlerini tahrif eden 
“Emeğin Birliği", Ürün 
dergisinde sahte TKP'nin 
programını savunan 
H.Erdal'ın yazısını eleştirirken şunları yazıyor: 


"H. Erdal, 'TKP' 
programının savunuculu- 


nen bazı gençlik teşkilatlarınca ( tertiplenilmiş 
bir takım kamplardan 
bahsediliyor değil mi? Ha 
orada silah talimide mi 
yapıldığı söylenmek is 
teniyor?.. Bizce bunda 
bir şey yok. Mühim olan 
silahın niçin ve ne tarz- 
da kullanıldığıdır." 

Sön MSP Kongresinde 
Erbakan da MHP'nin faa- 


Brejnev'i de geride bırakan bir cüretle revizyonist tezleri piyasaya sürmeye başladı. 


Sahte solcuların çıkardikları "Halk savaşı... gurültüsünün de sahte olduğu anlaşılmıştır. Bütün bu gürültülerinin ardından da revizyonizm ve 
pasifizm ortaya çıkmıştır. 


REVİZYONİSTLERİN BİRBİRLERİNE 
ELEŞTİRİSİ 


ğunu yaptığına göre, 
Mao Çe-tung düşüncesine 
karşı olduğunu da söyler 


.kanısındayız. Fakat buna 


rağmen baş çelişki tespitinde Mao Çetung düşüncesini nasıl rehber olarak kullandığı açıkça 
görülmektedir." 


MHP'nin kamp kurup, silah talimi 
yapmasında bir şey yokmuş 


liyetlerine açıkça karşı 
çıkmak gereğini duyarken, "Sebil" kalkmış 
MHP'ye el uzatıyor. Ancak MHP'yi koruyayım 
derken de, bir çuval inciri berbat ediyor. Çün- 


kü, kamp kurup silah ta- 


limleri yaptığını söyleyerek, MHP'nin gizleyip 
Saklamaya a larını 


açığa vuruyor. 


ÇİN ELÇİLİĞİNİ 
TAŞLAYANLAR 


MARİFETLERİNİ 
ANLATIYOR 


, Bir süre önce Ankara'daki Çin Büyükelçiliği önünde bir grup sahte solcu, karşı devrimci bir gösteri düzenlemişti. Sovyet sosyal-emperyalistlerine yaranmak için birbiriyle yarışan, sosyalist Çin'e karşı düşmanlıkta sahte TKP'yi de geride bırakmaya çalişan bu başıbozuklar çetesi, yaptıklarını, 
“proleter enternasyonalizmi" ve "devrimci 
eylem" olarak göstermeye çabalıyorlar. Tasfiyecilerin bilmem kaçıncı parçalarından birinin çıkardığı "Halkın Birliği'nin 4 8. sayısında, şunlar yazılıyor: 

"Proleter enternasyonalizmi ruhu bir daha galebe çaldı. Aynı günün akşam saatlerin- 
de Ankara'daki Çin Büyükelçiliğinin önünde 
yapılan bir eylemle de faaliyet olumlu bir 
doruğa ulaştırıldı. 

, "Çin Büyükelçiliği önünde ÇKP revizyonizmini, modem revizyonizmi yeren, proleter enternasyonalizmini dile getiren konuşma yapıldı. Sloganlar haykırıldı."" 

İşte sahte solcuların "proleter enternasyonalizmi"' anlayışı. Sosyalist bir ülkenin elçiliğini taşla, daha sonra da bu eylemin "'olumlu bir doruğa ulaştırıldığından" sözet. Doruğa ulaşan komünizm düşmanlığıdır. Bu 
eylemi en başta alkışlayan da bir numaralı komünizm düşmanı Breinev'dir. 


Kurtuluş'un 
Moskovacılara 
eleştirisi: 


"Kurtuluş Sosyalist Dergi'nin 28. sayısında, 
Hakkari olayları ile ilgili bir yazı yayınlandı. Yazıda, Hakkari olayları karşısında Sovyet yanlısı 
grupların tutumu eleştirilirken şunlar söyleniyor: 


"Sovyet şabloncusu bütün gruplar da (TKP, TİP 
vb.) 'Devrimci Demokrat Gençlik'le aynı tespit- 


tadir: Z, Devri D (ra 


Gençlik'in kendisi de ateşli bir 'Sovyetçi'dir.)" 


İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ 


Bilinen Adresi: 


V.Nevi: V.U.K.C. Mad.: 


976-739 
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Emine Yeğgül 
Aziz Sinan É 
Aliye Kapicıoğlü 
Hacer Kaptanoğlu 
Necmiye Özgür 
Mustafa Yurttadur 
Nişan İhekçi 
Mehmet Kuran 
M.Nuri Sabuncuoğlu 
İlknur Turan 
Nazmiye Atalay 
Ali Kızılanka 
Adnan Arslan 
Yurdanur Tezcan 
Hatice Başkan 
A.Necip Başkan 
Hüseyin Yılmaz 
Mustafa Demirbaş 
Yaşar Demirbaş 
Osman Demirbaş 
Ahmet Demirbaş 
Necmettin Demirbaş 
Mehmet Algan 
Naci Bekiroğlu 
Hatice Aydın W 
Emine Aydın 
Safiye Toraman 
Hüseyin Biçer 
Hasan Kılıç 
Orhan Erkuş. 
İbrahim Yılmaz 
Şükran Erkuş 
Leyla Sunman 
Ömer Pullu 

Hama Hordol 
Demirci Gençağa 
Hasan Demir 
Selahattin Uzuner 
M.Nedim İnanç 
Adil Çorbacı 
M.Şevket Suphi 
Kazım Akyüz 
Şükrü Dümer 
Cemal Özgen 
Meliha Ateşli 

Ali Taş kan 

Ali Ankan 

Necati Turan 
Fadıl Yeniay 
Nezahattin Baylan 
Aydan Karadere 
Nermin Bilimli 
Sera Kurtuluş 
AsiyeFatma Göksel 


Akif Göngör 

İlyas Gürlü 

Aziz Gürlü 

Ali Erdener 

Hasan Yılmazer 
Bedrettin Cansuvar 
Çetin Demirtaş 
Hikmet Benk 
Ferhan Şensöz 
Ünsal Tümay 


Yaşar Kayranoğlu 
Ali Osman Özcan 
Şükran Ay kal 
Türkan Tekdi 
Nuran Turgut Peher 
Orhan Talat Peher 4 


pr 


Ekmekçibaşı Kerpiçhane Sk. No: 39/40 Üsküdar 
ii i d v r 


Deniz Bankasi Liman Lokahtasi - İST. 
Fenerbahçe Hat Boyu Sk. No: 20 veya 26/2 Kadıköy 
Köyiçi Mektep Sok. 7/9 Beşiktaş 
Nuri Pamir Sok. No: 26, Ortaköy 


Muradiye Bakır Sk. No: 13/5 Beşiktaş 
Nispetiye Cd. No:13 D. 17 Beşiktaş 
Hasançavuş Sk. No: 16 Kadıköy-Suadiye 
Molla Akdeniz Ziyarettin Ap. D. 37 Fatih 
Kurnaköyü - Şile 

Molla A kdeniz Cd. Ziyarettin Ap. Fatih 
Emincami Samancı Ferhat Sk. No: 57/7 B.oğlu 
Beyceğiz Mh. Tercüman Yunus Sk No: 20 Fatih 


Manyesizade Cd. No:67 Fatih 
Müftüali Mh. Çeşme Sk. No: 29 Fatih 


Selamlık Cd. No: 23 Beşiktaş 
Harem İskele Sk. No: 50/3 Üsküdar 
Taşmektep Sk. No: 7 D. 9 Göztepe 
Dantelacı Sk. Özçelik İşhanı No: 33 B.Köy 
Beyazıt Mithatpaşa Cd. No:31 
Namık Kemal Cd. No: 37/39 D. 5 Aksaray 
Maya Sk. No:6 Kat: 1 Mecidiyeköy 
Namık Kemal Cd. 37/39 Aksaray 
Talimhane Topçular Cd. No:32/1 Beyoğlu 
Abide-i Hürriyet Cd. Akif Bakkaliyeci Şişli 
Teceddüt Sk. No:60/A Aksaray 
Bostan Sk. Kat. 2 Kasımpaşa 
Bağdat Cd. Yeniköşk Durağı, Çiçek Ap.No: 233-223 
İhsaniye Mh. Alt Sk. 90/A Üsküdar 
Caddebostan, Çamfıstık Sk. 3/3 Kadıköy 
1- İş ve İşçi Bulma Kurumu İzmit 


2- İhsaniye Mh. Çit Sk. No: 9 Üsküdar 


Kızılelma Cd. No: 22 D. 4 Fındıkzade 
Topçular Maltepe Numune Han, Oğuzhan Sk.No: 11 İst. 
Kartal Maltepe Eğri Sk. No:4 
Bölük Cd. No:22/7 G.D.P. Ankara 
Caddebostan Plaj Yolu No: 3/26 Kadıköy 
Halkalı Gar Müdürü evi, Halkalı 
Nişantaş* Vali Konağı Cd. 171/16 Eto Ap. İst. 
E,Muzaffer Sandıkçıoğlu Garnizon evleri İskele Çık. No: 118 Gölcük 
Yeldeğirmeni, Karakolhane Cd. Kadıköy 


Kasımpaşa Mh. Yeniköy Sk. Bod.1 Kadıköy 
Nuri Pamir Sk. No: 26 D. 1 Ortaköy 
İcadiye Mh. Soysop Sk. No: 2/8 Üsküdar 
Dereboyu Cd. No:110, Barbaros Ap. Ortaköy 
Şair Nedim Cd. No: 134, D. 12, Beşiktaş 
Yeniçeşme Sk. No: 12/14 B Blok, D. 3-2 K.M.P. 

ki As A Blok, D. 1 K.M.P. 
B Blok, D. 7 K.M.P. 
Arakiyeci Hacı Mehmet Mh, Bazarbaşı Sk.6 Üsküdar 
Caferağa Mh. Cam Sk. No:35 Kadıköy 


Cami Sk. Mazlume Ap. No:6/1 D. 21 Kadıköy 
Necatibey Cd. Beyazıt Sk. No:36 Karaköy 


Nişantaşı Hacı Emin Efendi Sk. No:12 İst. 
Hacı Emin Efendi Sk. No: 12 Nişantaşı/İst. 


Veraset Vergi Dairesi Mükeleflerinden olup yukarıda adları ve soyadları ile namlarına salınan emlak alım vergi ve cezaların 
nevileri yu karıda yazılı bulunan şahıslar namlarına tanzim edilen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları sebebiyle tebliğ 
edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103 ve 106 maddeleri hükmüne göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi 
dairelerine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde 
kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın hitamında müracaatta bulunmayanlarla adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu 


ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmışsayılacağı ilan olunur, 


(Basın: 27376 — 1449) 


sında 


Halter Milli Takımı 
gitti 


İSTANBUL 

Cuma günü Yunaniszan'ın Selanik Şehrinde 
yaşlayacak 8. Balkan 
Halter o Şampiyonasına 
katılacak Halter Milli Takımımız dün Yunanistan' 
a hareket etti. 

Kafile (o Başkanlığını 
Ali Tan'ın yaptığı ekibimizde idareci Savaş 
Ağaoğlu, antrenör Cafer 
Esen, hakem Sedat Ak- 
kar ve şu haltercilerimiz 
bulunuyor: 

52 kilo: Mehmet Altn, Osman Bilgin, 56 kilo: Ergun Doğan, 67,5 kilo: Kemal Başkır, Hasan 
Has, 75 kilo: Harun Akkaya, 90 kilo: Salih Çakır. 


Kafile Başkanı Ali 
Tan, hareketten önce 
Balkan Şampiyonası ile 
ilgili olarak yaptığı açıklamada haltercilerimizin 
şampiyonaya iyi hazırlandığını, haltercilerimiz- 
den Türkiye rekorlarını 
yenileyeceklerini beklediğini söyledi. 

Bu arada bileğinden 


Üçünçü Türkiye ligin 
terfi maçları kuraları 


Selanik' e 


H 


sakatlanan Erol Ekici 
takımdaki yerini alamadı. 

Yarın başlayacak şampiyona Pazar günisona 
erecek.. 


bugün çekiliyor 


ANKARA(THA) 


Üçüncü Türkiye liğine terfi maçlarının ikinci kademe kuraları bugün 
saat 11.00'de Futbol Federasyonunda çekilecek. 

Çift eleminasyon sis 
temine göre, oynanacak 
olan maçların ilki 25-26 
Kasımda rövanşları ise 
2-3 Aralık tarihlerinde 
rakip sahalarda oynanacak. 

Bu arada olaylı Burdurspor-Kütahyaspor ma- 


çıy'la ilgili karar önümüz 
deki günlerde Futbol Fe 
derasyonunca verilecek, 

Üçüncü Türkiye ligine 
yükselme maçlarının 
ikinci kademesinde müca 
dele verecek takımlar 
şunlardır: 

Feriköy, Eyüp, Yedikule Gençlik, Alibey köy, 


A.Barboros, Hacettepe, 
Kırşehirspor, İzmir De 
mirspor, Mardinspor, 


Muğlaspor, Amasyaspor, 
Çanakkalespor, Ceyhanspor. 


Beşiktaş” ın düzenlediği basketbol 


turnuvasında 


Beşiktaş: 109 
Galatasaray: 93, 
Eczacıbaşı: 102 
Levski Spartak: 82 


© Eczacıbaşı, Levski Spartak karşısında 
baştan sona kadar üstündü 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Beşiktaş (o Kulübünün 
75. kuruluş yılı nedeniyle Beşiktaş Kulübü tarafından düzenlenen Dörtlü 
Basketbol Turnuvasının 
ilk gününde yapılan karşılaşmalarda Beşiktaş, Galatasaray'ı, Eczacıbaşı da 
Levski oSpartak'ı açık 
farkla yendiler. 

Gecenin ilk maçında 
Beşiktas. genc ve tecrübesizoyunculardankurulu 
Galatasaray ön'inde zorlanmadan maçı kazanmasını bildi. 

BEŞİKTAŞ: Hurşit, 
Erman, Tunç, Abdullah, 
Hovard, Mustafa, Mehmet, Vedat, Ahmet. 

GALATASARAY: 
Cengiz, Utku, Can, Fuat, 
Steve, Nusret, Erdal. 

Maçın ilk dakikaların- 
da Beşiktaş karşısında 
başabaş bir oyun çıkaran 
Galatasaray ilerleyen dakikalarda iyi bir gününde olan Beşiktaş karşıtutunamadı. Hele 


14. dakikada Galatasarayın kozu Steve'nin 5 faul alarak oyun dışı kalması, Galatasaray'ın hücum gücünü büyük ölçüde azalttı. Galatasarayın 
genç oyuncuları Can, 
Cengiz ve Fuat'ın göz 
doldurduğu maçta, Beşiktaş'ın emektarlarından 
Abdullah sahanın en iyisiydi. Beşiktaş'da ayrıca 
Erman, Mustafa ve Ho! 
vard da dikkati çeken 
oyunculardı. 


Beşiktaş'ın OGalatasarayı 109-93 yendiği karşılaşmanın ilk yarısı da 
Beşiktaşın 62-47 galibiyeti ile bitti, 

Gecenin ikinci maçında ise Eczacıbaşı baştan 
sona çok üstün bir şekilde oynadığı maçı açık 
farkla kazanmasını bildi. 
Bulgar takımı Levski 
Spartak ise Eczacıbaşının 
üstün oyunu karşısında 
bir varlık gösteremedi ve 
sonuca razı oldu. 


Sakatlığı nedeniyle tak 
100 kilo haltercimiz Erol Ekinci 


ımdaki yerini alamayan 


(A) Milli 
Takım 
aday 


kadrosu 


yarın 


açıklanıyor 


ANKARA 
Avrupa Uluslar Kupasındaki ilk maçını 29 
, Kasımda Galler ile oynayacak (A) Milli Futbol Takımı aday kad 
rosu yarın Futbol Fe 
derasyonu Baş Antrenörü Sabri Kiraz tarafından açıklanacak. 


20 Kasımd 
da kampa alınacak aday 
kadro (o Samsunspor'la 
bir hazırlık maçı oynadıktan sonra İstanbul'a geçecek ve oradan 
Galler'e hareket edecek, 

16 kişilik yeni aday 
kadroya bazı yeni isimlerin çağrılması bekleniyor. 


g ia? 
Samsun 


e Okul Spor 
. finale kalan takımlar 


belli 
oldu 


İSTANBUL(ÖZEL) 


Okul spor yurtlarına 
dün yapılan karşılaşmalarla devam edildi. Karşılaşmalarda şu sonuçlar ede edildi: 

Lise yıldız erkekler: 

Darüşafaka L- Mehme Beyazıt L: 26-22, 
Pertevniyal L-Ataköy L: 
65-54, Vefa L-Orhangazi 
L: 16-44. 

Genç erkekler: Pertevniyal L-Yeşilköy Ticaret 
L: 48-24, Yeşilköy L- 
Avusturya Erkek L: 63- 
50, Maçka Endüstri Meslek L-Alman .L. 43-70, 
Robert L. - Galatasaray 
L.72-100. 

Bu karşılaşmalardan 
sonra finale kalan takımlar badli oldu. Finalde 
oynayacak takımlar şöyle: Pertevniyal Lisesi, 
Yeşilköy Lisesi, Alman 
Lisesi, Galatasaray Lisesi, Fenerbahçe Lisesi, 
Haydarpaşa Lisesi. 

Finale kalan takımlar 
27, 28,29,30 Kasım tarihlerinde karşı karşıya 
gadecekler. 

Aynca Kadıköy Halk 
Eğitim Salonunda yapılan kızlar basketbol karşılaşmasında, Kadıköy 
Kız Lisesi Galatasaray 
Lisesini, Özel Kadıköy 
Kültür Koleji Beşiktaş 
Kız Lisesini, Atatürk 
Kız Lisesi, Organgazi 
Lisesini, çekişmeli 
geçen karşılaşmalardan 
sonra mağlup ettiler. 

Galatasaray Lisesi, 
Kadıköy Kız Lisesi karşılaşmasının ilk devresinde her iki takımda 
birbirleri üzerine fazla 
üstünlük kuramadılar. Galatasaray akıllı bir şekilde oyun kurarken, Kadıköy Lisesi nispeten dağımk ve bireyci bir maç 
çıkardı. 

Galatasaray hücumda 
değişik taktiklerle iyi bir 


oyun sergiledi ama riba- 


untları boş bırakması, üst 
üste sayı kaybetmesine 
neden oldu. 

Kadıköy Kız Lisesi, 
dağınık ve bireysel 
oyununarağmen Galatasaray Lisesinin ribauntlarındaki zaaflarından faydalandı. 

İkinci devrede Galatasaray Lisesi ilk yarıya 
nispeten daha durgun bir 
oyun çıkarırken Kadıköy 
Lisesi isabetli şutlarla 


kI Bas 


etbolda 


seçen hafta 


ilk defa 
sonuncu 
sraya 
düştü 

AYKUT TöLEĞEN 


Türkiye (Basketbol 
Birinci Liglerine bayramın birinci ve ikinci 
günleri yapılan beş karşılaşma ile devam edilmiştir. Sürprizli maçlarlageçen haftada, Eczacıbaşı liderliğini sürdürdü, 

Lider Eczacıbaşı üst 
üste oynadığı maçlar- 
dan yorgun düşmesi 
sonucu, başkentin en 
başarılı takımı Ziraat 
karşısında ter döktü. 
Çekişmeli geçen maçta Ziraat'ın güzel oyunu 
karşısında Oo Eczacbaşı 
başarısız bir oyun sergiledi. Zorlu geçen karşilaşmada Eczacıbaşı bir 
basket farkla Ziraat'ı 
63-61 yendi. 

Ankara'daki diğer 
maçta, lig sonuncusu 
Şekerspor iddialı Beşiktaş'ı 79-78 yenerek sonunculuktan kurtuldu. 
Efes Pilsen karşısında 
başarılı bir oyun çıka- 


Takımlar o 


Eczacıbaşı 
Efes Pilsen 
Tofaş SAS 
Beşiktaş 


RONO 


Yenişehir Meysu 
Galatasaray 
Karşıyaka 
Şekerspor 
Taçspor 
Fenerbahçe 


PCAC 


ağ, 


Puan Cetveli 
GB MA.S 


pm NN Daneo 


Basketbol Liginin üst sıralarında yer alan Eczacıbagı ve Beşiktaş bir 
maçta mücadele eder 


ken. 


ran Fenerbahçe 71-67 
yenilerek lig sonuncusu 
oldu. Karşıyaka beklenmedik bir şekilde kendi 
sahasında DSİ Spor'a 
75-78 yenilerek ligin 
son sıralarına doğru 
uzandı. Galatasaray takımı ise Taçspor'u 89- 
85 yenerek rahat bir nefes aldı. 

Tofaş SAS-Yenişehir 
Meysu ve Muhafızgücü- 
Kolej maçları ertelendi. 

Tofaş SAS-Yenişehir 
Meysu karşılaşmasına 
hakemlerin gelmemesi, 
Muhafızgü cü-Kolej maçı 
ise yine hakemlerin Muhafızgicü'nden Engin 
Domaniç'in oynamasını boykot etmeleri nedeni “ile ertelenmiştir. 


z -514 
2 - 456 


Yurtlannda 


Galatasaray kız 
rağmen ribauntları rakip takıma bıraktığı için karşı- 


laşmayı kaybetti. 


arayı daha da açtı. Galatasaray son dakikalara 
doğru toparlanmaya çalıştıysa da ribauntlardaki 
hatalarını tekrarlaması 
maçı kaybetmesine neden oldu. Kadıköy Kız 
Lisesi bu karşılaşmayı 28-22 kazandı. 

Günün son maçında 
Beşiktaş Kız Lisesi ile 
Özel Kadıköy Kültür Koleji karşı karşıya gadi. 

Maçın ilk devresini 
Beşiktaş Kız Lisesi önde 
kapadı. Kültür Kolejine 
oranla üstün bir oyun çıkaran Beşiktaş Kız Lisesi rakibinin dağmıklığından faydalandı. Kollektif bir oyun sergilemeye çalışan Beşiktaş 
Kız Lisesi zaman zaman güzel basketlerle 
takdir topladı. 

Kültür Kolejinin gard 
adamlarından İl numaralı oyuncu maçı tek başına oynamaya kalkışınca 
takımına sürekli olarak 
top kaybettirdi. Bu 
oyuncu süratli ve hırslı 
oyunuyla takımının kollektif çalışmasını sağlayabilseydi sanırız daha 
başarılı bir maç ortaya 
çıkardı. 

İkinci devrede dağr 
nıklığını birazda olsa toplayan Kültür Koleji üst 
üste kazandığı basketlerle rakibiyle arasında 
olan farkı kapadı. 

Beşiktaş Kız Lisesi 


ikinci devrede isabetsiz 


takımı daha kollektif oynamasına 


(Fotoğraf: Nizamettin ÖZBEN) 


şutlarla sürekli . olarak 
top kaybedince rakibinin 
kendine yetişmesi için 
aralık kapı bırakmış oldu. Maçın son dakikalarına doğru Beşiktaş Kız 
Lisesi aynı dağınıklığı 
sürdürürken Kültür Koleji aradaki farkı kap dı 
Maçın normal süresi berabere kapandı, uzatma- 
da Kültür Koleji süratli 
bir oyun çıkararak Beşiktaş Kız Lisesi defansının iş yapmasını önledi. 

Uzatmayı kazanan 
Kültür Koleji maçın galibi olarak sahadan ay- 


“nldı. Kültür Koleji *karşılaşmayı 25-19 kazandı. 


Futbol Federasyonu 
Merkez Hakem Komitesi, 
Balıkesir “de toplanıyor 


ANKARA(1HA) 

Futbol F ederasy onu Merkez Hakem Komiseti 18-19 Kasım tarihlerinde Balıkesir'de toplanacak. 

Toplantıda hakemlerin genel bir değerlendirmesi yapılacak. Bu a 
radaliglerin ilk yansı so 
nunda düzenlenecek ara 
semineri ile ilgili çalışma 
larda gözden geçirilecek 


16 Kasım 1 


TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL 
MüDÜRÜ YAVER KABAKÇIOĞLU 


VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ 


© istanbul'da bir genç tabancayla öldürüldü 


HABER MERKEZİ 


Toprak Mahsulleri 
Ofisi Genel Müdürü Yaver Kabakçıoğlu ile odacısı Hüseyin Sarı işe alınmasını isteyen emekli bir 
memur tarafından tabancayla vurularak öldürüldüler. 

Dün saat 12.30 sularında memur , Mustafa 
ölmezoğlu Genel Müdürün odasına gelerek 
işe alınmayı istedi. Daha 
önce dilekçe veren Mustafa ölmezoğlu, Müdürlüğün prensip kararı uyarınca emeklilerin işe alınmayacağını duyunca tabancasını ateşledi. Genel 
Müdürü üç yerinden 


vüran Mustafa Ölmezoğ- 


lu bu arada odacı Hüseyin Sarı'yı da tek kurşun- 
İa olay yerinde öldürdü. 
Genel Müdür Kabakçıoğlu ise hastaneye kal- 
* dırılirken yolda öldü. 
Olayla" ilgili olarak 
ANKA Ajansına bir açıklamada bulunan Gıda 
Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Yüceler TMO'ya iş isteyen 
emekli sayısının çok olması, üzerine böyle bir 
prensip kararı aldıklarıni olaydan üzüntü duyduğunu söyledi. 
İSTANBUL'DA 
İstanbul'da önceki 
gece meydana gaden 
olaylarda Sadettin Kazan 
ve Ali Artur adlı kişiler 


tabancayla vurularak öl- | 


dürüldü. Adnan Temel ve 
Nihat Yıldız adlı kişiler 
de tabancayla yaralanarak -hastaneye kaldırıldilar. 
Önceki gece Küçükçekmece Hürriyet Mahallesinde bir arkadaşıyla birlikte evine gi- 


likleri bdirlenemeyen 
kişilerce açılan ateş sonucu yaralandı Sadettin Kazan ağır yaralı 
olarak hastaneye kaldırlırken yolda öldü. Sadettin Kazan'ın Diyarbakır Ortaokulu son 
sınıfta beklemeli öğrenci olduğu bildirildi. 
Bakırköy Cennet 
Mahallesinde Lice Sokak 4 yol ağzında Ali 
Artur adlı 29 “yaşındaki 
bir kişi, ağabeyi Mevlüt Artur tarafından ta- 


bancayla vurularak öldürldi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürül düğü 
bildirildi. 

Dün sabaha karşı da 
Nihat Yıldız adlı bir kişi, Beşiktaş'ta Deniz 
Müzesi önünde yoldan 
geçen bir otomobilden 
açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Yaralı Beyoğlu İlkyardım 
Hastanesine kaldırıldı. 

İstanbul'da Gümüşsuyu'nda serbest mühendislik yapan Atilla Özgüven, kendisine tedefon 
edilerek 250 bin lira İstendiğini söyledi. Özgüven telefon edenin kendisini "'Dev—Genç Komite Başkanı" olarak tanıttığını da öne sürdü. 

Dün sabaha karşı Atilla Durukan adlı bir kişiye ait 34 SK 771 plakalı otomobil Harbiye 
de silahlı 3 kişi tarafından durduruldu. Saldırganlar 11 bin 500 lira 
ile arabayı alarak kaçtılar. Nişantaşı Küçükçiftlik Sokakta İsrail 
Konsoloduğu önünde 
kimliği meçhul kişilerce 
havaya ateş açıldı. Polis olay yerinde 10 
adet 9 mm. çapında 
mermi buldu. 

ANKARA'DA 

Ticaret ve Turizm 
Yüksek Öğretmen Okulu 
öğrencisi Gülali Bal'ı öldürmekten sanık olarak 
aranan 5 ülkücü komandodan Burhan Emuştekin dün yakalanarak tutuklandı. Burhan Emuş- 


Türkeş... 


(Baş tarafı 1. sayfada) 
Türkiye'yi ziyaretinin 
“şüphe yaratacak talih; 


bdirtti Türkeş, gemi- 


rüttüğü 
"Kardeş kavgasının son 
bulması nereden gelirse 
gelsin her türlü tedhişe 
karşı çıkılması ve iç barışın sağlanması amacıyla yapıldığını" iddia 
etti. i 


Haklarını alan seyisler, 
direnişlerine son verdiler 


İSTANBUL (AA) 


İstanbul Veliefendi 
Hipodromunda çalışan 
250 seyisin 15 gün önce, 
ücretlerinin düşük ve sosyal haklarının az olduğunu belirterek başlattıkları direniş sona erdi. İşveren ve seyider arasında, 
Bakırköy Cumhuriyet 
Savcılığının da araya gir- 


18.30 HABERLER 


(Cöl Şeytanı) 


19.30 KÖY 
20.30 HABERLER 


Elçi. 


23.20 HABERLER 


‘TRTI 


05.00 Açılış 

06.02 Günaydın 

07.02 Köye Haberler 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 
09.02 Dost Elinden 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 Öğle Üzer! 
13.00 HABERLER 
15.01 Sizlerle Birlikte 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
19.00 HABERLER 
20.15 Köy Dağarcığı 
20.40 Saz Eserleri 
21.02 Radyo Tiyatrosu 
23.00 HABERLER 


23.40 Şarkılar 
00.40 Küçük Konser 
01.00 Kapanış 


TRT2 


08.00 Gün Başlıyor 
09.00 Olayların Içinden 
09.30 Barok Müzik 
10.50 Klasik Koro 
11.40 Sılaya Dönüş 


Aydınlık 


BAYAŞ / Basın- Yayın A Ş 
adına sahibi 


FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


18.33 SİNBAT'IN MACERALARI 
19.00 FLÜT “ÖĞRENİYORUM 


21.10 BEŞ DAKİKA (Anne Sütü ve Emzirme) 

Zühal Çetinkanat'ın sunduğu programda, anne 
sütünün önemi ve emzirme sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duruluyor. 
Yapım: Yavuz Tarakçıoğlu. Yönetim: Gürkan 


21.15 SAVAŞ VE BARIŞ 

Dizi filmin bugün yayınlanacak 20. ve son bölümünde Nataşa İle Piotr, Maria ile de Nikolay 
Rostos evlenirler. Kont Rostov ölür. 

22,10 TÜRK SANAT MÜZİĞİ (İclal Eroğlu) 
22.20 HABER-PROGRAM 


mesi üzerine bir anlaşma 
yapıldı Anlaşma ile, 
asgari ücret alan seyisler 
aylıklarını 4500 liraya çıkardılar. Ayrıca sigorta 
pirimi, yakacak, elektrik 
ve barındırma gibi sos 
yal hakların giderlerinin 
de artırılacağı öğrenildi. 
Bilindiği gibi seyislerin direnişi sırasında 
6 yarış günü iptal edildi. 


12.20 Meslekler ve Okulları 

13.15 Hafif Müzik 

13.30 Olayların İçinden 

16.05 Şarkılar 

17.30 Sanat Müziğinde 
Dans 

18.30 Alle 

19.30 Çeşitli Sololar 

20.15 Türk Hafif Müziği 

20.30 Olayların İçinden 

22.00 Fasıl 

23.00 Solistler Geçidi 

23.55 Kapanış 


TRT3 


07.00 Açılış 

08.00 Sabah İçin 

09.00 Barok Müzik 

10.00 Türk Y orumcuları 

11,00 öğleye Doğru 

12.00 Caz Müziği 

13.00 Konser Saat! 

15.00 Günün Konseri 

17.00 Sizler'için Hafif 
Müzik 

19.00 Anıların Müziği 

21.30 Çeşitli Müzik 

22.30 Caz Dünyası 

23.00 Gecenin Getirdikleri” 

01.00 Kapanış 


Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri 
Baskı: İst, GÜNTUR 
Dağıtım: GAMEDA 


- silahlı 


Yazı İsleri Müdürü; MEHMET ATABERK 

Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 
S.AYDOĞAN BÜYÜKOZDEN 

Müessese Müdürü: O GÜRHAN ERTÜR 


tekin kendisine, Gülali 
Bal'ı öldürme emrini aynı okuldan bir arkadaşımn verdiğini söyledi. 
Kimlikleri beirlenen diğer 4 ülkücü komandonun aranmasına devam 
ediliy or. 


Alibeyköy de, 
sahte solcular yol 
kesip kurban 


derilerini çaldılar 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Bayramın ikinci günü 
Alibeyköy Güzeltepe'de 
Dev—Sol diye tanınan 
sahte solcular, Kuran 
kursu için toplanan kurban derilerini götüren 
kamyonun önünü keserek, derileri zorla aldılar. 


Güzeltepe Kuran Kursu görevlisi Celali Hüner, 
kurs için topladığı 30-35 
deriyi ürürken Güzeltepe'de 15-20 kadar 
sahte solcu tarafından 
önleri kesildi. Sahte solcular silah zoruyla ş0förü aşağı indirdikten sonra derileri kamyondan aldilar ve şoförü "'Burada 
gördüklerini unut ve çabuk buradan uzaklaş" 
diye tehdit ettiler. 


Güzeltepe Kuran Kursu İkinci Başkanı Adnan 
Büyüksu olayı kınayarak, 
"Bizden ne İstiyorlar. 
Bizim kimseye bir zararmız olmuyor. Bunların 
Yaptığı eşkiyalıktır' de- 

i. 


— 
o: 


Öte yandan yardım 
için deri toplayan devciler gene aynı sahte 


rası bizim bölgemiz burada (o toplayamazsınız" 
diye tehdit edildi. Mahalle sakinlerinin bildirdiğine göre, bu zorbalar 
geceleyin silahla yol keserek, vatandaşların üstünü 
arayıp kimlik soruyorlar. 
Güzeltepe 
gecekondularında oturanlar, bu sahte solcular 
tarafından geceleri zorla 
nöbete kaldırılı 
yor. Nöbet tutmak istemeyenleri evini elinden 
almakla tehdit ediyorlar. 
Öte yandan, Balat 
Tahta Minare Caddesinde 
kurban derisi toplayan 
bir kişi, silahlı üç kişinin saldırısına uğradı. 34 
LF 075 plakalı deri yüklü kamyoneti silahla tehdit ederek kaçıran zorbalar şoförü sorguya çektiler. Karakola geen 
kamyonet şoförü Hüseyin Demiralp olayı şöyle 
anlattı: 

"Silah zoru ile kamyonete binen silahlı kişiler beni yolda çevirip de 
riyi niçin topladığımı 
sordular. Ben de bu derilerin bir firmaya ait olduğunu ve Balat'taki de 
podan işlenmek Üzere 
Kazlıçeşme'deki fabrikaya götürdüğümü söyledim. Özür dileyip "Biz 
senin sağcı bir dernek 
adına deri topladığını 
sanmıştık. Ama bir kere 
olan oldu, sen şimdi burada in ve git. Biz kamyoneti bir yere bırakr 
rız' dediler. Sur dışına 
çıkmadan beni serbest 
bıraktılar." 


Yılmaz... 


(Baştarafı 1. sayfada) 

Heyet Başkanı Yılmaz 
Alpaslan hareketinden 
önce verdiği demeçte 
şunları söyledi: 

"Türkiye Cumhuriyeti 
ile Sovyetler Birliği arasındaki ekonomik, mali 
ilişkilerin her geçen gün 
belirgin biçimde geişmekte olduğu bilinen bir 
gerçektir. o Türk—Sovyet 
Parlamentoları Arası 
Dostluk Grubu üyderi 
olarak yapacağımız bu 
gezinin her alanda gelişmekte olan dostluk ve işbirliğini daha da güçlendireceği (o umudundayız. 
Ecevit hükümeti tarafından gerçekleştirilen siyasal belgenin, kültür anlaşmasının ve ekönomik 
anlaşmaların karşılıklı 
halkların yararına olarak 
geliştirilerek imzalanmış 
olması aramızdaki işbirliğinin en somut örneğidir. Dönüşümüzdeki te 
maslarımız hakkında kamuoyuna. bilgi vereceğiz. 
Ayrıca Sovyet Parlamento Grubunu Türkiye'de 
ağırlamaktan kıvanç duyacağız." 


MERKEZ BÜRO: 
İSTANBUL 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 
Cağaloğlu 

Yazı İşleri Tel: 26 5244 
İdare Tel: 26 5437 


Kontrgerillaya karşı 


tepkiler sürüyor 


NURETTİN SARIPOLAT 
Türk-İş'e bağlı Tez Büro-İş 
Sendikası başkanı 


"Anarşiye karşı DİSK'in Türk-iş'e 
yaptığı çağrı yı destekliyorum” 


Bugün halkın birbirini kırdığı bölücülük ve 
meshep ayrımı yapıldığı bir anarşi hükümsürmektedir. Bu ânarşinin kaynağı kontrgerilla ve 
MHP'dir. Bunlardan hesap sorulmadan anarşi: 
nin ve olayların önlenmesi mümkün değildir. 
Hükümet bu perde-arkası güçlerin üzerine karar- 


lıkla yürümelidir. 


Anarşiye karşı DİSK'in TÜRK-İŞ'e yaptığı 
çağrıyı destekliyorum. TÜRK-İŞ'in bu çağrıya 


katılması gerekir. 


eco 
NECDET DEMİR DÖĞER 
Sakarya Halk Birliği 


Başkanı 


"Kontrgerilla milli bağımsızlık ve demokrasi 
mücadelesinin önünde bir engeldir” 

Sakarya Halk Birliği olarak Aydınlık gazetesi 

ve TİKP'nin önderlik ettiği, Kontrgerilladan 

hesap soralım kampanyasını bütün gücümüzle 


destekliyoruz. Halk düşmanı, cinayet şebekesi 
bir örgüt olan Kontrgerilla, Türkiye halkının 


milli bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin öründe büyük bir engel ve kara bir lekedir. Kontrgerillaya vurulan her darbe aynı zamanda revizyonizme ve sahte solcu maceracılara vurulan 
bir darbedir. Bu mücadele Türkiye halkını birleştirecek ve iki süper devletin önüne aşılmaz 
bir kale yapacaktır. Bu anlamda Kontrgerillaya 
ve faşist cinayet şebekelerine karşı mücadeleyi 
milli bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin 
kopmaz bir parçası olarak görüyoruz. 


eeo 
IŞIK DERGİSİ 


"Kontrgerilla yayınını destekliyoruz” 


"Aydınlık gazetesine, 


rinin 


“karşı azgın saldırılarının 


ve yurtseverin görevidir. 


Bir süredir sürdürmekte olduğunuz Kontrgerillayı teşhir yayınını emekçi halkımızın bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin bir parçası 
olarak değerlendiriyor ve destekliyoruz. 

Kontrgerilla iki süper devletin ve işbiklikçi- 
e özellikle MHP'nin emekçi halkımıza 


dur. Bugün Kontrgerillaya karşı olmak ve ona 
karşı mücadele etmek tüm devrimci, demokrat 


a ay e o m a GA A A A 


odaklaştığı bir kurum - 


Ancak anarşinin kaynağını tespitinizde olduğu gibi, bu tespitin bir parçası olarak Kontrgerilla yayınında da bir noktaya dikkat çekmek 
istiyoruz. 'Anarşi' diye isimlendirdiğiniz faşist 
saldırılar üç-beş Kontrgerilla ajanı'nın Türk-Yunan dostluğunu baltalamak için giriştiği bir 
faaliyet değil, faşist MHP'nin devleti ele geçirme planlarının bir parçasıdır. 

Bunun yanısıra Kontrgerilla ve diğer faşist 
örgütlere karşı mücdâdâ éäë dayanılacak esas güç 
emekçi halktır. Kontrgerilla, MHP, ÜGD ile mücadele 'hükümet tedbirleri', 'adli tedbirler" ancak kitlelerin mücadelesinin yükseldiği dönemlerde, bu mücadeleye tabi olarak etkili olabilir.. 


Sovyet... 


(Baş tarafı 1. sayfada) 
verdi. Buna göre, söz 
konusu filoda kara tipi 
roketlerle donatılmış bir 
muhrip ile Sverdlov ve 
Kodlin tipi savaş gemileri, bulunuyor. Bunlar, 
Rusya'nın sahip olduğu 
en modern savaş gemilerinden. Denizaltılar 
ise, VII tipinde. 

Öte yandan Doğu Almanya'nın da Güney Yemen'deki Benem balıkçı 
limanında modern bir askeri üs inşa ettiği bildiriliyor. Doğu Almanya ayrıca, Etyopya'nın Masao 
limanında kruvazör ve 
muhrip yapımında ve 
tamirinde (o kullanılacak 
bir askeri tersane inşa 
ediyor. 

Sovyetler Birliği'nin 
Kızıldeniz'deki faaliyetleri konusunda açıklamalarda bulunan bir Fransz generali, Moskova” 
nın bölgedeki stratejik 
dengeyi değiştirdiğini 
söyledi. Fransız generali, 
bölgedeki Rus savaş filosunun 90 adet Mig 
uçağı tarafından da desteklendiğini belirtti. 


(Baştarafı 1. sayfada) | 
Komandolar, ifadelerinde MHP Gençlik 
Kollarında üye olarak çalışmacılıarını, sadece 
MHP'ye sempati beslediklerini iddia ettiler. 
Komandoların anlattığı olaylarda kullanılan 
tabancaların, MHP lokaline ait olmadığını ileri 
sürdü. Tabancaların lokal 
dışında bulunmalarının 
komandoların suçsuzluna deil olduğunu 
iddia etti. 
Sorgulamanın uzaması nedeni ile dava 29 Ocak 1979 tarihine ertelendi. 
İKİ ÖĞRETMEN 
KURŞUNLAYAN 
7 KOMANDONUN 
20 ŞER YIL HAPSİ 
İSTENDİ 
Öte yandan, Buca Eğitim Enstitüsünde görevli 


iki öğretmeni kurşunlayan, iki öğretmeni de 


ANKARA BUROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 
Kızılay, Tel: 25 3869 

İZMİR BÜROSU: 857.Sok.Salihağa İş Han, 
No: 509, Konak, Tel: 25 25 54 

ADANA BÜROSU: Atatürk Cad. 113. Sok. 
Sefer İş Hanı, Kat: 3, No: 16, Tel: 17 493 


Rusya'nın Kızıldeniz'de bulundurduğu filoların ateş gücünün, bölgedeki filoların toplamın- 
dan yüz misi daha fazla 
olduğu bildiriliyor. Moskova, bölgedeki esas giicünü Etyopya'ya yığmış 
durumda. o EBtyopya'nın 
Masao ve Assap limanları, Rus generalleri tarafından yönetiliyor. Rus 
savaş gemileri, bu limanlardan yararlanarak 
Eritre kurtuluş kuvvetlerine yardım gelmesini 
engeliyorlar. Ayrıca 
Eritre halkına karşı giriştikleri saldırılarda, bu 
limanları hareket üssü 
olarak kullanıyorlar. 

Bilindiği gibi, Kızıldeniz, Batı Avrupa'nın 
en önemli hammadde 
ikmal yollarından birini 
oluşturuyor. Sovyetler 
Birliği'nin öteden beri 
güttüğü amaç, bu yolu 
denetim altına almak. 
Bölgenin Orta Doğu açısından da önemi var. Buradan hareketle Orta Dogu'nun zengin petrol 
kaynaklarını tehdit etmesi mümkün. 


Gültepe... 


ölümle tehdit eden 7 komando dün İzmir Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. 
Savcılık, komandolar 
hakkında 20 şer yıl ağır 
hapis istedi. 7 komandonun salıverilme istemleri mahkeme heyeti tarafından reddedildi. 


ÇANKIRI 
CEZAEVİNDEN 
BİR KOMANDO 

KAÇIRILDI 


Bayramın ikinci günü 
Çankırı Cezaevinden bir 
komando kaçınldı. Kaçırma (olayına MHP 
Çankırı İl Başkanının 
ve UGD Genel Başkanının da adının karıştığı 
söyleniyor. 

Bayramın birinci günü Çankırı Valisi ve Cezaevi Savcısı, mahkumlarla bayramlaşmaya geldiler. Yanlarında 15-20 


ALMANYA 


Hohenstaufen 
Str.4 
6 Frankfurt M/1 


Tek X 
0611/74 70 38 


Defol... 


(Baş tarafi 1. sayfada) 
sındaki wişkilerde anlamlı bir olay olarak değerlendiriliy or. 1938'den 
beri ilk defa böyle bir 
ziyaret yapılması olayın 
önemini artırıyor. 1917 
Ekim Devrimi ve Milli 
Kurtuluş Savaşımızla 
birlikte, Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği arasında dostluk kurulmuş, Atatürk Türkiye'si ile Lenin Sovyet 
İer'i bu dostluk ilişkisini 
yıllarca sirdürmüşlerdi. Ancak 


ra, Türkiye hükümetleri- 
nin 2. Dünya Savaşında 
Nazi Almanyası'na yaklaşması ve daha sonra 
ABD'yle işbirliği yapması 
bu ilişkileri bozmuştu. 
Stalin'in ölümünden sonra 1956 yılında işbaşına 
gelen yeni Sovyet yönetimi ise Türkiye'ye karşı 
sosyal-emperyalist bir siyaset izlemiş ve eski 
çarların yurdumuz üzerindeki emellerini canlandırmıstı. Sovvet Devlet Başkanı Brejnev, 
Türkiye'yle ilgili siyasetinin Sovyetler'in taarruzunun bir parçası olduğunu belirtmiş ve 
Sovyet Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Gorçkov, Çar 
Deli Petro'nun Türkiye'yi 
ede geçirmek için deniz 
gücünü artırma çabalarını 
övmüştü. 

Türkiye hükümetleri, 
Amerika'nın dünya çapında güç kaybetmesiyle 
birlikte son yıllarda gitgide Sovyetler'e yanaşan 
bir siyaset izlemeye başladılar. Ekonomik ilişkiler, Ecevit'in imzaladığı 
belgeyle siyasal plana 
yükseltildi ve Moskova'da 
askeri ilişkiler konusu da 
görüşüldü. Ecevit'in Moskova gezisi sırasında kararlaştırılan, Sovyet gemilerinin İstanbul'a gelişi 
bu tür ilişkilerin gelişmesinde bir aşama olarak 
kaydediliyor. 

"Basit bir dostluk ziyareti" olarak gösterilmeye çalışılan gezi, Ecevit hükümetinin Sovyetler'e teslimiyet politikası- 
nın tırmanışına işaret ediyor. Sovyet ordusu ile 
Türk ordusu arasında geliştirilecek ilişkiler; 
Kremlin yöneticileri tarafından silah ve yedek par- 
ça satışı, liman kolaylıklarından yararlanma ve deniz üssü sağlama şeklinde 
ilerletilmek isteniyor. 
Sovyet gemilerinin ilerde 
daha da sıklaştırılması ihtimali olan ziyaretleri sonucunda, Moskova'nın 
yakın bir zamanda savaş 
gemileri için sürekli bir 
barınma ve ikmal kolaylığı talep edeceği sanılıyor. 
Bilindiği gibi, gerek MC 
hükümetleri gerekse de 
Ecevit hükümeti zamanında Sovyetler, Akdeniz 
Filoları için İskenderun 
limanında kolaylıklar istemişti. Ekonomik, siyasi, kültürel ve askeri ilişkilerin karşılıklı geliştirilmesi sonucunda, Sovyetler Birliği, Türkiye üzerinde baskı yapmak ve 
çeşitli isteklerini boyun 
eğdirme yoluyla kabul 
ettirmek için büyük imkanlara sahip oluyor. 
Teslimiyet politikası izleyen hükümetin, "basit bir 
ziyaret" olarak göstermek istediği olay, bu nedenlerle Türkiye tarihin- 
de önemli bir yer tutuyor. 

Öte yanda Türkiye İşçi Köylü Partisi ve çeşitli 
kuruluşlar bu ziyaretin 
Türkiye için ne derece 
zararlı olduğunu halka 
anlatıyor ve protesto gösterilerine hazırlanıyorlar. 


DGB: 
GELECEKLERİ VARSA 
GÖRECEKLERİ DE 

VAR 
Merkez 


Devrimci 


YURT DIŞI BÜROLARI : 


kadar sivil kişi vardı. 
Ziyaretçilerin koğuşlara girmesi yasaklandığı 
halde bayramlaşma sırasında bu şahıslar koğuşlara giderek komando 
mahkumlarla konuştular. İkinci günde yine 
10 kadar komando ziyaretçi olarak koğuşlara girdiler. Bu sırada 
komando mahkumlar- 
dan İsmet Yılmazyıl 
dır kaçırıldı. 
Kaçıştan sonra 
zaevine geen savcı, 
mahkumlara, "Bu İşe 
siyaset (£ karıştırmayın", 
“Sizden mi direktif alacağım" şeklinde sözler 
kullandı. Jandarma yetkilileri ise komandoların 
koğuşlara girdiklerini farkettiklerini ve çok yadırgadıklarını belirtti. 
Olaydan sonra ziyaretçiler, mahkumlarla 
görüştürülmediler. 


ce 


daha son- * 


Gençlik Birliği (DGB) 
Soyvet donanmasının 
Türkiye'ye gelişinin bogazlarımıza ve Türkiye'ye | 
göz dikmiş olan Yeni 
Çarların Türkiye üzerindeki planlarının bir parçası olduğunu söyledi. 
Ecevit'in o kuvvetliye 
boyun eğme siyasetini izlediği belirtilen Merkez 
DGB'nin açıklamasında 
Brejnev'in Akdeniz'i ele 
geçirmek için Çar Deli 
Petro'nun hayallerine 
kapıldığı belirtildi. DGB 
bildirisi şöyle devam edi- 


yor: 

"İstanbul'a 1920'de 

İngiliz donanması geldi. 
1968'de Amerikan 6. Filosu geldi. Ama sonları 
hiç değişmedi. Geldikleri 
gibi gittiler. Bu defa karşımızda Türkiye'yi kolay 
yutulacak lokma sanan 
dünyanın en büyük savaş 
kundakçısı Brejnev duruyor. Ama Türkiye'nin yigit gençliği Rusları geldiklerine, geleceklerine 
bin pişman edecek. 
Türkiye halkı ve onun 
gözbebeği gençlik, Brejnev'in Akdeniz'i ele geçirme planlarına izin vermeyecektir. 
'Ħ eni Çarların gelecekleri varsa görecekleri de 
var. Halkımıza milli bağiımsızlığımızı gözümüz 
gibi koruyacağımıza söz 
veriyor, gençliği Yeni 
Çarların gemilerine hadlerini bildirmeye çağırıyoruz." 


Davadan 
dönen... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
Şenoğlu'nu tabancayla 
vurarak öldürdü. 

Yapılan soruşturma 
sonucu gözaltına alınan 
dört faşistten İsmail Maz- 


öldürdüğünü söyledi. 
nayette kullanılan 7.65 mm 
apındaki tabanca İsmail 
Mazman ve arkadaşlari- 


nin yakalanmasından 
sonra olaym meydana 
gediği evin yakınında 


paketlenmiş bir durumda bulundu. Tabanca 
üzerinde yapılan balistik 
incelemede, aynı tabanca İle Bedri Şenoğlu' 
nun Öldürüldüğü saptandı. 

Emniyet Müdürlüğü 
yetkilileri, gözaltına alınan kişilerin soruşturmaları sırasında ayrıca, 
aynı evin yakınında tahrip gücü çok yüksek 
4 dinamit-ile paketlenmiş bir tabanca daha 
bulunduğunu bildirdi- 


NATO GENEL SEKRETERİ 
JOSEPH LUNS 


“Sovyetler 
Birliği, 
NATO 

ülkelerine 
meydan 
okuyor” 


AMSTERDAM (AA) 

NATO Genel Sekreteri Joseph Luns, Sovyetler Birliği'nin, NATO 
ülkelerinin savunmaları 
ve ticari çıkarları için 
önemli bir tehlike oluşturduğunu ve bu ülkenin 
meydan okuduğunu be 
lirtti. 

Salı günü Amsterdam'da, bir denizcilik 
sergisinin açılışında konuşan Luns, Sovyet Deniz Kuvvetlerinin önemli köklü değişikliklere 
uğradığını obeirtti ve 
“Gemilerin nitdiklerinde 
şaşırtıcı bir iyileşme yanında, bunlar artık geiştirilmiş elektronik teçhizat ve modern silahlarla 
donatılmıştır" dedi. 

Luns, Sovyet ticaret filosu ile balıkçılık 
gemilerinin bu ülkenin 
askeri gücünün bir bölümünü oluşturduğunu sözlerine ekledi. 


Luns... 


(Baş tarafı 1. sayfada) 
nistan ile arasındaki anlaşmazlık çözülmeden bu 
ülkenin NATO'nun askeri kanadına dönmesine 
karşı çıkıyor. Bu ay 
başında yapılan NATO 
Savunma Bakanları toplantısında Türkiye, Yunanistan'ın bu isteğine karşı oy kullanmıştı. 

Luns'un O Ankâra'da 
yapacağı (o görüşmelerd 
özellikle Türkiye'den bu 
konudaki görüşünden 
vazgeçmesini isteyeceği 
öğrenildi. Luns bu amaçla Başbakan Bülent Ecevit, (o Dışişleri Bakanı 
Gündüz Ökçün, Milli Savunma Bakanı Hasan 
Esat Işık ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Kenan Evren ile görüşecek. 

Buna karşılık Türkiye'de Amerikan askeri 
ambargosu yüzünden uğranılan kayıpların giderilmesi için NATO'nun 
Türkiye'ye yaptığı askeri 


ler. 


(Baş tarafı 1. sayfada) 


Dördüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Plan taslağında, madencilik sektörü: 
ne toplam 96.3 milya 
liralık yatırım yapılmas 
öngörülüyor. Bu mikta 
sabit sermaye yatırımla 
rının yüzde 6'sını oluş 
turuyor. Böylece bu 
sektörün toplam yatırım 
lar içindeki payı geçen 
plan dönemine göre iki 
kat artırılmış oluyor 
Petrol, linyit ve taşkö 
mürü gibi birincil enerji 
kaynaklarının dışardan 
ithali için önümüzdeki 
beş yıl içinde ödenecek 
miktar 66 milyar lira ola: 
rak belirleniyor. Bu miktarın yüzde 84.5'u ham 
petrol için dışarıya ödenecek. 

Önümüzdeki plan döneminde işletmeye alınacak termik santrallerin 
İhtiyacının karşılanması 
için linyit üretiminin 2.6 
kat artırılması öngörülüyor. 1983 yılında yaklaşık 52 milyon ton üretilmesi hedeflenen linyitin, aynı zamanda çeşitli sanayi dallarında fuel- 
ol yerine kullanılması 
esası da getiriliyor. 

Millet Meclisinde görüşülmesine başlanan 
plan taslağında taşkömürü ithali için ödenecek 
miktar da artırıldı. Bilindiği gibi Rusya tarafından yapılan İSDEMİR 
Tesiderinde Türkiye'de 
üretilen taşkömürün 
kullanılamaması ithalatı 
artırıcı bir rol oynuyor. 

Öte yandan Devlet 
Bakanı Hikmet Çetin, 
Anadolu Ajansına yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dışa bağımlılığı 
nın giderek arttığını, dış 
borçların ancak olağanüstü önlemler alınarak 
karşılanabildiğini" söyledi. Devlet 
Bakanı Çetin, "Hükümetin dış ekonomik ilişkilerde ülkenin ekonomik 
ve siyasal bağımsızlığın- 


ve mali yardımı artırma- 
" sırı istiyor. 


Senato... 


dan hiçbir ödün vermemekte kararlı olduğunu" öne sürdü. 


(Baştarafı 1. sayfada) 
len destek mesajları şöy- 


le: 

TİKP Merkez Komite 
si Başkanı Doğu Perinçek imzasıyla okunan 
mesajda: 

"Bugün İran'da gene 
Mazdakilerin, Hürremilerin, Babekilerin, 1906 
devrimcilerinin ve bağımsızlık savaşçılarının fırt 
nası esmektedir. Şah'ın 
faşist diktatörlüğüne karşı ayağa kalkan İran 
halkının yiğit mücade 
lesini en sıcak duygularla selamlıyoruz. 

"İran ve Türkiye halkları arasında tarihten gelen güçlü dostluk bağları vardır. o Ülkelerimiz 
ortak bir kadere. sahiptir. İran ve Türkiye halkları iki süper devlete karşı omuz omuza savaşacak, özellikle Sovyet sosyal-emperyalizmin:.. saldırılarına karşı yıkılmaz 
bir kale oluşturacaklardır. 

“Tarih boyunca büyük 
uygarlıklar. yaratmış ve 
zalimlere boyun eğmemiş olan İran halkının 
bağımsızlık ve demokrasi 
zaferini kazanacağına 
ve ülkesini gerçek bir 
gül bahçesi haline getireceğine yürekten inanıyoruz. 

‘Yaşasın İran ve Türkiye halklarının devrimci 
dayanışması! 

"Ne Amerika Ne Rus- 

a Bağımsız demokratik 
ran!" deniyordu. 

Geceye, Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi Başkanı Lütfi Oflaz da bir mesaj gönderdi. Oflaz'ın mesajı şöy- 


le: 

"İran halkının yükselen demokrasi mücaddesine selamlar sunuyorum. 
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ABONE ÜCRETLERİ : 


işe karışma hakkına 


ya rekabetini nedeni bu 
Sosyalist bir ülke, 


kan var mıdır? 


“802 — Ka 


"Mare Nostrum” 


(Baş tarafı 1. sayfada) 


ti. (xx) Ama o, Lenin'in devrimci çizgisinin 
Dışişleri Bakanı idi. Brejnevlerin Dışişleri Bakanları ise, yerine göre dil dökerek yerine göre 
tehditle her ülkeden savaş gemileri için üs ve 
liman kolaylıkları istiyor, ekonomik ilişkileri 
bu amaçla baskı aracı haline getiriyorlar. 

Bugün dünyanın bütün okyanus ve denizlerinde Rus ve ABD donanmaları dolaşıyor. Bu 
iki deniz ağası, Malaka ve İstanbul Boğazın- 
dan tutun da Latin Amerika ülkelerinin kıyılarında uygulanacak düzenlemelere kadar her 


sahip oldukları kanısın- 


dadırlar. Çünkü her ikisi de aynı iplikten dokunmuşlardır. Her ikisi de dünyanın tek efendisi olmak peşindedirler. Aralarındaki kıyası- 


dur. 
kendi toprakları dışında 


asker ve üs bulundurur mu, kendi kıydarı 
dışında donanma gezdirir mi? Topla, tüfekle, 
uçakla ve savaş gemileriyle devrim ihraç edildiği nerde ve ne zaman görülmüştür? Buna im- 


Sosyalizmi bir ülkede, ancak o ülkenin emekçileri kurabilir. Bir halkın başına silahlı asker 
dikerek ve gemilerin toplarını üzerine çevirerek, 
bir ülkede sosyalizmi gerçekleştiremezsiniz. 


Devrim ihraç olunamaz, ama zincir ihraç olunabilir. İşte bütün dünyada kol gezen Sovyet 


gemilerinin ihraç ettiği, 


zincirden başka bir şey 


değildir. Çarların ve emperyalistlerin “gambot" 


deniz'e 


politikasını bugün de Brejnevler sürdürmektedir. 

Eski Roma imparatorları ve Mussolini, Ak- 
“Mare Nostrum" 
Nostrum"' , Latincede "bizim denizimiz" anlamına geliyormuş. Roma imparatorları ve Mussolini hiç olmazsa Akdeniz kıyısında idiler. 


diyorlardı. “Mare 


Bugünkü Sovyet Yeni Çarları, onlardan da 
utanmaz. Çünkü onlara kalsa, Akdeniz onların 


gemiler Akdeniz'de? 


öbür gün üs derken, 


“Akdeniz bizim 


kina sahip olanlar, 


lıkların kurulup dağıl 
görmüş geçirmiştir. 
ne Mussolinilere ne 


lığına 


dur bu. 


deniz. olacak. Bugün Akdeniz'de gemi sayısı 
bakımından en büyük donanmayı dolaştıranlar Rus sosyal-emperyalistleri. Ne arıyor bu 


Dillerinden barış ve yu- 


muşama akıyor, ama hepsinin namluları Akdeniz halklarına çevrili. 

Sovyet gemilerinin Yunanistan ve Türkiye 
limanlarına demirlemeleri, Akdeniz halklarının bağımsızlık duygularını köreltmeye hizmet ediyor. Emperyalistler, Akdeniz halkları- 
m böyle manzaralara alıştırmaya çalışıyorlar. 
Bugün dostluk ziyareti, yarın liman kolaylığı, 


o ülkeyi zincire vurmak! 


Rumcadan gelme bir denizci deyişiyle "siga 
siga", yani yavaş yavaş. Emperyalistler de 
amaçlarına adım adım ilerleme taktiği izliyor- 


Biz de, Arabı, İspanyolu, Fransız ve Ìtalyan'ı, Yugoslav ve Amavutu, Yunanı ve Türkiyelisi, Kıbrıslı ve Maltalısı ile Akdeniz halkları olarak şunu söylüyoruz: 


denizimizdir, iki süper 


devlet Akdeniz'den defolun" 
İşte bugün Akdeniz'de barışı, bağımsızlığı ve özgürlüğü savunmanın sloganı budur. 
Akdeniz için "'Mare Nostrum" demek hak- 


yalnız Akdeniz ülkeleri 


ve halklarıdır. Akdeniz, kıyısında büyük uygar- 


dığı bir denizdir, çok şey 
Akdeniz, ne Romalılara, 


de Osmanlılara kaldı İki 
süper korsana da kalmayacaktır. Dünya hegemonyacılara kalmaz, başka ülkelerin bağımsızgöz dikenler yıkılır, tarihin kanunu- 


(x) Lenin, Stalin, Mao, Dimitrov: "Türkiye Üze 


rine", Aydınlık Yayınları, s.160 


iran halkıyla dayanışma... 


$ dışı Şah rejiminin 
e kanda boğulacağına inanıyorum. 

Yaşasın İran halkının 
demokrasi mücadelesi... 

“Kahrolsun eli kanlı 
Şah rejimi! 

Gecenize başarılar diliyor, saygılar osunuyorum! 

Türkiye Birlik Partisi 
Genel Başkanı Mustafa 
Timisi, Boğaziçi Universitesi öğretim üyeleri, 
Devrimci Gençlik Birliği, 
Sakarya Halk Birliği ve 
Halk Tiyatrosu sanatçıları adına okunan mesaflarda da İran halkının 
yürüttüğü mücadelenin 
mutlak zafere ulaşacağı 
vurgulandı. 

Sık sık "İran Halkları Bir Olsun, Şah Rejimi 
Kahrolsun", "Dünya 
Halkları Bir Olsun, Amerika Rusya Kahrolsun", 
"Yaşasın (o İran-Türkiye 
Halklarının Birliği" sloganlarının atıldığı gecede İranlı öğrenciler de 
kendi dillerinde şu sloganları attılar: "Semt 
semt semte İran, hidmet 
bi zahmetkeşan" (Yönümüz İran'dır. ve emekçilerin hizmetinde olmaktır), "Halk behun mi 
keşad  silsilei Pehlevi, 
Halk bipa mikonad hukumeti merdomi" (Halk 
Pehlevi aristokrasisini 
boğacak, kendi iktidarını kuracaktır.) 

Gecede bir konuşma 
rar gazetemiz Yazı 

leri Müdürü Mehmet 
Ataberk de bir süre önce bulunduğu İran'da 
halkın mücaddesini an- 


latt. Ataberk konuşmasında: 
“İran halkı kendisi- 


ni bölmeye çalışanların, 
mücaddesini engelemek, 
bastırmak, o başarısızlığa 
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(xx) Boğazlar Meselesi Lozan ve Montrö, Komünist Enternasyonal Belgelerinde Türkiye Dizisi-1, Aydınlık Yayınlar, 5.115 


atmak isteyenlerin 
kimler olduğunu çok iyi 
biliyor. Onların binlerce 
şehit vererek sürdür dükleri mücadede bir emperyalistten kurtulup diğerinin eline düşmek için 
değildir. Bu yüzden mücadde yalnız Amerikan 
emperyalistlerini değil 
Sovyet sosyal-emperyalistlerini de hedef alıyor. İran halkı özgürlük 
yolunda attığı her adım- 
da iki süper devlete ve 
özellikle Rusya'ya karşı 
bağımsızlık mücadelesini 
cepa da güçlendirmekte- 


"İran halkı Şah'ın kara düzenini yere bir edeceği gibi Brejnevlerin de 
hevesini kursaklarında 
bırakacaktır." 


KONGRE İLANI 


İstanbul Bank-Sen 
3, Olağan Gene Kurulu 
25 Kasım 1978 günü 
saat 10 da Kazablanka 
Gazinosu Tepebaşı 
İstanbul adresinde aṣağıdaki gündemle yapılacaktır. DUYURULUR. 

GÜNDEM 

1- Yoklama, 

2- Açılış, 

3- Divan 
oluşması, 

4- Yönetim, Denetleme Kurulu raporu ve 
Mall raporun okunarak 
tartışılması, 

5- Yönetim ve Denetleme Kurullarının 
aklanması, 

6- Yeni Tüzüğün ka 
bulü, 

7- Yeni dönem tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlarmasi, 

8. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu 
üyeleri və yedekleri 
le BanksIf da egelerinin 
seçimi, 

9- Dilek ve önerlier, 

10- Kapanış. 
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Bİ Hoşgeldin kardeş... 

Üniversiteli arkadaş, amcaoğlu, davıoğlu, 
hala kızı hoşgeldiniz... 

Sizin yolunuzu bekliyordu bunca sorunlar. 
Beslenme, barınma, sağlık, yabancılaşma, 
gurbet yaşamında uyumsuzluk, 

kötü yazılmış ders kitapları ve de 
söylemeye utandığımız cinsel sorunlar. 
Hepsi, hepsi de sizin yolunuzu bekliyordu 
dörtgözle Hem de can güvenliğinizin 
olmadığı bir ortamda.Hem de faşizmin 
can çekiştiğini söyleyip, hâlâ birer ikişer 
pusuya düşürüldüğümüzbir ortamda... 


Mİ Gençler kimdir? Nereden 
gelir, nereye giderler? 
Nasıl yaşarlar, 


Yazan Necati Güngör 
Fotoğraflar: Kayahan Güven 
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GU Li-PO 


Çin Toprak 
Devriminin 
Romanı 


NUA 


Yüanmaotun peşimizden gelecek.” 


"Liu Şeng yoldaş burada kalıyor, birlik kumandanı Cang da öyle. Önemli olayları görüşmek üzere mümkün olduğu kadar sık toplantılar yapın." 

"Korkarım pek kolay olmayacak." 

"Cesur ol. Küçük çiftçilerle daha sıkı bir şekilde birleşmelisiniz. Unutma, Kitlenin içinden bir 
Han Sin çıkar." 

Guo sordu: ''Köylü birliği ne yapmalı şimdi?" 

Siyao alnını kırıştırarak bir müddet düşündükten sonra bir karşı soru sordu: 

"Du ailesi ne durumda? Ne kadar toprağı var?" 

"Du Şan-fa'yı soruyorsun, değil mi? Burada 


köyde seksen dang kadar, fakat dışarıda ne kadar başını çevi: 
orada duruy. 


var, bilmem." 
Siyao sordu: 
ederler mi?" 
"Bu konuda herhalde henüz pek hemfikir değiller. Onun lakabı İyi Kalpli Du'dur. Çünkü fakirlerin gözünü boyamasını İyi bilir. Bazıları onun ne 
alçak bir herif olduğunu bile bilmiy orlar. 
“Alçak olmayan toprak ağası var mıdır ki? 
"Ben hepsinin namussuz olduğunu biliyorum" diye vurguladı-Guo. "Fakat çok kimse he 
nüz bunu anlamıyor.” 
“Herkes onunla” 
dedi Siyao. "Kaç gündelikçi çalıştırıyor?" 
"Son yıllarda . ondan fazlaydı.” 
"Bir gündelikçi ne kadar toprağı War ri 
“Beş dang kadar." 
"Verim nasıl?'' 


? 


sul alınabi 

"Bir gündelikçi bereketli yıllarda evine otuz 
dan tahil götürebilir mi?" a 

"Yok canım, nerde” Olsa olsa sekis dan." 

“AL işte, gördün mü? Ağaların sizin sırtınız- 
dan yılda ne kadar kazandıklarını anla. bu 
şekilde diğerlerine de açıklamalısın. Toprak ağalarının arasında biz fakirlerin kanını emmeyen tek 
kişinin bile olmadığını herkes açıkça anlamalıdır. 
Toprak ağalarına karşı mücadele bizim kendi mali 
mızı mülkümüzü geri talep etmemiz ) 
Haklı olan biziz. Bugin seninle bu konuyu a I 
larıyla konuşamayacağım. Fakat şunu İyi kafana 
yerleştir: Feodalizmi yıkın, toprak ağal karşı 
savaşın ve bu esnada ne sağınıza ne solunuza, 
devamlı ileti bakın. Evet, bugün!ük bu kadar. Biz 
buradan gittikten sö | her hangi bir sorun 
olursa, Liu yoldaşa başvurabilirsin. Köy i birliği 
yarın bize bir araba temin edebilir, değil mi? 


Ben daha sonra yeniden köyünüze gelir, bir baka- 


rım. > 

Ertesi gün harikulade berrak bir sonbahar sahbahıydı. Ortalık günlük güneşlikti. Propaganda bir 
liğinin askerleri, köydeki çalışmalarını böylesine 
başarılı bir şekilde sonra erdirdikleri için çok keyiflidiler. 

Siyao muhafız birliği askerlerine emretti: 
“Binin! Haydi acele et ihtiyar Sun, yoksa tüm 


“Bir kenar mahallede, simsiyah bir evde zemin katında"... 
NAZIM HİKMET 


tek tek hesaplaşmalı,” mekti. 
er 


~s] 


Yurdun dört bucağın- 
dan geliyorlar. Ellerinde 
3 z bavulları, yüreklerinde 
: umutlarıyla geliyorlar. 
| Okuyup da adam olmalara geliyorlar! Aydın kişi olup da memleketi 
kurtarmaya geliyorlar. 
; Ya da biz yakıştırıyof: ruz bunları onlara. Ülke- 
| mizde insanların sosyal 
; sınıflara bölünmüş əldu- 
} ğunu unutarak yakıştı 
nyoruz. Paşa paşa, kuzu kuzu okusunlar: da 
adam olsunlar diyoruz... 
Trenlere, otobüslere binip geliyorlar... Ceplerin- 
de aştan dişten artırılmış 
harçlıklarla geliyorlar, 
“kırk kocadan arta kalıp 
hâlâ bâkire'' numarası 
yapan koca kentlere... 


Gelsinler! 

İstanbul, Ankara, İzmir, yollarını bekler onların. Yaşları on sekiz, 
on dokuz, yirmi... 


Gelsinler! o Sırtlarına 
ana babalarının umudunu 
yükleyip de gelsinler. Rutubetli bodrum katları, 
beşinci sınıf lokantalar, 
romatizmadan mide ağnlarına, göz hastalıklarına, beslenme bozukluklarna, Zaafiyetlere kadar 
$ binbir illetle buluşmak 
için gelsinler... "Hain tuzaklarda, kan uykularda” 


EEE Onların ER 
nu bekler gurbet duyguları, yabancılaşma, sınıf 
atlama umudu... 


Hoşgeldin 
üniversiteli 


Hoşgeldin kardeş.. 
Üniversiteli arkadaş, amcaoğlu, dayıoğlu, hâlâ 
kızı hoşgeldiniz!... Sizin 
yolunuzu bekliyordu 
bunca sorunlar. Beslenme, barınma, sağlık, yabancılaşma, gurbet yaşa- 


Araba Batı Kapısına doğru hareket etti. Fakat 


köylüler propaganda Ppitinipnptgine takılMaktan 
kendilerini alamıyorlardı. 
sokaktan koşarak geliyorlardı. Kadınlar 
ler arabanın yanında koşuyorlar ve yüzbaşı için 
hediyelerini -taze mısır, muşmula, salatalık: arabaya boşaltıyorlardı.. 


Her evden, ara 
erkek- 


'Eğer bunlardan “b 


atlar kımıldayamayaca 
Sonra dili 


şaklatrak h; 
Araba bir müddet il 
köy 


"Köylüler ona karşı mücadele araman bakıyor” 
Araba k i 


den hoplayara ya 
"Han Lao-liu'nun arab 


e ag 


ez 


hapı yutmuş degmuş gibi oldu. 


A q ğim yok. 
"Berek: li yilarda. beş, dangdan kark dan mah: > "Halk 


Bi a ? 
sir şey sormak istiyorum: 
iñ „değil mi? 


ve size bir madalya 


dir edildiğiniz zaman, bu 
da unutmazsınız hehralde, 


ben gülerek emretti: Hayri sür” 
adar İlçede olmalıyız: ; 
ırbacını şaklatarak teminat verdi: 


arm e söz veriyorum." 


Araba karayolunun üzerinde pir ok | 


yordu. Atların yerden kaldırdıkları toz, 
arkasında kurşuni, uzun bir kuyruk gibi uza 


BİTTİ 


mına uyumsuzluk, kötü 
yazılmış ders kitapları ve 
de söylemeye utandığı 


mız cinsel sorunlar... 
Hepsi, hepsi sizin yolunuzu bekliyordu dört 


gözle. Hem de, can güvenliğinizin olmadığı bir 
ortamda. Hem de, faşizmin can çekiştiğini söyleyip, hâlâ birer ikişer 
pusuya düşürüldüğümüz 
bir ortamda... 

Kimin oğlusun, kimin 
kızısın? İlin neredir, köyün neredir? Kim olursan 
ol, nereli olursan ol hos: 
geldin koca kente. İstan 
bul'a. 

Okullar açıldı, okullar 
açılıyor. Can güvenliğiniz, "emniyetin yardımcı 
güçlerine" çoktan "'tevdi" edildi. Yurtlar kapa 
tıldı, yurtlar açıldı. İyi 
hal kâğıdın var mı? Baban para gönderebilecek 
mi? Postanın yolunu günlerce beklemek uğruna 
bile olsa, umudun var 
mı memleketten? Aldırma bunları soruşumuza, 
sözüngelişi hani... Nasıl 
olsa Yaşayacak, göreceksin. Asla moralini bozmak olmasın. Düşlerini 
kırmak için değil bu söylediklerimiz. 

Ev mi arayacaksın? 
Bulanı alnından öpüyorlar. Kış bastırdı bastıra- 


aldırmazsın kışa, soğuğa. 
Gaz kuyrukları yıldırmaz 
gözünü. Öyle değme soğuklar işlemez sana bu 
yaşta... 

Bak işte, ayaklarının 
altında İstanbul... İmpâratorlar, padişahlar kenti. Turist Cenneti İstanbul... Faşizmin kanla suladığı alanlar yemyeşil 
daha. Elini uzatsan, deniz... Hani, keyfini Kaçır 
mak gibi olmasın ama, 
hoşgeldin İstanbul'a... 

Cebindeki parayı hiç 
düşünme. Sizin ora İşi 
giysilerle idare et bu 
kış... Sık sık memlekete 
mektup yaz. Annenin, 
babanın ellerinden öp. 
Senden küçük kardeşin 
varsa, fotoğrafını taşı 
koynunda. Kimi zaman 
çık dolaş sokakları. Öyle 
garip, öyle yabansı... Burası İstanbul, Sanayi merkezi. İthalat ihracat merkezi. Ve hatta ve hatta 
kültür merkezi. Burada 
toplanmıştır cümle hilebaz, cümle madrabaz. Ve 
de ticaret ehli. Ama sen 
görmeyeceksin. onları... 
Sen üniversitelisin; senin 
kitapların var, okulun 
var, haramzadelere danışmanlık yapan, yoksulluğu yazgı diye belleten 
hocaların var senin. Degerini bil bu hocaların. 
Onlardan "feyz" almaya 
bak sen... Sakın ola, söylediklerinden okuşkulanmayasın hocalarının... 

Ey üniversiteli kardeş hoşgeldin sorunlar 
deryasına... 


Yasaktır 
yaşamak bize 


Kuşatmış dört bir yanımızı egemenler... Kuşatmışlar yerden göğe, 
yediden yetmişe be 
şiklerden mezarlara dek.. 
Kuşatmışlar bizi; diyorlar ki, yaşamak yasaktır 
size; Diyorlar ki, her şey 
bizim; diyorlar ki, toprak 
bizim, fabrika bizim, 
emek bizim, bilgi bizim, 
kısacası yaşamak bizim... 
Böyle diyor egemenler... 
Ve sarıyorlar dört bir yanımızı: Toplarıyla, tüfekleriyle, çürümüş dünya 
görüşleriyle, yalan söyleyen kitaplarıyla, sahte 
sanatlarıyla, ikiyüzlü siyasetleriyle, afyondan 
ahlak kurallarıyla, gazeteleriyle, radyolarıyla, 
yapay türküleriyle... daha 
binbir türlü namussuzluklarıyla kuşatıyorlar bizi 
dört bir yanımızdan. 
Hem de, "hain tuzaklar- 
da kan uykularda"'. Hem 
de fabrikada, tezgah başlarında; tarlada tapanda, 
okul kapılarında, öğrenci 
yurtlarında, miting alanlarında, sandık başlarında, yoksul sofralarımız- 
da, hasta döşeklerimiz- 
de... 

Diyorlar ki bize: 

— Yaşamak yasak size!... ` 
Kulaklarımızı tıkadık 
onların dediklerine. Biliyoruz ki her şeylerin yalan. Getirdikleri her kuralın altında sömürü var, 
egemenlerin. Kendi yasalarına kendileri bile uymuyorlar: Çıkarları uğru- 


bu karanlık düzen içinde? 
Gerçekten istemezler mi rahat 
yaşayıp, rahat okumaları, 
bilgi edinmeleri? 

Açlığa, hastalığa 

ve nihayet sokak ortasında 
ölüme terk edilen 

“gençler” midir düzeni bozan? 
Bütün evlerin bodrum 
katlarında bile 

minnetsiz oturamayan, 

en kötülokantalarda, en kötü 
yemekleri biledoğru dürüst 
bulamayan genç insanların, 
kendilerini kuşatan sömürü 
düzenini anlaması, 
değiştirmeye çalışması 

niçin suç sayılmaktadır? 
Onları mahkum edenler, 
öldürenler kimlerdir? 


A Wi 
İşte Universite gençliğinin hali! Yurtlarından edilmiş kız öğrenciler. 


na. Özgürlük söylevi çe- 


kerler ama, Zincir de ya- mış alnında 

parlar satın aldıkları eme- “İstanbul'da, Beyazıt 
gimizle. Okullar yaptırır- Meydanı'nda." 

lar, gereksindikleri ele- Böyle söyler hakkımanlar yetişsin diye; ba- mızda, bizim kavganın 


baların emeğini, çocuk- 


ların beynini sömürsün kitaplar, bizlere dair.. 
ler diye... Ama "her şey zi 

Eer Mek bim pinire Bütün evlerin 
getirir abrikaların 

mülkiyetini isteriz onlar- bodrum katları 
dan toplum adına. Okul- bizim içindir 
larda gelişen kafalar sö- 22. 
mürüyü öğrenir önünde En kötü 
sonunda! Kitapları aşan 

bilincimiz eyleme dönü- lokantalarda 
şür bir gün... Bilime sahip pışeraşımız 
alara er Bizler ki, Türkiye in- 


karız, özgürlüğe ve ekmeğe sahip çıkarız... Sahip 
çıkarız sınıf onurumuza! 


sanının gençleriyiz. Bizler ki, yaşlarımız on sekizden yirmi dörde uza- 
İşte o zaman vururlar nır. Bizler ki yaşamanın 
bizi... ilkyaz çağında göçüp gi- 
İşte o zaman haram deriz kimi zaman. Sonra 
ederler yaşamayı bize “anarşiste'' çıkar adımız. 
İşte o zaman işkence Sonra yasak ederler ya- 


odaları, mahpus damları şamayı bizlere. Kaldırımdüşer payımıza! larda vurulmuş yatan re- 
"vurdular simlerimizi basar, çok sa- 


"kurşun yarası tışlı gazeteler, daha çok 


“kızıl karanfil gibi aç- 


büyük ozanı. Böyle yazar 


Kadırga Yurdunda tavandan lağım sularının aktığı ders salonu... 


satmak için... Yanlış anlatırlar bizi, kendi halkımıza. Kalemleri yalan yazar, dilleri yalan söyler 
bizim için, egemen olanların, sömürüden yana 
olanların... Suçumuz 
sevmektir oysa! Suçumuz halkımızı sevmektir; 


özgürlüğü ve alınterini 
sevmektir. 
“Suçumuz insan ol- 


mak”'tır, gerçekte... Öldürülmeyi hak edişimizin 
asıl nedeni budur! 


Derler ki, "siz öğrencisiniz, rahat durun önceleyin.". Derler ki, dersinizden başka bir işle 
uğraşmayın... Siyaset 
sizin neyinize? Hocalarınızın sözünü dinleyin. 
Dokunmayın sulara, sabunlara... Büyüklerin işiyle uğraşmayın. Devlet "'Böyük"'lerine dil 


uzatmayın Okullarınızda oturun, kitaplarınızdan başkasını okumayın...” 


Akilı akılsız. erdem- 


Kadırga Yurdunda "'dinlenme ve eğlenme tesisleri" 


li erdemsiz, büyük küçük, 
ana baba, bilen bilmeyen, 
iyiniyetli kötüniyetli herkesin söylediği söz budur. Verdiği öğüt budur. 
Bildiği bileceği budur... 


Oysa biz de biliriz, rahat yaşamasını. Rahat ve 
sağlıklı olmasını. Bizler 
de isteriz güllük güneşlik 
olmasını ortalığın. Karınların tok olmasını. Kafaların, gönüllerin tasasız 
olmasını... Ve bizler isteriz insanın insanı sömürmemesini! Kitaplarda yalan yazılmamasını. Türkülerin gönül avutmamasını. Yaşamın ilkyaz çağında kara topraklara gitmemevi... Sömürgenlerin, 
erdemsizlerin egemen olmamasını... 


Gençler o otururlarsa 
oturdukları yerde, yürümezlerse kötülüklerin üstüne, söylemezlerse düşündüklerini, insanın insanı sömürmesine karşı 
cıkmazlarsa, düzelecek 


“ermon 


midir bozulmuş düzen? 
Hayır! Okullar, sömürü 
düzeninin birer kuron 
lar, düzenin en sivri dişli 
çarklarından biridir. 
Okullar, hiç bir zaman, 
hiç bir namuslu insan 
için kurtuluş kapısı değildir bu düzende, Gençler başkaldırıyorsa, gençler ölüyorsa, ` çarkın dişlerini etinde duymasındandır. Gençler öldürülüyorsa, düzen sürsün diyedir. Sömürü gizlensin 
diyedir. Düzenin karmaşası, kirliliği, tüm kötülükleri, onların üstüne yıkılsın diyedir... Kimselerin kuşkusu olmasın 
bundan. Eğer hâlâ kuşkusu olanlar varsa, atsınlar yüreklerinden bu anlamsız kuşkuyu... 

Gençler kimdir? Ner- 
den gelir, nereye giderler? Nasıl yaşarlar bu 
karanlık düzen içinde? 
Gerçekten istemezler 
mi rahat yaşayış rahat 
okumaları, bilgi edinmeleri? Açlığa, hastalığa, 
sokak ortasına ve nihayet ölüme terk edilen 
“gençler” midir düzen 
bozan? Bütün evlerin 
bodrum katlarında bile 
mihnetsiz (o oturamayan, 
en kötü lokantalarda, en 
kötü yemekleri bile doğru dürüst bulamayan 
genç insanların, kendilerini kuşatan sömürü düzenini anlaması, değiştirmeye çalışması niçin suç 
sayılmaktadır? Onları 
yargılayanlar, mahkum 
edenler, öldürenler kimlerdir? 

Bütün bunları soramayan, karşılıklarını söyleyemeyenler gençleri 
"“'anarşistlikle"' o suçlayıp 
geçebilirler. Eğer bilme- 
den yapıyorlarsa bu suçlamayı, eğer peşin yargıları yoksa, eğer namussuzlara karşı namusludan 
yanaysalar, tırnak ucu 
kadar, saman çöpü kadar 
bir anlayışla bile olsa, onları anlamaya çalışmalı 
dırlar, Bu yazının amacı, 
Türkiye insanının kaymak tabakası olan, yaşları on sekizden yirmi dörde uzanan kişilerin yaşamlarından bazı kesitlere değinmek. Yiyip içtikleri, yatıp kalktıkları, içi- 
ne itildikleri durumları, 
yaşamdan bekledikleri 
nedir bu insanların? Gerçekte, devede kulaktır 
söylenenler, söylenecek 
olanlar. Bizim değinimiz, 
belki de, bu konuda yazılacak olanlar içinde, ilk 
adım sayılabilecek. Elle 
tutulabilir birkaç somut 
fotoğraf, yalnızca İstanbul içinden... Örnekler 
çoğaltılabilirdi. Ama bütün gerçeği, simgesel birkaç örnekle vermenin de 
sakıncası yok. Çünkü yakalamaya çalıştığımız somutluklar, geneli odaklaştıran örneklerdir. 

Sözümüz, gençleri, 
baba parasıyla geçinip 
düzeni keyif için bozuyor sananlardır. Sözümüz, düzenin bozukluğunu gençlere yükleyen ve 
de egemen güçlerin oyunlarını Oo görmeyenleredir. 
Sözümüz, umudunu ve 
geleceğini çocuklarının 
okul başarısına bağlamış 
bütün ana babalaradır... 
Ve sözümüz, cümle cihana... 


